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Boek broeder Stockman: De doos van Pandora
Reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief

In het Vlaamse Vormingscentrum ‘Dr. Guislain’ van de Broeders van Liefde in Gent is het nieuwe boek van
broeder dr. René Stockman, de algemene overste van de congregatie, gepresenteerd: “De doos van Pandora –
Reflecties over euthanasie vanuit christelijk perspectief”.

Depenalisering van abortus en legalisering van euthanasie: België kwam en komt ermee in het nieuws. Voor
sommigen het summum van vooruitstrevendheid, voor anderen een ernstig signaal dat het verkeerd gaat met
onze maatschappij, die steeds meer belang gaat hechten aan de verabsolutering van de zelfbeschikking. “Waar
zal dat eindigen?” klinkt het met enige ongerustheid.

Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde, deelt die ongerustheid vanuit zijn
christelijke visie op mens en maatschappij en probeert in dit essay enkele gronden voor zijn argumentering aan
te bieden. De doos van Pandora werd geopend bij de depenalisering van abortus en nu lijken we op een glijbaan
te zijn terechtgekomen. Het kan voor sommigen niet snel genoeg gaan. Tenzij we samen even halt houden en
ons ernstig afvragen of daarmee de mens en de maatschappij nu echt gediend is. Dit boek wil handreikingen
aanbieden om onze emoties te overstijgen en in een vrije ruimte, die het pluralisme toch mag bieden, ook naar
deze argumenten te luisteren.
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