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Maak de wereld meer humaan door de waardigheid van
gehandicapten te garanderen

Pus Franciscus roept op de Internationale Dag voor de gehandicapten op om meer zorg te hebben voor
gehandicapten en hun waardigheid te bevestigen door hen actief te laten deelnemen in de burgerlijke en
kerkelijke gemeenschappen.

Tot ziekenhuispersoneel: ‘Jullie laten het moederlijke
gezicht van God zien’

Paus Franciscus sprak medisch personeel toe in het katholieke Sint-Louisziekenhuis in Bangkok, dat werkt onder
het motto: ‘Waar liefde is, daar is God'.

Geneeskunde is een dienst aan de mens, euthanasie
niet

Paus Franciscus houdt artsen voor dat geneeskunde een dienst aan de menselijke persoon en het menselijke
leven is en dat daarin geen plaats is voor euthanasie.

Persoonlijke zorg en aandacht voor het individu dat
lijdt

Paus Franciscus prijst zich gelukkig met het engagement van de Italiaanse Vereniging voor Medische Oncologie,
die “een cultuur en praktijk” promoveert “met meer aandacht voor de waarde van elke persoon”.

Toewijding artsen aan het H. Hart van Jezus: Jezus, arts
en broeder

Paus Franciscus houdt artsen bij de toewijding aan het H. Hart van Jezus voor net als Jezus arts en broeder te
zijn.
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Over het ongeboren leven: geen mens is ongeschikt
voor het leven

Paus Franciscus betoogt dat aan niemand, ook niet aan gehandicapten, het leven ontzegd kan worden.

Orgaandonatie moet een vrijwillige en onbetaalde daad
zijn
In een toespraak tot de Italiaanse vereniging voor orgaan- en weefseldonatie stimuleert Paus Franciscus het

afstaan van organen en weefsels aan andere mensen. Hij benadrukt echter ook dat orgaandonatie een vrijwillig
en onbaatzuchtig karakter moet hebben.

Robot-ethiek: de waardigheid van iedere mens moet
centraal blijven staan

Paus Franciscus houdt de deelnemers aan de 25e Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het
Leven voor dat bij robotisering de mens en zijn waardigheid centraal moet blijven staan.

Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij
geven

In zijn boodschap voor Wereldziekendag roept Paus Franciscus gezondheidszorginstellingen en werkers in de
gezondheidszorg op genereus te zijn, vriendschap en solidariteit te betrachten en niet zomaar een
bedrijfsmatige aanpak te hebben.

Humana Communitas - De Menselijke Gemeenschap

Paus Franciscus feliciteert de Pauselijke Academie van het Leven met het 25-jarig bestaan en bespreekt de
taken van de academie in deze tijd.
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