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De mens volgens  de  Leer  van de  Rooms-Katholieke
Kerk
De mens is een samengesteld levend wezen dat bestaat uit een stoffelijk lichaam en een onstoffelijke ziel, die
het levensbeginsel van de mens is en de drager van zijn hoogste vermogens: verstand en vrije wil. De bezieling
maakt de mens tot een persoon; immers hij is door de vermogens die uit de ziel voortkomen in staat te
reflecteren over zichzelf en zijn doel. Door zijn verstand en de vrije wil is de mens verantwoordelijk voor zijn
daden.
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