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De  menselijke  taak  m.b.t.  het  lijden  van  de  zieke
medemens
Op grond van het gebod van de naastenliefde dient het lijden van de zieke zoveel mogelijk verlicht en verzacht
te worden met middelen die daartoe geschikt zijn, zonder de bedoeling het leven te bekorten. De christen is
zich er daarbij van bewust dat het onmogelijk is het lijden geheel weg te nemen. De zieke en zijn naasten
dienen er van doordrongen te zijn, dat een gelovige overgave aan een aanvaarding van het lijden met de
bedoeling zich daarbij bij het lijden van Jezus aan te sluiten, heilzaam is en de mens voorbereidt op zijn
ontmoeting met God.
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