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De  opvatting  van  de  Kerk  over
voortplantingsmethoden buiten het huwelijk van een
man en een vrouw
De Kerk wijst deze af omdat het huwelijk tussen een man en een vrouw het door God gewilde kader is dat
berust op de natuurwet, waarin nieuwe mensen geboren worden en opgroeien. Los daarvan stelt zij met nadruk
dat elk nieuw menselijk wezen dat zich aandient met dezelfde onvoorwaardelijke eerbied voor zijn leven en met
dezelfde zorg ontvangen moet worden en daarbij recht heeft op de zorg van het ouderpaar.
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