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Down is niet altijd alleen maar lijden
Trouw, 26 februari 2016
door prof.dr. T. Boer, hoogleraar ethiek van de zorg te Kampen en universitair docent
ethiek bij de PThU te Groningen

In een opinieartikel in Trouw betoogt Theo Boer dat in de discussie over de NIPT-test en het syndroom van Down
vaak gaat over het lijden bij de omstanders. Omdat dit niet acceptabel zou zijn, wordt er overgegaan tot abortus
van de foetus met Down syndroom. Boer maakt duidelijk dat er heel vaak situaties zijn waarin de omstanders
meer lijden dan het individu met een aandoening zelf. Hij stelt dat dit vaakt opgaat in situaties bij personen met
bijvoorbeeld dementie of een psychiatrische aandoening. Terecht is er ook in dergelijke situaties in de
maatschappij huiver om het lijden van de omgeving mee te wegen bij een eventueel besluit tot
levensbeëindiging. Boer betoogt – in ieder geval impliciet – dat de NIPT-test bekeken moet worden vanuit het
perspectief van de foetus. Vanuit Rooms-katholiek perspectief gaat het om een door God geschapen menselijke
persoon.
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