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Het wezen en het doel van het huwelijk volgens de leer
van de Katholieke Kerk
Het huwelijk is een door de Schepper ingestelde levensverbintenis en gemeenschap tussen een man en een
vrouw die berust op wederzijdse liefde. Zij heeft tot doel de mensheid in stand te houden door het voortbrengen
van kinderen die binnen die gemeenschap een veilige plaats vinden om onder leiding en gezag van hun ouders
tot evenwichtige mensen op te groeien die eens in Gods heerlijkheid zullen mogen delen. Het is een natuurlijke
verbintenis die door Christus tot sacrament is verheven. In het huwelijk geven de echtgenoten zich volkomen en
zonder voorbehoud in liefde aan elkaar, naar het voorbeeld van de liefde van Christus in Zijn kruisoffer van
volkomen zelfgave aan de Vader dat wordt voortgezet in de H. Eucharistie.
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