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Kardinaal  Sgreccia:  ‘Belgische  euthanasiewet  is
monsterlijk  en  wreed’
Kerknet, 15 februari 2014

Kardinaal Elio Sgreccia, die jarenlang aan het hoofd stond van de Pauselijke Academie voor het Leven,
bestempelt in een gesprek met ‘Radio Vaticaan’ de nieuwe Belgische euthanasieregeling als ‘monsterlijk’ en
‘wreed’.

“Dit is een blinde vorm van utilitarisme. Dit soort gruwel neemt steeds meer uitbreiding. Dit komt ervan als wij
vergeten dat het leven niet ons bezit is en een bron heeft die ons te boven gaat.”

Volgens kardinaal Sgreccia staat België met zijn nieuwe wet niet meer ver van het voorstel dat twee
wetenschappers enkele maanden geleden formuleerden. Zij vinden dat het doden van een baby, ook na de
geboorte nog mogelijk moet zijn in geval van ziekte of ernstige misvorming. “Het is verschrikkelijk wat er
gebeurt met kinderen, zowel voor als na de geboorte. Onze wereld heeft nood aan liefde en menselijk
medeleven, om deze dingen te voorkomen.”
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