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Paus Benedictus XVI: ’Euthanasie: verkeerde oplossing
en onwaardige daad’
Rorate, 2 februari 2009

Paus Benedictus XVI heeft zondag bij het angelusgebed euthanasie bestempeld als een verkeerde oplossing
voor het drama van het lijden en als een onwaardige daad van de mens. De uitspraken van de paus lokten
applaus uit bij gelovigen en pelgrims op het Sint-Pietersplein.

’Het ware antwoord is niet de dood, hoe zacht die ook is, maar te getuigen van liefde en te helpen om het lijden
en de doodsstrijd te trotseren’, aldus de paus. ’Jezus heeft geleden en is op het kruis gestorven door liefde. Zo
heeft Hij zin gegeven aan het lijden, zin die door vele mannen en vrouwen werd begrepen’, vervolgde de paus.
Hij zegde zijn steun toe aan de Italiaanse Kerk die zich verscheidene keren uitgesproken heeft tegen het
stopzetten van de voeding van een Italiaanse vrouw die al 17 jaar in coma verkeert.

Mgr. Angelo Bagnasco, de leider van de Italiaanse Kerk, bevestigde onlangs dat het stopzetten van voeding leidt
tot onaanvaardbare euthanasie. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft half november beslist dat het voeden van
een 37-jarige vrouw, die al 17 jaar een vegetatief leven lijdt na een auto-ongeval, mag stopgezet worden.

Benedict XVI: Euthanasia a “False” Solution
Says the Answer Is Love

Zenit, 1 februari 2009

Ending a person’s life is “false” solution to the problem of suffering, and one not worthy of human dignity, says
Benedict XVI. After praying the Angelus today with those gathered in St. Peter’s Square, the Pope said that
euthanasia is often a big temptation when one is suffering, but it’s not the answer. The answer, he said, is love.

Speaking on the Day for Life being observed in Italy, the Pontiff commented on the theme chosen by the Italian
episcopal conference: “The Strength of Life in Suffering.” “I wholeheartedly join in their message in which we
see the love of pastors for their people, and the courage to proclaim the truth, the courage to state with clarity,
for example, that euthanasia is a false solution to the drama of suffering, a solution unworthy of man,” he said.

The Holy Father said the answer isn’t putting a person out of their misery, however “kindly” they do it, “but to
bear witness to the love that helps us to face pain and agony in a human way.” “We are certain,” Benedict XVI
affirmed, “no tear, whether it be of those who suffer or those who stand by them, goes unnoticed before God.”

The Pope entrusted those who are suffering and their caretakers to the Virgin Mary, who “carried in her
mother’s heart the Son’s secret, she shared in the painful moments of the passion and crucifixion, sustained by
the hope of the resurrection.”

https://medische-ethiek.nl/paus-benedictus-xvi-euthanasie-verkeerde-oplossing-en-onwaardige-daad/
https://medische-ethiek.nl/paus-benedictus-xvi-euthanasie-verkeerde-oplossing-en-onwaardige-daad/
http://www.rorate.nl
https://zenit.org/

