
https://medische-ethiek.nl/redenen-waarom-de-kerk-abortus-verwerpt/ 1 juni 2015

1 / 1

Redenen waarom de Kerk abortus verwerpt
Abortus wordt door velen als een ernstig vergrijp gezien. Volgens de leer van de Kerk is het een zeer ernstig
kwaad, waardoor de betrokkenen zichzelf uitsluiten van de gemeenschap van de Kerk. Immers, aan elk
menselijk wezen komen vanaf de conceptie het fundamentele recht op leven, op de mogelijkheid tot
ontwikkeling tot volwaardig mens en op de liefde van de ouders toe.
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