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De dood mag niet te koop zijn
Is het een daad van medemenselijkheid om zelfdodingsmiddelen te verstrekken aan mensen die niet meer
willen leven?

Vierde evaluatie Nederlandse euthanasiewet
De vierde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is gepubliceerd. Uit de
rapportage blijkt dat steeds meer Nederlanders vinden dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over eigen
leven en dood en dat de ervaring van het lijden door het individu daarbij heel belangrijk is.

Meerderheid wil stervenshulp ook bij voltooid leven
Een meerderheid van de mensen die deelnamen aan de levenseindepeiling van Trouw zou willen dat
stervenshulp bij een ‘voltooid leven’ mogelijk wordt.

Euthanasie: 13.7% toename in 2022
Het aantal euthanasiegevallen in Nederland is in 2022 in vergelijking met 2021 met 13.7% gestegen tot 8720.

Euthanasie: niet alleen eigen lijden speelt een rol
Een keuze voor euthanasie is geen individuele beslissing, blijkt uit onderzoek van Trouw. De mening van
naasten en de eventuele belasting voor de omgeving spelen een grote rol.

Twintig  jaar  euthanasie  in  België:  reden  voor  een
feestje?
Twintig jaar Belgische euthanasiewet werd breed gevierd, ook in de media. Tot het Europees Hof kritisch
oordeelde in een Vlaamse euthanasiezaak. Het is tijd om de euthanasiepraktijk grondig te evalueren.
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Europees  Hof  over  euthanasiezaak:  België  schond
recht op leven van 64-jarige vrouw
Belgische artsen hebben het recht op leven van een vrouw geschonden die euthanasie kreeg omwille van
ernstige depressies. Dat heeft het Europees Hof Voor de Rechten van de Mens dinsdag geoordeeld. Het Hof ziet
geen bezwaar in de Belgische euthanasiewetgeving, maar beticht de Belgische controlecommissie van gebrek
aan onafhankelijkheid.

Geen  moreel  verschil  tussen  hulp  bij  zelfdoding  en
euthanasie
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, bisschop-referent voor Medische Ethiek en lid van de Pauselijke
Academie voor het Leven, heeft op vraag van Edward Pentin van de nieuwsservice National Catholic Register
gereageerd naar aanleiding van een recente discussie over een Italiaans wetsontwerp voor de legalisering van
medische hulp bij zelfdoding.

‘Jezus wacht op ons achter de donkere deur van de
dood’
“Wij proberen op allerlei manieren de gedachte aan onze eindigheid uit te bannen”, zei paus Franciscus tijdens
de algemene audiëntie van 9 februari over de goede dood.

Met  de  zegen  van  de  atheïst  ‘De  paus  verzet  zich
terecht tegen euthanasie’
Hij heeft soms meer gemeen met katholieken dan met zijn mede-atheïsten. Humanist Kevin Yuill geeft de paus
zelfs zijn zegen in de strijd tegen het legaliseren van euthanasie en hulp bij zelfdoding. “‘Gij zult niet doden’ is
ook voor atheïsten relevant.'”
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