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Paus  Franciscus  tegen  ziekenhuispersoneel:  ‘Jullie
laten het moederlijke gezicht van God zien’
Paus Franciscus sprak vandaag medisch personeel toe in het katholieke Sint-Louisziekenhuis in Bangkok, dat
werkt onder het motto: ‘Waar liefde is, daar is God’.

Tot ziekenhuispersoneel: ‘Jullie laten het moederlijke
gezicht van God zien’
Paus Franciscus sprak medisch personeel toe in het katholieke Sint-Louisziekenhuis in Bangkok, dat werkt onder
het motto: ‘Waar liefde is, daar is God’.

Voor  niets  hebt  gij  ontvangen,  voor  niets  moet  gij
geven
In zijn boodschap voor Wereldziekendag roept Paus Franciscus gezondheidszorginstellingen en werkers in de
gezondheidszorg op genereus te zijn, vriendschap en solidariteit te betrachten en niet zomaar een
bedrijfsmatige aanpak te hebben.
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