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Waarom een objectieve moraal het geluk van de mens
dient
Als mens hebben we nood aan waarheid én aan medeleven, aan opwekking én aan ondersteuning. Daarom is
het goed dat de Kerk helder spreekt over wat goed en wat kwaad is.

Morele principes staan niet los van de wereld
Paus Franciscus herinnerde op de dag dat Alphonso Maria de’ Liguori 150 jaar kerkvader is eraan dat
moraaltheologie en morele principes niet los mogen staan van de werkelijkheid.
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