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JOHANNES PAULUS 11

ENCYCLIEK

EVANGELIUM VITAE

Over de waarde en de onschendbaarheid
van het menselijk leven

Aan de bisschoppen, priesters en diakens, aan de religieuzen,
aan de lekengelovigen en aan alle mensen van goede wil

Inleiding

1

en culturen verkondigen.

Toen het heil aanbrak, vond de ge-
boorte van een kind plaats. Deze ge-
boorte werd als blij nieuws bekend ge-
maakt: “Tk verkondig v een grote
vreugde die bestemd is voor het hele
volk. Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer, in de stad van Da-
vid” [Lc 2,10-11). Zeker, de geboorte
van de Verlosser heeft deze “grote
vreugde” losgemaakt, maar met
Kerstmis wordt eveneens de volle be-
tekenis van élke menselijke geboorte
geopenbaard. De messiaanse vreugde
blijkt het fundament en de vervulling
te zijn van de vreugde die met de ge-
boorte van elk kind gepaard gaat (vgl.
Joh 16,21}.

Jezus drukt de kem van zijn heils-
zending uit met de woorden: “Ik ben
gekomen, opdat zij leven zouden he-
zitten, en wel in overvloed” (joh

Het Evangelie van het leven behoort tot de kern van Jezus’ bood-
schap. Dagna dag ontvangt de kerk het met liefde en moet zij het -
® moedig en trouw als goed nieuws voor de mensen van alle tijden

10,10, In feite bedoelt Hij het ‘nien-
we’ en‘eeuwige’ leven, dat bestaat uit
de gemeenschap met de Vader, waar-
toe iedere mens uit genade geroepen
is in de Zoon, door toedoen van de
heiligmakende Geest. Juist in dit ‘le-
ven’ krijgen de aspecten en momen-
ten van het aardse leven van de mens
hun volle betekenis.

De onvergelijkelijke waarde van de
menselijke persoon

2. De mens wordt geroepen tot een
volheid van leven die boven de di-
mensies van zijn bestaan op aarde uit-
stijgt, omdat hij deel krijgt aan het le-
ven zelf van God.

De verhevenheid van deze boven-
natuurlijke roeping openbaart hoe
groot en kostbaar het menselijk leven
is, zelfs in de tijdgebonden fase ervan.
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1. Weliswaar be-
vindt de uitdruk-
king ‘Evangelie
van het leven’ zich
als zodanig niet in
de heilige Schrift,
Toch stemtze
goed overeen met
een wezenlijk as-
pect van de bijbel-
se boodschap.

2. Tweede Vati-
caans Concilie,
Pastorale Consti-
tutie over de plaats
van de kerk inde
wereld van deze
tijd, Gauditim et
spes, 22.

3. Vgl. Johannes
Paulus I, Ency-
cliek Redemptor
hominis [4 maart
1979), 10,

4. Vgl. aw, 14,

SKerkelike documentatie 1955
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Het leven in de tijd is immers funda-
mentele voorwaarde, initieel mo-
ment en integrerend deel van de gehe-
le en samenhangende ontwikkeling
van het menselijk bestaan. Deze ont-
wikkeling van het leven wordt onver-
wacht en onverdiend verhelderd door
de belofte van het goddelijk leven en
vernieuwd door de gave ervan; zij zal
haar eindvoltooiing bereiken in de
eeuwigheid (vgl. 1Joh 3,1-2). Tegelij-
kertijd onderstreept deze bovenna-
tuurlijke roeping de relatieve aard
van het aardse leven van de mens,
man of vrouw. In werkelijkheid is dit
leven een realiteit die niet ‘laatst’,
maar ‘voorlaatst’ is; in elk geval gaat
het om een sacrale realiteit die ons
wordt toevertrouwd opdat wij die op
een verantwoorde wijze bewaren, en
vervolmaken in de liefde enin de gave
van onszelf aan God en aan onze broe-
ders.

De kerk weet dat dit Evangelie van
het leven, haar toevertrouwd door de
Heer,! beantwoordt aan wat diep in
het hart van elke mens overtuigend
aanwezig is, of hij nu gelovig of onge-
lovig is. Want hoewel dit evangelie
zijn verwachtingen oneindig over-
stijgt, beantwoordt het eraan op ver-
rassende wijze. Ondanks moeilijkhe-
den en onzekerheden kan iedere
mens die in oprechtheid open staat
voor de waarheid en het goede, met
hetlicht van de rede en zonder de stil-
le werkzaamheid van de genade te
vergeten, op grond van de in de harten
geschreven natuurwet (vgl. Rom
2,14-15) komen tot de erkenning van
de sacrale waarde van het menselijk
leven vanaf de corsprong tot het einde
ervan. Hij kan eveneens het recht van
ieder menselijk wezen beamen op on-
verminderde eerbiediging van dit
voor hem zo wezenlijke goed. De
menselijke samenleving en evenzeer
de politicke gemeenschap zijn ge-
grondvest op de erkenning van dit
recht.

De bescherming en de waardering
van dit recht moeten op bijzondere
wijze nagestreefd worden door hen
die in Christus geloven, indachtig de
prachtige waarheid door het tweede
Vaticaans concilie in herinnering ge-

roepen: “Door zijn menswording
heeft de Zoon van God zich in zekere
zin verenigd met iedere mens.”? In dit
heilsgebeuren ontvangt de mens in-
derdaad niet alleen de openbaring van
de oneindige liefde van God die “de
wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”
(Joh 3,16), maar ook die van de onver-
gelijkelijke waarde van elke mense-
Lijke persoomn.

En terwijl de kerk onafgebroken het
mysterie van de verlossing over-
weegt, ontvangt zij deze waarde met
steeds nieuwe verbazing?® Zij acht
zich geroepen dit ‘evangelie’ te ver-
kondigen aan de mensen van alle tij-
den als bron van onoverwinnelijke
hoop en van ware vreugde voor elk
tijdperk van de geschiedenis. Het
‘Evangelie van de liefde’ van God
voor de mens, het ‘Evangelie van de
waardigheid van de persoon’ en het
‘Evangelie van het leven’ zijn één en-
kel en ondeelbaar evangelie.

Daarom bepaalt de mens, de leven-
de mens, de eerste en fundamentele
koers voor de kerk.*

Nieuwe bedreigingen voor het men-
selijk leven

3. Krachtens het mysterie van het
vleesgeworden Woord van God {vgl.
Joh 1,14) wordt iedere mens aan de
meoeederlijke zorg van de kerk toever-
trouwd. Daarom ook treft elke bedrei-
ging van de waardigheid en het leven
van de mens de kerk in haar hart; dit
kan niet anders dan een aanslag zijn
op de kern van haar geloof in de ver-
lossende menswording van de Zoon
van God, en op haar zending om het
Evangelie van het leven te verkondi-
gen over de hele wereld en aan heel de
schepping {vgl. Mc 16,15).

Heden ten dage wordt deze verkon-
diging bijzonder dringend, omdat het
leven van personen en volkeren, voor-
al wanneer dit leven zwak en zonder
bescherming is, steeds vaker en ern-
stiger bedreigd wordt. Aan de aloude
en smartelijke plagen van armoede,
honger, endemische ziekten, geweld
en oorlogen, worden andere toege-
voegd, waarvan de aard nieuw en de
afmetingen verontrustend zijn.



In dramatisch actuele bewoordingen
heeft het Tweede Vaticaans Concilie
met kracht de veelvuldige misdaden
en aanslagen ten aanzien van het
menselijk leven aangeklaagd. Dertig
jaar later maak ik me de woorden van
de concilievergadering eigen en klaag
ik in naam van de gehele kerk dit
kwaad nogmaals en met dezelfde
kracht aan. Tk ben er zeker van aldus
de vertolker te zijn van het oprechte
besef van elk recht geweten: Al wat
verder tegen ket leven zelf ingaat, zo-
als alle soorten van moord, uitroeiing,
abortus, euthanasie en vrijwillige
zelfmoord; al wat de integriteit van de
menselijke persoon aantast, zoals
verminking, lichamelijke en geeste-
lijke foltering, pogingen om de mens
psychisch in zijn macht te krijgen; al
wat een belediging is van de menselij-
ke waardigheid, zoals onmenselijke
levensvoorwaarden, willekeurige ar-
restaties, deportaties, slavernij, pros-
titutie, handel in meisjes en minder-
jarigen; schandelijke arbeidsvoor-
waarden, waarbij de arbeiders als lou-
ter winstwerktuigen worden behan-
deld en niet als vrije en verantwoorde-
lijke personen: dit alles en andere
dergelijke toestanden zijn onmisken-
baar schandelijk. Ze zijn een aantas-
ting van de menselijke beschaving en
zij werpen meer een smet op hen die
zich zo gedragen dan op hen die het
onrecht hebben te verdragen. En ze
zijn volledig in tegenspraak met de
eervan de Schepper.”s

4. Spijtig genoeg is dit verontrustend
panorama zich cerder aan het uitbrei-
den dan aan het vernauwen: samen
met de nieuwe mogelijkheden die de
wetenschappelijke en technische
vooruitgang geschapen heeft, komen
nieuwe vormen op van aanslagen op
de waardigheid van het menselijk we-
zen. Tegelijkertijd komt een nieuwe
culturele situatie tot stand waardoor
de misdaden tegen het leven een
nooit vertoond en, zo mogelijk, een
nog onrechtvaardiger aspect krijgen,
wat andere ernstige zorgen oproept:
brede lagen van de publieke opinie
rechtvaardigen bepaalde misdaden te-
gen het leven in naam van de indivu-

ele vrijheid en zij menen op basis van
deze vooronderstelling dat de staat
hen niet alleen vrijuit laat gaan, maar
zelfs de machtiging geeft om deze
misdaden in volledige vrijheid te ple-
gen, met daarenboven een kosteloze
bemiddeling van de gezondheidszorg.

Hierdoor ondergaan de opvattingen
over het leven en over de menselijke
relaties diepgaande veranderingen.
Door deze praktijken tegen het leven
niet te straffen of ze zelfs geheel te le-
gitimeren, verwijdert de wetgeving
van heel wat landen zich van de be-
ginselen zelf die de grondslag vormen
van hun constituties. Dit verontrus-
tend symptoom is tevens een niet te
verwaarlozen oorzaak van een ernsti-
ge morele ineenstorting: keuzes die
vroeger door iedereen als misdadig be-
schouwd en vanuit een algemeen mo-
reel besef afgewezen werden, worden
stilaan sociaal aanvaard. Hoewel de
geneeskunde geroepen is om het
menselijk leven te beschermen en te
verzorgen, leent ze zich in bepaalde
sectoren alsmaar meer tot het stellen
van deze daden tegen de persoon; zo-
doende verliest de geneeskunde haar
gezicht, komt met zichzelf in tegen-
spraak en kwetst de waardigheid van
wie haar beoefenen. Zelts de ernstige
demografische, sociale en gezinspro-
blemen, die op heel wat volkeren in
de wereld drukken en die van de na-
tionale en internationale gemeen-
schappen een verantwoorde en actie-
ve aandacht vereisen, lopen in zulk
een culturele en legale context gevaar
op eenverkeerde en bedrieglijke wijze
opgelost te worden, in tegenspraak
met de waarheid en het welzijn van de
personen en de naties.

Het uiteindelijke resultaat is dra-
matisch: het is nitzonderlijk ernstig
en verontrustend te zien hoe vaak het
leven in het begin- of eindstadium er-
van wordt uitgeschakeld; niet minder
ernstig en verontrustendis het dat het
geweten zelf, als verduisterd door zo
diep ingrijpende invloeden, steeds
moeilijker het onderscheid kan waar-
nemen tussen goed en kwaad, waar
het de fundamentele waarde van het
menselijk leven betreft.

5, Gaudinm et
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6. Vgl Brigfaan al
mijn broeders in
het bisschops-
ambt over het
‘Evangelie van het
leven’ (19 mei
1991): Insegna-
menti XIV,1
{1991}, 1293-1296.

7. Aw., tap.,
1294,
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In gemeenschap met alle bisschop-
pen van de wereld

5. Het probleem van de hedendaagse
bedreigingen van het menselijk leven
was het voorwerp van het Buitenge-
wone consistorie van de kardinalen,
dat te Rome plaats vond van 4 tot 7
april 1991. Dit probleem en de daaruit
voortvloeiende uitdagingen aan elke
menselijke gemeenschap, in het bij-
zonder echter aan de christelijke ge-
meenschap, werden uitgebreid en
diepgaand onderzocht. Foen hebben
de kardinalen, gezien de actuele om-
standigheden en de aanslagen die het
menselijk leven vandaag bedreigen,
mij eenstemmig gevraagd om met het
gezag van de opvolger van Petrus op-
nieuw de waarde en de onschendbaar-
heid ervan te bevestigen.

Na ontvangst van deze aanvraag
heb ik op Pinksteren 1991 een per-
soonlijke brief gericht tot elk van
mijn broeders in het bisschopsambt,
met het verzoek mij, in de geest van
de collegialiteit der bisschoppen, hun
medewerking te verlenen bij de sa-
menstelling van een document be-
treffende deze kwestie.® Ik ben alle
bisschoppen die geantwoord hebben
oprecht dankbaar. Zij gaven mij infor-
matie, suggesties en voorstellen die
mij van groot nut geweest zijn. Op
deze wijze hebben zij ook getuigd van
hun eenstemmige en oprechte deel-
name aan de leerstellige en pastorale
zending van de kerk inzake het Bvan-
gelie van het leven.

In die brief, kort voor de viering van
het eeuwfeest van de encycliek Re-
rum novarum geschreven, vestigde ik
aller aandacht op de volgende merk-
waardige analogie: “Honderd jaar ge-
leden werden aan de arbeidersklasse
haar fundamentele rechten onthou-
den, en de kerk nam toen moedig hun
verdediging op zich door uitdrukke-
lijk te verklaren dat de rechten van de
werkende mens als persoon onaan-
tastbaar zijn. Nu het fundamentele
recht op leven van een andere groep
mensen wordt aangetast, weet de
kerk op gelijke wijze dat zij de plicht
heeft om met dezelfde moed stem te
geven aan hen die geen stem hebben.
Altijd weer opnieuw zal zij ingaan op

deroep van het evangelie op te komen
voor de armen van de wereld, voor
hen die bedreigd en geminacht wor-
den, voor mensen aan wie men de
mensenrechten onthoudt.”’

Heden zijn er heel wat zwalkke en
weerloze menselijke wezens die ge-
krenkt worden in hun fundamenteel
recht op het leven, zoals in het bijzon-
der de ongeboren kinderen. Als de
kerk op het einde van de vorige eeuw
zich niet kon vercorloven te zwijgen
over de ongerechtigheden die toen be-
stonden, heeft zij nu nog minder het
recht te zwijgen: aan de sociale onge-
rechtigheden uit het verleden, die
spijtig genoeg nog niet overwonnen
zijn, worden op zovele plaatsen in de
wereld nog ernstiger ongerechtighe-
den en vormen van onderdrukking
toegevoegd, die soms worden afge-
schilderd als een vooruitgang in het
kader van de organisatie van een nieun-
we wereldorde.

Deze encycliek, vrucht van de sa-
menwerking van het episcopaat van
alle landen ter wereld, wil dus zijn
een nauwkeurige en duidelijke her-
bevestiging van de waarde en de on-
schendbaarheid van het menselijk
Ieven en tegelijkertijd een hartstoch-
telijlce oproep tot allen en tot ieder af-
zonderlijk in naam van God: eerbie-
dig, bescherm, bemin en dien het le-
ven, elk menselijk leven! Enkel op
deze weg zul je de gerechtigheid, de
ontwikkeling, de ware vrijheid, de
vrede en het geluk vinden!

Mogen deze woorden alle zonen en
dochters van de kerk bereiken! Mo-
gen zij alle mensen van goede wil be-
reiken, die begaan zijn met het wel-
zijn van elke man en elke vrouw,
evenals met het lot van de gehele
maatschappij!

6. In diepe gemeenschap met elk van
mijn broeders en zusters in het geloof
en bezield door een oprechte vriend-
schap voor allen, wil ik opnieuw het
‘Evangelie van het leven’ overwegen
en verkondigen, de schittering van de
waarheid die het geweten verlicht,
krachtig licht dat de verduisterde blik
geneest, onuitputtelijke bron van
standvastigheid en moed om de




steeds nieuwe uitdagingen die wij op
onze weg ontmoeten aan te kunnen.

En terwijl ik terugdenlk aan de rijke
ervaringen van het Jaar van het Gezin,
wil il als het ware een slot formule-
ren op de Brief die ik gericht heb “tot
elk concreet gezin waar ook ter we-
reld”.® Met vernienwd vertrouwen
richt ik mijn blik op alle gezinnen en
druk ik mijn wens uit dat op alle ni-
veaus de inzet van allen om het gezin
te steunen, mag heropleven en in
kracht toenemen, zodat ook vandaag,
temidden van vele moeilijkheden en
ernstige bedreigingen, het gezin vol-
gens Gods plan onwrikbaar het “hei-
ligdom van het leven”® mag blijven.

Aanalleleden van de kerk, volk van
het leven en voor het leven, richt ik de
meest dringende oproep opdat wij sa-
men aan onze wereld nieuwe tekens
van hoop mogen geven. Laten wij ons
erop toeleggen dat de gerechtigheid
en de solidariteit groeien, dat een
nieuwe cultuur van het menselijk le-
ven gevestigd wordt, dat een authen-
tieke beschaving van waarheid en
liefde wordt opgebouwd.

Hoorpstuk I: HET BLOED VAN UW
BROER ROEPT UIT DE GROND TOT My

De hedendaagse bedreigingen van
het menselijk leven

“Kain viel zifn broer Abel aan en ver-
moordde hem” (Gn 4,8); de wortels
van het geweld tegen het leven

7. “God heeft de dood niet gemaalkt
en Hij vindt geen vreugde in de onder-
gang van hen die leven, maar alles
heeft Hij voor het zijn geschapen...
God heeft immers de mens gescha-
pen voor een onvergankelijk leven en
Hij heeft hem gemaakt tot een beeld
van zijn eigen ecuwigheid, maar door
de afgunst van de duivel is de dood in
de wereld gekomen en hij wordt on-
dergaan door diens aanhangers” (W
1,13-14;2,23-24).

Door de schepping van de mens naar
het beeld van God, met als bestem-
ming een volwaardig en volmaakt le-
ven (vgl. Gn 2,7; W 9,2-3), werd vanaf
het begin het Evangelie van het leven
verkondigd. In tegenspraak met dit
evangelie kwam echter de verscheu-
rende ervaring van de dood die de we-
reld binnentreedt te staan, die een
schaduw van on-zin over heel het be-
staan van de mens werpt. De dood
doet zijn intrede vanwege de afgunst
van de duivel (vgl. Gn 3,1.4-5) en de
zonde van onze stamouders {vgl. Gn
2,17, 3,17-19). Hij treedt binnen op ge-
welddadige wijze, door de moord van
Kain op zijn broer Abel: "Toen zij
buiten waren, viel Kain zijn broer
Abel aan en vermoordde hem” (Gn
4,8).

Deze eerste moord wordt met een
bijzondere welsprekendheid beschre-
ven op een tot voorbeeld strekkende
bladzijde van het boek Genesis: een
bladzijde die dagelijks op herhaalde
en vernederende wijze in het geschie-
denisboek der volkeren herschreven
wordt.

Deze bladzijde uit -de bijbel bevat
een uitzonderlijk rijke lering, on-
danks het archaisme en de grote een-
voud ervan. Laten we die samen le-
zen,

“Abel werd schaapherder en Kain
landbouwer. Na verloop van tijd
bracht Kain een offer aan Jahwe van
de vruchten van de grond. Ook Abel
bracht een offer, de eerstgeborenen
van zijn beste schapen. Jahwe zag ge-
nadig neer op Abel en zijn offer, maar
op Kain en zijn offer sloeg Hij geen
acht. Een wilde woede greep Kain
aan, en zijn gezicht werd grimmig.
Nu zei Jahwe tot Kain: ‘Waarom zijt
gif woedend en waarom staat uw ge-
zicht zo grimmig! Als gij het goede
doet, is er opgewektheid; maar doet
gij het goede niet, dan loert de zonde
als een roofdier aan uw deur, begerig
u te grijpen. Zult gij hem meester
kunnen blijven!’ Daarop zei Kain tot
zijn broer Abel: ‘Laten we gaan wan-
delen.’ En toen zij buiten waren, viel
Kain zijn broer aan en vermoordde
hem.

Nu zei Jahwe tot Kain: ‘Waar is uw

8. Brief uan de
gezinnen, (1 fe-
bruari 1994], 4.

9. Johannes Pau-
lus 1T, Encycliek
Centesimus an-
nus ([l mei 1991),

39.
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10. Katechismis
van de katholicke
kerk,2259.

11.Vgl. Ambrosi-
us, De Noe, 26,94-
96: CseL 32, 480-
481.

broer Abell’ Hij amtwoordde: ‘Ik
weet het niet. Moet ik dan op mijn
broer passen?’ Toen zei Hij: ‘Wat hebt
gij gedaan! Hoor, het bloed van uw
broer roept uit de grond tot mij!
Daarom zult gij vervipekt zijn, ver-
bannen van de grond die zijn mond
heeft geopend om uit uw hand het
bloed van uw broer te ontvangen! De
grond die gij bewerkt zal niets rmeer
opbrengen; een zwerver en een vage-
bond zult ge zijn op de aarde!” Toen
zei Kain tot Jahwe: ‘Die strof Is te
zwaar om te dragen. Gij verdrijft mij
van de bebouwde grond, en ik zal ver
van U rmoeten blijven. Ik zal een
zwerver en een vagehond zijn op de
adrde, en ieder die mij ontmoet kan
mii doden.’ Maar Jahwe antwoordde
hem: ‘Neen! Wie het ook is die Kain
doodt, hij zal het zevenvoudig boe-
ten!” En Jahwe gaf Kain een merkte-
ken om te voorkomen dat ieder die
hem ontmoette hem doden zou.
Daarna trok Kain weg uit Jahwe’s na-
bijheid en vestigde zich in het land
Nod, ten oosten van Eden” (Gn 4,2-
16).

8. Kain is "woedend” en zijn gelaat
staat “grimmig” omdat “Jahwe gena-
dig neerzag op Abel en zijn offer” (Gn
4,4], De bijbeltekst openbaart niet het
motief waarom God het offer van
Abel verkiest boven dat van Kain; uit
de tekst blijkt echter duidelijk dat Hij
de dialoog met Kain niet afbreekt,
zelfs al verkiest Hij de gave van Abel.
God waarschuwt Kain en brengt hem
zijn vrijheid ten oanzien van het
kwaad in herinnering: op geen enkele
wijze is de mens voorbestemd tot het
kwaad. Zeker wordt ook hij, zoals eer-
tijds Adam, bekoord door de kwaad-
aardige macht van de zonde die, als
een wreed beest, aan de deur van ziin
hart op de ioer ligt en gespannen
wacht op het goede moment om zich
op zijn prooi te werpen. Kain blijft
echter vrij ten aanzien van de zonde.
Hij kan en moet er de baas over blij-
ven: “Het beest is begerig u te grijpen,
maar gij, blijf het meester!” [vgl. Gn
47).

De jaloezie en de woede winnen
het van de waarschuwing van de

Heer. Daarom valt Kain zijn broer aan
en vermoordt hem. Zoals men kan le-
zen in de Kgtechismus van de katho-
lieke kerk, "toont de Schrift hoe, van-
af het begin van de geschiedenis van
het mensdom, ten gevolge van de erf-
zonde, woede en begeerlijkheid in de
mens aanwezig zijn. De mens is de
vijand geworden van zijn naaste.”

Een broer vermoordt zijn broer. Zo-
als in deze eerste broedermoord wordt
in elke moord de ‘geestelijke’ ver-
wantschap geschonden, welke de
mensen in één grote familie ver-
enigt,”! omdat zij allen deel hebben
aan hetzelfde unieke en fundamente-
le goed: een gelijke persoonlijke waar-
digheid. Parallel hiermee komt het
maar al te vaak voor dat de verwani-
schap ‘van viees en bloed’ geschon-
den wordt, bijvoorbeeld wanneer de
bedreigingen van het leven gestalte
krijgen binnen de relatie tussen ou-
ders en kinderen: dit is het geval bij
abortus of, in een bredere context van
familie of verwantschap, wanneer eu-
thanasie bevorderd of teweeggebracht
wordt.

Alle geweld tegen de naaste vindt
zijn oorsprong in ket feit dat men toe-
geeft aan de ‘logica’ van de Boze, van
hem die “een moordenaar was van be-
gin af aan” {Joh 8,44). De apostel Jo-
hannes brengt het ons in herinnering
met de woorden: “Dit is de boodschap
die gij vanaf het begin gehoord hebt:
dat wij ellkaar moeten beminnen. Wij
mogen niet zijn zoals Kain, die een
kind van de Boze was en zijn broeder
vermoordde” {1Joh 3,11-12). Zo geeft
de broedermoord aan het begin van de
geschiedenis een droevig getuigenis
van hoe het kwaad met een indruk-
wekkende snelheid voortschrijdt: de
opstand van de mens tegen God in het
aards paradijs wordt gevolgd door de
dodelijke strijd van mens tegen mens.

Na de misdaad komt God tussen-
beide om het slachtoffer te wreken.
Kain blijkt niet in de war tegenover
God die hem over het lot van Abel on-
dervraagt, en hij vraagt niet om verge-
ving; laatdunkend ontwijkt hij de
vraag: “Tk weet het niet. Moet ik dan
op mijn broer passen?” (Gn 4,9). "Ik
weet het niet”: door te liegen probeert



Kain zijn misdaad te verbergen. Dit is
in het verleden vaak gebeurd en ge-
beurt nu nog waar allerlei ideclogieén
gehanteerd worden om de meest af-
schuwelijke misdaden tegen de men-
selijke persoon te rechtvaardigen en
te maskeren. “Moet ik dan op mijn
broer passeni”: Kain wil zich niet om
zijn broer bekommeren en weigert de
verantwoordelijkheid op zich te ne-
men die ieder mens voor een ander
heeft. Spontaan denkt men aan een
hedendaagse tendens, waarbij het ver-
antwoordelijkheidsgevoel van de
mens voor zijn naaste verdwijnt:
symptomen hiervan zijn onder ande-
re dat de solidariteit jegens de zwak-
ste leden van de maatschappij — zoals
bejaarden, zielken, immigranten, kin-
deren — verdwijnt en dat de onver-
schilligheid groeit ten aanzien van de
onderlinge verhoudingen tussen de
volkeren, zelfs wanneer het gaat om
fundamentele waarden zoals het
voortbestaan, de vrijheid en de vrede.

9. God kan echter de misdaad niet
ongestraft Iaten: het bloed van het
slachtoffer eist vanuit de grond waar-
op het werd vergoten dar God recht
laat wedervaren [vgl. Gn 37,26; Js
26,21; Ez 24,7-8). Uit deze tekst heeft
de kerk de uitdrukking ‘zonden die
ten hemel schreien’ vandaan en zij
heeft daaronder op de eerste plaats de
vrijwillige doodslag begrepen.” Zo-
wel voor de joden als voor heel wat
volkeren uit de Oudheid bevindt zich
in het bloed het leven; meer nog, “het
bloed is het leven” (Dt 12,23 en het
leven, zelker het menselijk leven, be-
hoort enkel God toe; daarom ook
pleegt hij die een aanslag doet op het
leven van de mens in zekere zin een
aanslag op God zelf.

Kain wordt door God vervloekt
evenals door de grond die voor hem
niets meer zal opbrengen (vgl. Gn
4,11-12). En hij wordt gestraft: hij zal
de steppe en de woestijn bewonen.
Het moorddadige geweld wijzigt diep-
gaand het levenskader van de mens.
‘Was de aarde eerst de “tuin van Eden”
(Gn 2,15), oord van overvloed, van se-
rene verhoudingen tussen de mensen
onderling en van vriendschap met

God, nu wordt zij) “het land Nod” (Gn
4,16}, oord van ‘ellende’, van een-
zaamheid en van godverlatenheid.
Kain zal “een zwerver en een vage-
bond zijn op de aarde” {Gn 4,14} on-
zekerheid en onbestendigheid zullen
hem zonder ophouden vergezellen.

God is echter altijd barmhartig,
zelfs wanneer Hij straft. Hij ¥ gaf Kain
een merkieken, om te voorkomen dat
ieder die hem ontmoette hem doden
zou” (Gn 4,15): Hij geeft hem derhal-
ve een onderscheidend teken, om te
verhinderen dat hij door de andere
mensen verworpen wordt en om hem
te beschermen en te verdedigen tegen
hen die hem willen doden, al was het
om de dood van Abel te wreken. Al is
hij een moordenaar, toch bewaart hij
zijn persoonlijke waardigheid; God
zelf stelt er zich borg voor. Juist hier
toont zich het paradoxale mysterie
van Gods barmhartige rechtvaardig-
heid. Ambrosius zegt het aldus: “Nu
een broedermoord, de zwaarste der
misdaden, was gepleegd daar waar de
zonde was binnengeslopen, moest on-
middellijk de wet van de goddelijke
zachtunoedigheid verruimd worden.
Want als de schuldige onmiddellijk
was gestraft, dan zouden de mensen
in hun oordeel ook geen geduld of ma-
tiging aan de dag leggen, maar zouden
zij zonder dralen de schuldigen af-
straffen. ... God verstootte Kain van
voor zijn aanschijn en gaf hem, die
door zijn ouders aan zichzelf werd
overgelaten, een aparte woonplaats
als ballingsoord. Kain had immers de
menselijke zachtmoedigheid verwis-
seld voor de wreedheid van een beest,
Foch wilde God de moordenaar niet
met een moord wreken. Hij heeft lie-
ver dat een zondaar zich betert dan
dat hij sterft.”*

“Wat hebt gif gedaan” (Gn 4,10): de
verduistering van de waarde van het
leven

10. De Heer zegt tot Kain: “Wat hebt
gij gedaan? Hoor, het bloed van uw
broerroept uit de grond tot mij!” (Gn
4,10). De stem van door mensen ver-
goten bloed houdt niet op te roepen,
van geslacht tot geslacht, in tellkens
andere en nieuwe toonaarden.

12.Vgl. Katechis-
mus van de katho-
lieke kerk, 1867 en
2268,

13.De Cain et
Abel [0, 10,38:
CSEL 32, 408.
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De vraag van de Heer: “Wat hebt gij
gedaan?” die Kain niet kan ontwij-
ken, wordt ook gericht tot de heden-
daagse mens, opdat hij zich bewust
wordt hoe wijd verspreid en ernstig de
aanslagen op het leven zijn die de ge-
schiedenis van de mensheid blijven
tekenen; deze vraag wordt tot hem ge-
richt opdat hij op zoek gaat naar de
verschillende oorzaken die deze aan-
slagen teweegbrengen en onderhou-
den, en opdat hij eens ernstig nadenkt
over de gevolgen die eruit voortvioei-
en voor het bestaan van de personen
en van de volkeren.

Bepaalde bedreigingen komen voort
uit de natuur zelf, maar zij worden
verergerd door schuldige onacht-
zaambheid en verwaarlozing van hen,
die het zouden kunnen verhelpen; an-
dere daarentegen zijn te wijten aan ge-
weld, haat, uiteenlopende belangen,
die mensen ertoe brengen anderen
aan te vallen en zich over te geven aan
moord, corlog, slachtingen of volke-
renmoord.

En hoe zouden we kunnen voorbij-
gaan aan het geweld dat het leven van
miljoenen menselijke wezens wordt
aangedaan, speciaal van kinderen die
het slachtoffer ziin van ellende, on-
dervoeding en honger, ten gevolge
van een onrechtvaardige verdeling
der rijkdommen onder de volkéren en
onder de sociale klassen? Of het ge-
weld dat, zelfs voordat het in oorlogen
uitbarst, inherent is aan de aanstoot-
gevende wapenhandel, die de escala-
tie bevordert van zoveel gewapende
conflicten, welke de wereld met
bloed bevlekken? Of ook het steeds
ruimer gebruik van stoffen die de
dreiging van de dood bevatten, zoals
bij de ondoordachte verstoring van
het ecologische evenwicht of bij de
misdadige verspreiding van drugs? Of
de bevordering van bepaalde seksuele
gedragingen die, afgezien van het feit
dat zij moreel onaanvaardbaar zijn,
ernstige gevaren voor het leven in het
vooruitzicht stellen? De huidige be-
dreigingen van het menselijk leven

‘komen onder zoveel onverholen of

geniepige vormen voor, dat het onmo-
gelijk is de lange reeks ervan volledig
op te sommen.

11. Wij willen echter onze aandacht
voaral vestigen op een ander soort
aanslagen, die het eerste en het laat--
ste stadium van het leven betreffen.
Deze aanslagen vertonen, vergeleken
met vroeger, nieuwe kenmerken en
roepen uitzonderlijk ernstige proble-
men op: in het collectieve geweten
worden ze steeds minder als een ‘mis-
daad’ en paradoxaal genoceg steeds
meer als een ‘recht’ beschouwd, zoda-
nig zelfs dat men er zowaar naar
streeft dat de staat deze praktijken
wettelijk erkent en dat bijgevolg het
personeel van de gezondheidszorg ze
kosteloos uitvoert. Deze aanslagen
treffen het menselijk leven juist wan-
neer het zich in een uiterst precaire si-
tuatie bevindt, namelijk wanneer het -
helemaal niet in staat is zich te verde-
digen. Dat die vaak juist in het kader -
en door toedoen van de familie ge-
pleegd worden, maakt ze alleen maar
erger, daar de familie wit haar eigen
aard geroepen is ‘het heiligdom van
het leven’ te zijn.

Hoe kon het zo ver komen? Vele
factoren moeten in beschouwing ge-
nomen worden. Op de achtergrond
bevindt zich een diepe culturele cri-
sis, waaruit een sceptische houding
ten aanzien van de grondslagen zelf
van het kennen en van de ethiek
voortvloeit. Hierdoor wordt het
steeds moeilijker een helder zicht te
hebben op de diepere zin van de mens,
van zijn rechten en plichten. Hierbij
komen heel wat existentiéle en rela-
tionele problemen, die geaccentueerd
worden door het feit dat in onze com-
plexe maatschappij de personen,
echtparen en gezinnen vaak nergens
met hun problemen terecht kunnen.
Er bestaan zelfs kritieke situaties van
armoede, angst of verbijstering, waar-
in — vanwege de afmattende inspan-
ning om te overleven, het nauwelijks
te dragen lijden of het aangedane ge-
weld, speciaal het geweld dat vrou-
wen ondergaan — hoge eisen gesteld
worden aan hen die kiezen voor de be-
scherming en de bevordering van het
leven; soms vraagt dit heldenmoed.

Dit alles verklaart, althans gedeel-
telijk, hoe het mogelijk is dat de waar-
de van het leven als het ware een



‘eclips’ ondergaat, hoewel het gewe-
ten blijft verwijzen naar de sacraliteit
en de onaantastbaarheid ervan; dit
blijkt juist uit het feit dat men bepaal-
de fouten tegen het leven in zijn eer-
ste of laatste stadium tracht te ver-
hullen door uitdruzkkingen die ont-
leend worden aan de wereld van de ge-
zondheid, zodat de blik wordt afge-
wend van het feit dat het recht van
een concrete menselijke persoon om
te bestaan op het spel staat.

12. Al kunnen talloze en belangrijke
aspecten van de huidige sociale pro-
blematiek enigszins de wijdverbreide
morele onzekerheid verklaren en
soms de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van individuen verminderen,
toch bevinden we ons wis en waar-
achtig voor een veel bredere werke-
lijkheid. Men zou kunnen spreken
van een stellige structuur van zonde
waarin een cultuur die van geen soli-
dariteit wil weten het overwicht
heeft en zich in vele gevallen mani-
festeert als een echte ‘cultuur van de
dood’. Deze structuur wordt actief ge-
steund door sterke culturele, econo-
mische en politieke stromingen, die
gekenmerkt worden door een bepaal-
de utilitaristische opvatting van de
maatschappij.

Vanuit deze invalshoek bekeken
zou men in zekere zin kunnen spre-
ken over een oorlog van de sterken te-
gen de zwakken: het leven dat de
grootste behoeflte heeft aan aanvaar-
ding, liefde en zorg, wordt beschouwd
als nutteloos, als een ondraaglijke
last, en het wordt daarom op allerlei
manieren geweigerd. Men is geneigd
om hem die door zijn ziekte, zijn han-
dicap of eenvoudigweg door zijn aan-
wezigheid het welzijn of de levensge-
woonten van de meer bevoorrechten
in het gedrang brengt, te beschouwen
als een vijand tegenover wie men zich
moet verdedigen of die uitgeschakeld
moet worden. Zo wordt als het ware
een ‘samenzwering tegen het leven'
gesmeed, die niet enkel personen treft
in hun verhouding tot individuen, tot
de familie of tot de groep; het gaat veel
verder: op mondiaal niveau worden
de relaties tussen de volkeren en tus-

sen de staten op losse schroeven gezet
en verstoord.

13. Ter bevordering van abortus wer-
den en worden nog steeds aanzienlij-
ke bedragen geinvesteerd om far-
maceutische preparaten samen te
stellen die moord op de foetus in de
moederschoot mogelijk maken zon-
der assistentie van de arts. Het lijkt
wel of op dit punt het wetenschappe-
lijk onderzoek zelf zich bijna uitslui-
tend bezighoudt met het ontwikke-
len van steeds eenvoudiger en meer
efficinte produkten tegen het leven,
waardoor bovendien abortus aan elke
vorm van controle en sociale verant-
woordelijkheid wordt onttrokken.

Vaak wordt beweerd dat contracep-
tie, nu die betrouwbaar is en toegan-
kelijk voor allen, de meest doel-
treffende remedie tegen abortus is. De
katholieke kerk wordt er dan ook van
beschuldigd feitelijk abortus te bevor-
deren omdat zij koppig blijft onder-
richten dat contraceptie moreel onge-
oorloofd is. Goed beschouwd blijkt
deze opwerping in werkelijkheid een
drogreden te zijn. Het is inderdaad
mogelijk dat velen die naar voorbe-
hoedsmiddelen grijpen, dit ook doen
om te vermijden achteraf abortus te
moeten laten plegen. Maar de tegen-
waarden die in de ‘contraceptieve
mentaliteit’ aanwezig zijn, staan in
sterk contrast met de uitoefening van
verantwoord ouderschap, dat de volle
waarde van de huwelijksdaad eerbie-
digt. Ze zijn van dien aard dat ze de
verleiding om naar abortus te grijpen
juist sterker maken, wanneer de be-
trokkenen te maken krijgen met de
eventuele verwekking van een onge-
wenst leven.

Het blijkt ook dat de abortuscul-
tuur zich bijzonder ontwikleld heeft
in die milieus die ook het onderricht
van de kerk over contraceptie weige-
ren te aanvaarden. Zeker, vanuit mo-
reel oogpunt zijn contraceptie en
abortus kwalen die specifiek ver-
schillend zijn: de ene is in tegen-
spraak met de integrale waarheid over
de seksuele daad als geéigende uit-
drullking van de huwelijksliefde, bij
de andere wordt een menselijk wezen
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gedood; de eerste is tegengesteld aan
de deugd van kuisheid in het huwe-
lijk, de tweede aan die van de recht-
vaardigheid en is een directe schen-
ding van het goddelijke gebod “gij
zult niet doden”.

Maar ondanks dit verschil in wezen
en in moreel gewicht zijn contracep-
tie en abortus heel vaak nauw met el-
kaar verbonden, als vruchten van een-
zelfde plant. Het is waar dat er geval-
len bestaan waarin men onder druk
van allerlei existentiéle moeilijlhe-
den tot contraceptie of zelfs abortus
komt, al kan men zich nooit ontsla-
gen achten zich in te zetten om de
goddelijke wet volledig te onderhou-
den. In zeer veel gevallen echter zijn
deze praktijken geworteld in een he-
donistische mentaliteit, die de ver-
antwoordelijkheid inzake seksuali-
teit negeert. Ze komen voort uit een
egoistische opvatting over de vrij-
heid, die in de voortplanting een ob-
stakel ziet voor de ontplooiing van ie-
ders persoonlijlcheid, Het leven dat
uit een sexuele relatie zou kunnen
voortkomen, wordt aldus beschouwd
als een vijand die absoluut ontweken
moet worden en, in het geval dat con-
traceptie faalt, wordt abortus het enig
mogelijke antwoord.

Jammer genoeg komt in de huidige
mentaliteit de nauwe band tussen de
toepassing van contraceptie en van
abortus steeds meer tot uitdrukking;
een alarmerende bevestiging hiervan
is het feit dat chemische preparaten,
intra-uteriene voorzieningen en inen-
tingen samengesteld worden die met
hetzelfde gemak als voorbehoedsmid-
delen verstrekt worden, maar in feite
in de allereerste ontwikkelingsstadia
van het leven van het nieuwe indivi-
du als abortieve middelen werken.

14.Vgl. Congrega-
f;%};"lgéf"ig;uc 14. Hoewel de verschillende kunst-
tie Domzm vitae matige voortplantingstechnieken ten
{22 februari 1987).  dienste van het leven lijken te staan
en dit ook vaak als doel hebben, ope-
nen ze in feite de deur voor nieuwe
aanslagen op het leven. Afgezien van
het feit dat ze moreel onaanvaardbaar
> zijn omdat ze de voortplanting schei-
Tkeke documentatie 19857 den van de integraal-menselijke con-

e ® oL 5 text van de huwelijksdaad,™ blijken

deze technieken ook vaak te misluk-
ken, niet alleen wat de bevruchting
betreft, maar ook wat betreft de ver-
dere ontwikkeling van het embryo
dat binnen een meestal zeer korte tijd
aan de dood wordt blootgesteld. Bo-
vendien worden soms meer embryo’s
geproduceerd dan nodig voor de in-
planting in de baarmoeder van de
vrouw en deze embryo’s, die ‘overbo-
dig’ worden genoemd, worden vervol-
gens vernietigd of ze worden gebruikt
voor onderzoek dat, onder het mom
van wetenschappelijke of medische
voortuitgang, het menselijk leven in
feite herleidt tot louter ‘biologisch
materiaal’ waarover vrij beschikt kan
wordern.

De prenatale diagnostiek is moreel
aanvaardbaar, indien ze uitgevoerd
wordt om de verzorging te bepalen die
het nog ongeboren kind eventueel no-
dig heeft. Al te vaak geeft echter deze
diagnose aanleiding om abortus voor
te stellen of te plegen. Deze eugeneti-
sche abortus wordt dan in de publieke
opinie als wettig beschouwd vanuit
een mentaliteit die — ten onrechte ge-
acht in overeenstemming te zijn met
‘therapeutische’ eisen — slechts onder
bepaalde voorwaarden het leven aan-
neemt en die een tekort, handicap of
zwakheid weigert te aanvaarden.

Volgens dezelfde logica komt men
ertoe aan kinderen die met handicaps
of ernstige ziekten geboren worden,
de gewone, meest elementaire zorg te
weigeren, tot zelfs de voeding, Nog
meer verbijsterend wordt het huidige
scenario vanwege de soms reeds her
en der gedane voorstellen om, parallel
met het recht op abortus, zelfs kin-
dermoord wettig te verklaren. Zo ke-
ren we terug naar een stadium van
barbaarsheid dat we hoopten voor al-
tijd achter ons te hebben gelaten.

15. Niet minder ernstige dreigingen
drukken op de ongeneeslijk zicken en
op de stervenden. De huidige sociale
en culturele context maakt het moei-
lijker het lijden aan te kunnen en te
verdragen, waardoor de verleiding
groter wordt om het probleem van
het lijden op te lossen door het aan de

- wortel uit te bannen, namelijk door



op de dood vooruit te lopen op het
ogenblik dat dit het gunstigst geacht
wordt.

De samenloop van verschillende
clementen begunstigen vaak deze
keuze. Hoewel ze verschillend van
aard zijn, monden ze spijtig genoeg
uit in hetzelfde verschrikkelijke re-
sultaat. Het gevoel van angst, uit-
zichtloosheid of zelfs wanhoop, ver-
oorzaakt door de ervaring van hevige
en langdurige pijn, kan voor de zieke
beslissend zijn. Het soms al niet zo
stabiel evenwicht in zijn persoonlijk
leven en in zijn gezinsleven wordt
zwaar op de proef gesteld. Enerzijds
loopt hij immers het gevaar zich ver-
pletterd te voelen door zijn eigen
broosheid, ondanks de steeds grotere
inzet van de sociale en medische as-
sistentie; anderzijds kunnen de be-
trokkenen bewogen worden door een
heel begrijpelijk maar soms verkeerd
begrepen medelijden. De heersende
cultuur maakt dit alles erger, doordat
die aan het lijden geen enkele zin of
waarde toekent, maar het integendeel
als het kwaad bij unitstek beschouwt
dat tot ellke prijs uitgeschakeld moet
worden, Dit blijkt vooral in die geval-
len waarin geen enkel religieus ge-
zichtspunt ertoe kan bijdragen het
mysterie van het lijden positief te
doorgronden.

In de algemene culturele context is
de mens echter ook vaak behept met
een prometheische instelling, name-
lijk wanneer hij meent zichzelf als
meester over leven en dood te kunnen
opstellen door de beslissing erover in
eigen handen te nemen, terwijl hij
dan in feite overwonnen en verplet-
terd wordt door een dood waaraan on-
herroepelijk elke zin en hoop ontno-
men is. Een tragische nitdrukking
hiervan vinden we in de verbreiding
van euthanasie, of die nu op een ver-
holen en geniepige wijze of op een
openlijke en zelfs wettige wijze ge-
pleegd wordt. Afgezien van een zoge-
naamd medelijden met het lijden van
de zieke, wordt euthanasie soms door
een utilitair motief gerechivaardigd,
namelijk om de maatschappij te zwa-
re en onvoordelige uitgaven te bespa-
ren. Vandaar dat men overweegt mis-

vormde zuigelingen, ernstig gehandi-
capte of hulpbehoevende mensen, be-
jaarden, vooral wanneer ze niet meer
voor zichzelf kunnen zorgen, en zie-
ken in terminale fase uit te schake-
len. Wij mogen ock niet het stilzwij-
gen bewaren ten aanzien van meer
slinkse, maar daarom niet minder
ernstige en reéle vormen van eutha-
nasie. Deze kunnen bijvoorbeeld
veorkomen wanneer, om te kunmen
beschikken cver meer organen voor
transplantie, deze organen verwijderd
worden zonder dat de objectieve crite-
ria gerespecteerd worden om de dood
van de donor vast te stellen.

16. Vaak staan bedreigingen en aan-
slagen ten aanzien van het leven in
verband met een ander hedendaags
fenomeen, namelijk de demografi-
sche kwestie. De probleemstelling
verschilt naar gelang van de delen van
de wereld: in rijke, ontwikkelde lan-
den wordt een verontrustende ver-
mindering en instorting van het aan-
tal geboorten waargenomen; arme
landen daarentegen hebben in het al-
gemeen te maken met een sterke be-
volkingsgroei, die in een context van
zwakke economische ontwikkeling
of zelfs van ernstige onderontwikke-
ling moeilijk op te vangen is. Als ant-
woord op de overbevolking in de arme
landen ontbreken op internationaal
niveau globale maatregelen, zoals een
degelijk beleid op sociaal vlak en op
dat van het gezin, culturele ontwik-
kelingsprogramma’s, en ook een
rechtvaardige productie en verdeling
van de hulpbronnen. Tegelijk gaat
men door met het voeren van een kin-
donvriendelijk beleid.

Contraceptie, sterilisatie en abor-
tus moeten natuurlijk gerekend wor-
den onder de corzaken die bijdragen
tot een aanzienlijke vergrijzing van de
bevolking. Het is verleidelijk om in
een situatie van ‘bevolkingsexplosie’
te grijpen naar deze methodes en aan-
slagen op het leven.

Farao wit de oudheid werd veront-
rust door de aanwezigheid en uitbrei-
ding van de zonen van Isragl. Hij on-
derwierp hen aan allerlei vormen van
onderdrukking en beval alle kinderen
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van het mannelijk geslacht die uit
Hebreeuwse vrouwen geboren wer-
den te doden (vgl. Ex 1,7-22). Vele
machtigen der aarde gedragen zich
vandaag op soortgelijke wijze. Ook zij
worden verontrust door de huidige
demografische ontwikkeling. Zij vre-
zen dat de snelst aangroeiende en
armste volkeren een bedreiging wor-
den voor het welzijn en de rust van
hun land. In plaats van deze ernstige
problemen met eerbied voor de waar-
digheid van personen en gezinnen en
voor het onschendbare recht van elk
mens op het leven aan te pakken en
op te lossen, verkiezen zij up grote
schaal geboorteplanning te bevorde-
ren en op te leggen. Zo willen ze ten
onrechte ook slechts economische
hulp verlenen indien men bereid is
een geboortebeperkend beleid te aan-
vaarden,

17. De huidige mensheid biedt ons
echt een alarmerend schouwspel,
wanneer we de verschillende secto-
ren waarin de aanslagen op het leven
zich ontwikkelen in ogenschouw ne-
men. Bovendien liggen de getalsver-
houdingen van deze aanslagen hoog
en worden ze sterk gesteund door een
brede sociale consensus, vaak ook
door een wettelijke erkenning en door
medewerking van een deel van het ge-
zondheidspersoneel.

Met nadruk heb ik het op de achtste
Wereldjongerendag te Denver als
volgt gezegd: “De bedreigingen van
het leven worden met de tijd bepaald
niet minder. Ze nemen integendeel
enorme afmetingen aan. Het gaat niet
alleen om bedreigingen die van bui-
ten komen, van de krachten van de
natuur of van ‘Kains’ die ‘Abels’ ver-
moorden; neen, het gaat om bedrei-
gingen die wetenschappelijk en sys-
tematisch geprogrammeerd zijn. De
twintigste eeuw zal gekenmerkt ge-
weest zijn door aanvallen tegen het
leven op grote schaal, door een einde-
loze serie corlogen en een onophou-
delijke slachting van onschuldige le-
vens. De valse profeten en leraars
hebben een ongekend succes ge-
had”.'* Afgezien van de bedoelingen,
die verschillend van aard kunnen zijn

en onder de naam van solidariteit
overtuigend kunnen overkomen, be-
vinden we ons objectief gesproken ei-
genlijk tegenover cen ‘samenzwering
tegen het leven’, Het blijkt dat ook in-
ternationale instellingen erin verwik-
keld zijn, die er zich op toeleggen
campagnes aan te moedigen en te
plannen ten gunste van contraceptie,
sterilisatie en abortus. Het valt ten-
slotte niet te ontkennen dat de media
vaak medeplichtig zijn aan deze sa-
menzwering: zij verspreiden in de pu-
blieke opinie een geesteshouding die
het als een teken van vooruitgang en
een overwinning van de vrijheid be-
schouwt wanneer men zijn toeviucht
neemt tot contraceptie, sterilisatie,
abortus, en zelfs euthanasie. Ander-
zijds worden zij die onvoorwaardelijk
stelling nemen ten gunste van het le-
ven afgeschilderd als vijanden van
vrijheid en vooruitgang.

“Moet ik dan op mijn broeder pas-
sen!” (Gn 4,9); een ontaarde opvat-
ting over vrijheid

18. Ten opzichte van het hierboven
beschreven panorama mogen we ons
er niet toe beperken enkel de doods-
verschijnselen die het kenmerken te
ontleden; we moeten ook trachten de
talrijke oorzaken die het bepalen te
leren kennen. Blijkbaar wil de Heer
met de vraag “Wat hebt gij gedaan?”
|Gn 4,10 Kain oproepen verder te kij-
ken dan het louter materiéle aspect
van zijn moord. Hij moet de ernst er-
van beseffen op het niveau van de mo-
tieven die aan de oorsprong ervan
staan en op dat van de gevolgen die
ernit voortvloeien.

De verschillende keuzen tegen het
leven komen soms voort uit moeilij-
ke of zeifs dramatische situaties van
zwaar lijden, eenzaamheid, uitzicht-
loosheid op economisch vlak, depres-
sie of angst voor de toekomst, Zulke
omstandigheden kunnen de persoon-
lijke verantwoordelijkheid en schuld
van hen die deze op zichzell misdadi-
ge keuzen doen soms aanzienlijk ver-
minderen. Heden ten dage stijgt het
probleem echter ver uit boven de er-
kenning, hoe noodzakelijk ook, van
deze persoonlijke situaties. Het pro-



bleem stelt zich ook vanuit cultureel,
sociaal en politiek cogpunt. Op dit
vlak komt het ondermijnende en ver-
ontrustende  karakter ervan het
sterkst tot uiting. Men is er immers
steeds meer toe geneigd de betreffen-
de misdaden tegen het leven te inter-
preteren als gewettigde witdrukkin-
gen van de individuele vrijheid, die
als echte rechten erkend en be-
schermd moeten worden.

Een lang historisch proces komt zo-
doende aan een keerpunt met tragi-
sche gevolgen. Na de ontdekking van
de idee van ‘mensenrechten’, als aan-
geboren rechten van iedere persoon
die voorafgaan aan elke grondwet en
wetgeving van de staten, bevinden we
ons nu voor een verrassende tegen-
stelling: terwijl in onze tijd de on-
schendbare rechten van de menselij-
ke persoon plechtig verkondigd wor-
den en de waarde van het leven pu-
blick bevestigd wordt, wordt in de
praktijk datzelfde recht op leven be-
twist en geschonden, vooral op die
momenten van het bestaan die het
rijkst aan betekenis zijn, namelijk de
geboorte en de dood.

Enerzijds tonen de verschillende
verklaringen van de mensenrechten
en de vele initiatieven die erdoor
geinspireerd worden aan dat in de ge-
hele wereld een moreel besef groeit
dat sterker geneigd is de waarde en de
waardigheid van elk menselijk wezen
als zodanig te erkennen, zonder on-
derscheid van ras, nationaliteit, gods-
dienst, politicke opvattingen of socia-
le klasse.

Helaas blijkt anderzijds uit de fei-
ten dat deze nobele verklaringen op
tragische wijze genegeerd worden.
Dat dit zich juist voordoet in een
maatschappij die zich als voornaam-
ste doel stelt en daar groot op gaat, de
mensenrechten te verwerkelijken en
te beschermen, maakt het te meer
verbijsterend en schandalig. Hoe kun-
nen deze herhaalde beginselverkla-
ringen in overeenstemming gebracht
worden met de voortdurende groei en
wijdverspreide wettiging van aansla-
gen op het menselijk leven? Hoe kun-
nen deze verklaringen verenigd wor-
den met het feit dat de meest zwakke

of de meest gebrekkige, de bejaarde, of
het kind dat net in de moederschoot
ontvangen werd, verworpen wordt?
Deze aanslagen gaan rechtstreeks in
tegen de eerbied voor het leven en zijn
een onmiddellijke bedreiging van de
gehele cultuur van de mensenrech-
ten. In het uiterste geval kan deze be-
dreiging de zin zelf van de democrati-
sche samenleving in gevaar brengen:
in plaats van maatschappijen te zijn
van een ‘leven in gemeenschap’, lo-
pen onze woonsteden het gevaar te
ontaarden in maatschappijen waarin
mensen worden buitengesloten, als
randfiguren, bannelingen of verwor-
penen. En wanneer men de zaak op
wereldniveau bekijkt, lijkt het dan
niet dat de verklaring van de rechten
van de mensen en van de volkeren, af-
gelegd in internationale vergaderin-
gen op topniveau, zich slechts be-
perkt tot een staaltje van welspre-
kendheid, zolang het egoisme van de
rijke landen niet ontmaskerd wordt?
Sommige van deze landen weigeren
arme landen de toegang tot ontwikke-
ling en laten de ontwikkelingshulp
athangen van een onzinnig verbod
zich voort te planten, waardoor ont-
wikkeling tegenover de mens komt te
staan. Moeten bepaalde economische
modellen die vaak door staten gehan-
teerd worden, niet in vraag gesteld
worden? Vaak worden deze geken-
merkt door het uitoefenen van druk
op internationaal niveau, waardoor
situaties van onrechtvaardigheid en
geweld geschapen en onderhouden
worden, waarin het menselijk leven
van gehele volkeren wordt vernederd
en onderdrulzt.

19. Waar bevinden zich de wortels
van zo'n zonderlinge tegenstelling?
Wij kunnen ze ontleden vanuit een
algemene culturele en morele be-
schouwing. Er heerst een mentaliteit
die het subjectiviteitsbegrip op de
spits drijft of zelfs misvormt en daar-
om enkel een wezen erkent als ie-
mand die rechten heeft, wanneer het,
minstens virtueel, over een volledige
autonomie beschikt en een toestand
van totale afhankelijkheid ten op-
zichte van anderen achter zich weet
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te laten. Hoe kan echter deze ziens-
wijze in overeenstemming gebracht
worden met de verklaring dai de
mens een wezen is over wie niet ‘be-
schikt’ kan worden? De theorie van
de mensenrechten vindt juist haar
grondslag in het feit dat de mens, in
tegenstelling tot dieren en zaken, niet
onderworpen kan worden aan de
overheersing van een ander. Hier zij
ook de redenering aangehaald die de
persoonlijke waardigheid gelijkstelt
met de mogelijkheid om expliciet
verbaalen in elk geval waarneembaar
te communiceren. Het is duidelijk
dat vanuit zulke vooronderstellingen
er op de wereld geen plaats is vooreen
zwak wezen, zoals voor wie nog niet
geboren is of stervende, een wezen dat
geheel overgeleverd lijkt aan de wel-
willendheid -van anderen, volledig
van hen afhankelijk, en dat slechts
woordeloos kan communiceren van-
uit een diepgaande symbiose van ge-
voelsmatige aard. Kracht wordt dan
in de verhoudingen tussen personen
en in het sociale leven criterium bij
het maken van een keuze of bij de
daad. Dit is echter precies tegenge-
steld aan wat, historisch beschouwd,
de rechtsstaat heeft willen bekrachti-
gen door zich aan te bieden als een ge-
meenschap waarin de ‘kracht van de
rede’ de plaats inneemt van de ‘rede-
nen van de kracht’.

In een ander opzicht vinden we de
wortels van de tegenstelling tussen de
plechtige bevestiging van de mensen-
rechten en de tragische ontkenning
ervan in de praktijk, terug in een op-
vatting over de vrijheid waarin het
individu op onbeperkte wijze ver-
heerlijkt wordt, zonder dat hij voorbe-
reid is op solidariteit, op het zonder
voorbehoud aannemen van de ander,
noch op dienstbaarheid. Het is waar
dat het doden van leven in het begin-
of eindstadium ervan soms ook toe te
schrijven is aan verkeerd begrepen
altruisme of medelijden. Toch zal
men niet kunnen ontkennen dat deze
cultuur van de dood in haar geheel be-
schouwd een vrijheidsopvatting aan
het licht brengt die volstrekt indivi-
dualistisch is en die uiteindelijk de
vrijheid van ‘de sterkste’ wordt, uitge-

oefend ten koste van de zwakken die
gedoemd zijn te bezwijken.

Het antwoord van Kain op de vraag
van de Heer “Waar is uw broer
Abel?”: “Tk weet het niet. Moet ik
dan op mijn broer passent’ (Gn 4,9)
kan men in deze zin interpreteren. Ja,
ieder mens moet “op zijn broer pas-
sen”, want God vertrouwt de mens
aan zijn medemens toe. En omdat
God de mens aan zijn medemens wil
toevertrouwen, geeft I1ij aan ieder
mens de vrijheid, die een wezenlijke
relationele dimensie inhoudt. Deze
vrijheid is een grootse gave van de
Schepper, bedoeld om ten dienste ge-
steld te worden van de menselijke
persoon en van de ontplooiing die hij
vindt in het geven van zichzelf en het
aannemen van de ander; krijgt inte-
gendeel de individualistische dimen-
sie van de vrijheid een absoluut ka-
rakter, dan gaat de diepste zin ervan
verloren en worden de roeping en de
waardigheid ervan verloochend.

Een ander en meer diepgaand aspect
moet ook onderstreept worden: de
vrijheid loochent en vernietigt zich-
zelf en leidt tot vitschakeling van de
ander, wanneer ze haar wezenlijke
band met de waarheid niet meer er-
kent en eerbiedigt. Tellkens wanneer
vrijheid zich vrij wil maken van tradi-
tie en gezag en zich afsluit voor de
meest fundamentele gegevens van
een objectieve en algemene waarheid
die de grondslag vormt van het per-
soonlijke en sociale leven, neemt de
mens uiteindelijk als enig en onbe-
twistbaar criterium voor zijn eigen
keuze niet meer de waarheid over
goed en kwaad, maar enkel zijn sub-
jectieve mening of zelfs zijn eigenbe-
lang en zijn bevliegingen.

20. Deze vrijheidsopvatting tast het
gemeenschapsleven ten diepste aan.
Wanneer zelfontplooiing enkel begre-
pen wordt in het kader van absolute
autonomie, komt men onvermijde-
liik tot de ontkenning van de ander,
tegen wie men zich moet beschermen
als tegen een vijand. De maatschappij
wordt dan een geheel van naast elkaar
geplaatste individuen zonder onder-
linge banden: ieder wil zichzelf waar-



maken onafhankelijk van de ander, ja
zelfs zijn eigen belangen de voorrang
geven. Anderen hebben echter verge-
lijkbare belangen en men zal zich er
wel bij moeten neerleggen een com-
promis te zoeken om eenieder in de
maatschappij zoveel mogelijk vrij-
heid te waarborgen. Zodoende ver-
dwijnt elke verwijzing naar gemeen-
schappelijke waarden en naar een al-
gemene waarheid die voor ieder geldt:
het sociale leven waagt zich in het
drijfzand van een absoluut relativis-
me. Alles wordt dan een kwestie van
overeenkomst, over alles valt te on-
derhandelen, zelfs over de eerste van
de fundamentele rechten, het recht
op leven,

Dit gebeurt dan ook op het eigenlij-
ke staatspolitieke vlak: het oorspron-
kelijke en onvervreemdbare recht op
leven wardt betwist of geloochend op
basis van een parlementaire stem-
ming of op de wil van een deel, mis-
schien zelfs van de meerderheid, van
de bevolking. Dit is het noodlottige
resultaat van een relativisme dat
heerst zonder tegenkanting te onder-
vinden: ‘recht’ houdt op te bestaan
omdat het niet meer stevig gegrond-
vest is op de onschendbare waardig-
heid van de menselijke persoon, maar
athankelijk gesteld wordt van de wil
van de sterkste. Zo begeeft zich de de-
mocratie ondanks haar beginselen op
weg naar een typisch totalitarisme.
De staat is niet meer het ‘gemeen-
schappelijke huis’ waar ieder kan le-
ven volgens de beginselen van een
fundamentele gelijkwaardigheid,
maar verwordt tot een tirannieke
staat die meent te mogen beschikken
over het leven van de meest zwakke
en weerloze wezens, vanaf het onge-
boren kind tot de bejaarde, in naam
van een openbaar nut, dat feitelijk
niets anders blijkt te zijn dan het be-
lang van enkelen.

Het lijkt of alles zich voltrekt met
strikte inachtneming van de wet,
wanneer tenminste de wetten die
abortus en euthanasie toelaten zijn
aangenomen volgens zogenaamd de-
mocratische regels. In feite hebben
we slechts te maken met schijnbare
wettelijkheid, en aan het democrati-

sche ideaal, dat de waardigheid van
elke menselijke persoon erkent en be-
schermt, wordt verraad gepleegd tot
in zijn eigen fundamenten: “Hoe lkan
men nog spreken van de waardigheid
van elke menselijke perscon, wan-
neer men zich veroorlooft de zwak-
sten en meest onschuldigen te doden?
Namens welk recht pleegt men de
meest onrechtvaardige van alle vor-
men van discriminatie door te verkla-
ren dat sommigen het waard zijn be-
schermd te worden, terwijl anderen
deze waardigheid ontzegd wordt?”!
Zulk een handelwijze brengt een ont-
wikkeling op gang die leidt tot de ont-
binding van een waarachtig menselij-
ke samenleving en tot het verval van
de staat als zodanig.

Wanneer men het recht op abortus,
kindermoord en euthanasie opeist en
het wettelijk erkent, geeft men aan de
menselijke vrijheid een perverse en
onjuiste betekenis, namelijk die van
een absolute macht over de anderen
en ten koste van de anderen. Dit bete-
kent echter het einde van de ware vrij-
heid: “Voorwaar, voorwaar, Tk zeg u:
alwie zonde doet, is slaaf van de zon-
de” {Joh 8,34).

“Ik zal ver van U moeten blijven”
(Gn 4,14): de verduistering van de
zin voor God en voor de mens

21. Wanneer we de diepste wortels
van de strijd tussen de ‘cultuur van
het leven’ en de ‘cultuur van de dood’
zoeken, kunnen we ons niet beperken
tot de ontaarde opvatting over vrij-
heid die we net schetsten. We moeten
doordringen tot het hart zelf van het
drama dat de hedendaagse mens mee-
maakt: de verduistering van de zin
voor God en voor de mens. Deze ver-
duistering is kenmerkend voor een
sociaal en cultureel verband dat door
secularisme beheerst wordt, Dit secu-
[arisme reikt met haar tentakels soms
zover dat het zelfs christelijke ge-
meenschappen bedreigt. Zij die zich
laten besmetten door deze geestes-
houding, worden gemakkelijk meege-
sleurd in de draaikolk van een vrese-
litke vicieuze cirkel: wanneer men de
zin voor God verliest, is men ook ge-
neigd de zin voor de mens te verlie-
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zen, voor zijn waardigheid en voor
zijn leven; vervolgens veroorzaakt
een systematische schending van de
morele wet — vooral wanneer het
zwaarwegende materie betreft zoals
eerbied voor het menselijk leven en
de waardigheid ervan — als het ware
een voortschrijdende verduistering.
Het wordt dan onmogelijk de levens-
chenkende en verlossende aanwezig-
heid van God te ontwaren.

We kunnen ons nogmaals faten lei-
den door het verhaal van de moord op
Abel door ziin broer. Nadat God Kain
vervloekt had, zegt deze het volgende
tot de Heer: “Die straf is te zwaar om
te dragen. Gij verdrijft mij van de be-
bouwde grond en ik zal ver van U
moeten biijven. Tk zal een zwerver en
een vagebond zijn op de aarde, en je-
der die mij ontmoet kan mij doden”
(Gn 4,13-14). Kain meent dat de Heer
zijn zonde niet zal kunnen vergeven
en dat het zijn onvermijdelijk lot zal
zijn om “ver van de Heer te moeten
blijven”. Kain is in staat te belijden
dat zijn zonde “te zwaar is om te dra-
gen”, omdat hij er zich van bewust is
te maken te hebben met God en zijn
rechtvaardig oordeel. Eigenlijk kan de
mens slechts voor het aanschijn van
de Heer zijn zonde erkennen en de
ernst ervan vatten. Dit heeft ook Da-
vid ervaren. Nadat hij “tegen de [Heer
gezondigd had” en door de profeet Na-
tan berispt werd {vgl. 28 11-12}, riep
hij uit: “Tk erken dat ik misdreven
heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor
ogen. Jegens U alleen heb ik gezon-
digd, wat U tegenstaat heb ik gedaan”
(Ps 51(50},5-6..

22. Wanneer de zin voor God ver-
dwijnt, wordt daarom ook de zin voor
de mens bedreigd en ontregeld. Het
Tweede Vaticaans Concilie drukt het
kernachtig als volgt uit: “Zonder een
Schepper verdwijnt immers het
schepsel in hetniet. ... Ja, de godverge-
tenheid hult de schepping zelf in duis-
ternis.”” Het lukt de mens niet meer
zichzell te begrijpen als “op mysterie-
volle wijze verschillend” van de ande-
re aardse schepseler; hij beschouwt
zichzelf als een van de vele levende
wezens, als een organisme dat in het

beste geval een zeer hoge staat van
volmaalkiheid bereikt heeft. Opgeslo-
ten binnen de enge horizon van zijn
tysische werkelijkheid, wordt hij als
het ware ‘een ding’ en heeft hij geen
besef meer van de ‘transcendente’
aard van zijn ‘bestaan als mens’. Hij
beschouwt het leven niet meer als
een prachtige gave van God, een ‘sa-
crale’ werkelijkheid die toevertrouwd
wordt aan zijn verantwoordelijlkheid
en bijgevalg aan zijn liefdevolle be-
scherming, aan zijn ‘verering’. Het
wordt gewoon ‘een ding’ dat hij als
een bezit voor zich alleen opeist, dat
hij geheel kan beheersen en manipu-
leren.

De vragen over de ware zin van zijn
bestaan die ontstaan vanuit het leven
dat geboren wordt en afsterft, is de
mens dan ook niet meer in staar te be-
antwoorden en hij kan ook niet meer
de cruciale momenten van zijn be-
staan in ware vrijheid op zich nemen.
Hij is enkel bekommerd om het
‘doen’ en met gebruik van alle moge-
lijke technieken bespaart hij zich
geen moeite om geboorte en dood te
programimeren, te controleren en te
beheersen. Terwijl leven en dood oer-
ervaringen zijn die erom vragen ‘be-
leefd’ te worden, worden ze nu dingen
die men eenvoudigweg meent te kun-
nen ‘bezitten’ of ‘weigeren’.

Wanneer trouwens elke verwijzing
naar God uitgesloten wordt, is het
niet verwonderlijk dat de zin voor al
de dingen diepgaand aangetast wordt
en dat de natuur zelf, nu men die niet
meer als ‘mater’ beschouwt, herleid
wordt tot ‘materiaal’, vatbaar voor
welke bewerking dan ook. Blijkbaar
worden we in die richting gestuurd
doorbepaalde technisch-wetenschap-
pelijke opvattingen die de huidige
cultuur overheersen, Volgens deze
opvattingen hoelt de waarheid die de
schepping in zich draagt niet erkend,
noch de bedoeling die God met het le-
ven heeft geéerbiedigd te worden. En
dit is niet minder waar in geval de
vrees voor de gevolgen van deze “vrij-
heid zonder wet’ sommigen ertoe
brengt het tegengestelde standpunt in
tenemen, dat van ‘de wet zonder vrij-
heid’. Bepaalde ideologieén menen



bijvoorbeeld dat elke ingreep op de
natuur ongeoorloofd is, als het ware
krachtens de ‘vergoddelijking’ ervan.
Ook hierin schuilt een misverstand
over de afhankelijkheid van de natuur
ten overstaan van het plan van de
Schepper.

Wanneer de mens leeft ‘alsof God
niet bestond’, verliest hij niet alleen
de zin voor het mysterie van God,
maar ook die voor de wereld en voor
het mysterie van zijn eigen wezen.

23. De verduistering van de zin voor
(God en voor de mens leidt onvermij-
delijk tot het praktisch materialisme
dat de verspreiding van het individu-
alisme, het utilitarisme en het hedo-
nisme bevordert. Ook hier stelt men
de blijvende waarde van de woorden
van de Apostel vast: “Daar zij het niet
de moeite waard hebben geacht God
te erkennen, heeft God hen prijsgege-
ven aan hun nietswaardige -gezind-
heid zodat zij alles doen wat niet te
pas komt” {Rom [,28). Zo worden de
waarden van het zijn vervangen door
die van het hebben. Het enige doel dat
telt is het streven naar het persoonlij-
ke materiéle welzijn. De zogenaamde
‘kwaliteit van het leven’ wordt voor-
namelijk of uitsluitend begrepen als
economische doelmatigheid, onge-
breidelde consumptie, de schoonheid
of het genot van het lichamelijke le-
ven, terwijl men de diepere dimensies
van het bestaan, die van relationele,
spirituele en godsdienstige aard zijn,
vergeet. _

In soortgelijk verband wordt het Iij-
den, waaraan men in het menselijk
bestaan niet ontkomt, maar dat ook
de mogelijkheid biedt persoonlijk te
groeien, ‘gecensureerd’, als nutteloos
verworpen en zelfs bestreden als een
kwaad dat altijd en tot elke priis ver-
meden moet worden. Wanneer het 1ij-
den niet meer overwonnen kan wor-
den en welzijn, tenminste in de verde-
re toekomst, onmogelijk wordt, lijkt
de zin van het leven verloren en wordt
het voor de mens verleidelijlk het
recht op te eisen het leven uit te scha-
kelen.

Nog steeds in hetzelfde culturele
verband wordt het lichaam niet meer

beschouwd als een realiteit die eigen
is aan de menselijke persoon, teken
en aangewezen plaats van de relatie
met de anderen, met God en met de
wereld. Enkel het materiéle aspect er-
van telt, het is niets anders dan een

_geheel van organen, functies en ener-

gicbronnen, waarvoor als gebruikscri-
teria enkel plezier en doelmatigheid

gelden. Bijgevolg gaat ook het per-

soonskarakter van seksualiteit verlo-
ren en wordt deze aan uirbuiting
blootgesteld: in plaats van teken, oord
en taal van de liefde te zijn, dit wil
zeggen van het geven van zichzelf en
het aannemen van de ander in heel
zijn rijkdom als persoon, wordt ze
steeds meer gelegenheid en instru-
ment tot zelfbevestiging en egoisti-
sche bevrediging van begeerten en in-
stincten. Op deze wijze wordt de oor-
spronkelijke inhoud van de menselij-
ke seksualiteit misvormd en aange-
tast; de twee betekenissen die eigen
zijn aan het wezen zelf van de huwe-
lijksdaad, vereniging en voortplan-
ting, worden kunstmatig gescheiden;
zodoende verliest vereniging haar
ware betekenis en wordt vruchthaar-
heid aan de willekeur van man en
vrouw overgeleverd. Voortplanting
wordt dan een ‘vijand’ die men in de
unitoefening van de seksualiteit uit de
weg moet gaan: ze wordt slechts aan-
vaard in de mate dat ze overeenstemt
met het verlangen van de mens of
zelfs met zijn uitgesproken wil om
‘tot elke prijs’ een kind te hebben, en
niet omdat ze tot uitdrukking brengt
dat men zonder voorbehoud de ander
aanneemt en dus open staat voor de
tijkdom van leven, welke het kind
met zich meebrengt.

In het hierboven beschreven mate-
rialistische perspectief is de rijkdom
van de interpersoonlijke relaties gro-
tendeels verloren gegaan. De eersten
die er nadeel van ondervinden zijn de
vrouw, het kind, hij die ziek is of lijdt,
de bejaarde. Het ware criterium van
de persoonlijke waardigheid - eer-
bied, belangeloosheid en dienstbaar-
heid — wordt vervangen door het crite-
rium van het doelmatige, het functio-
nele, het nuttige: de ander wordt niet
gewaardeerd om wat hij ‘is’, maar om
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wat hij ‘heeft’, om wat hij ‘doet’ en
om wat hij ‘te bieden heeft’. De sterk-
ste heeft de overhand op de zwakste.

24. De verduistering van de zin voor
God en voor de mens voltrekt zich in
het diepste van het morele geweten,
met alle veelvuldige en funeste gevol-
gen vandien voor het leven. Op de eer-
ste plaats is hier het geweten in het
geding van elke mens afzonderlijk,
die zich in zijn innerlijke eenheid en
uniciteit alleen bevindt voor het aan-
schijn van God." In zekere zin echter
betreft het ook het ‘morele geweten’
van de maatschappij: vanuit een be-
paald opzicht is die verantwoordelijk,
niet alleen omdat zij bepaalde gedra-
gingen die tegengesteld zijn aan het
leven verdraagt of bevordert, maar
ook omdat zij de ‘cultuur van de dood’
voedt of zelfs werkelijk ‘zondige
structuren’ tegen het leven schept of
verstevigt, Het individuele of sociale
morele geweten wordt heden ien dage
blootgesteld, al was het maar vanwe-
ge de overweldigende invloed van
vele sociale communicatiemedia, aan
een zeer ernstig en dodelijk gevaar,
namelijk dat van onduidelijkheid
met betrekking tot goed en kwaad,
juist wat betreft het fundamentele
recht op leven. Helaas lijkt een groot
deel van de huidige maatschappij
sterk op de mensheid die Paulus be-
schrijft in zijn Brief aan de Romeinen.
Ze bestaat uit mensen “die door hun
ongerechtigheid de waarheid onder-
drukken” (1,18): zij hebben God ver-
loochend en in de mening een wereld
zonder Hem te kunnen bouwen “is al
hun denken op niets uitgelopen”, zo-
dat “hun geest die het inzicht ver-
wierp werd verduisterd” {1,21); “zij
beweerden wijzen te zijn maar wer-
den dwazen” (1,22), zij hebben daden
verricht die de dood waard zijn en “zij
bedrijven deze misdaden niet alleen,
maar juichen ze ook toe bij anderen”
(1,32). Wanneer het geweten, het hel-
dere oog van de ziel {vgl. Mt 6,22-23},
“het kwade goed en het goede kwaad”
noemt {Js 5,20], bewandelt het een
weg die leidt tot uiterst verontrusten-
de ontaarding en volstrekt duistere
meorele blindheid.

Alle invloed en moeite om de stem
van het geweten tot zwijgen te bren-
gen ten spijt, blijft de stem van de
Heer echter weerklinken in het gewe-
ten van iedere mens; want vanuit het
verborgen heiligdom van het geweten
wordt ons telkens weer de kans gebo-
den om opnieuw de weg van de liefde,
het aannemen van de ander en de
dienstbaarheid jegens het menselijk
Jlevenin te slaan.

“Gijf zijt genaderd tot Jezus, wiens
bloed vergoten werd” (vgl. Heb
12,22.24): tekens van hoop en

oproep tot inzet

25. “Hoor, het bloed van uw broer
roept uit de grond tot Mij!” (Gn 4,10).
Niet alleen het bloed van Abel, de eer-
ste onschuldige die vermoord werd,
roept tot God, bron en beschermer
van het leven. Ook het bloed van elke
andere sedertdien vermoorde mens
roept tot de Heer. Op geheel unieke
wijze roept de stem van Christus’
bloed tot God. Abel is in zijn on-
schuld een profetische voorafbeel-
ding van Christus, zoals de auteurvan
de Brief aan de Hebree&n het ons in
herinnering brengt: “(Gij zijt genaderd
tot de berg Sion en de stad van de le-
vende God ..., tot Jezus, de middelaar
van een Nieuw Verbond, wiens vergo-
ten bloed iets beters afroept dan het
bloed van Abel” (12,22.24).

Het bloed van Jezus werd vergoten
om ons te zuiveren. Het bloed van de
offers van het OQude Verbond was er
een symbolisch teken van en greep
erop vooruit: met het offerbloed toon-
de God dat Hij zijn leven wilde mee-
delen aan de mensen door ze te zuive-
ren en te heiligen |vgl. Ex 24,8; Lv
17,11). Dit alles wordt voortaan in
Christus voltrokken en aangeduid: de
besprenkeling met zijn hloed koopt
vrij, zuivert, verlost; het bloed van
Christus is het bloed van de Midde-
laar van een Nieuw Verbond, “dat
voor velen vergoten wordt tot verge-
ving van zonden” (Mt 26,28). Dit
bloed, dat uit de doorstoken zijde van
de gekruisigde Christus kwam (vgl.
Joh 19,34}, “roept iects beters af” dan
dat van Abel; met dit bloed wordt in-
derdaad een diepere ‘gerechtigheid’




aangeduid en gevraagd, maar het
smeekt vooral barmhartigheid af,”
het spreekt bij de Vader ten beste voor
de broeders [vgl. Heb 7,25), het is bron
van volmaakte verlossing en gave van
nieuw leven.

Het bloed van Christus openbaart
hoe groot de liefde van de Vader is, het
geeft aan dat de mens kostbaar is in
Gods ogen en dat de waarde van zijn
leven onschatbaar is. De apostel Pe-
trus brengt het ons in herinnering:
“(ij weet dat gij niet met vergankelij-
ke dingen, zoals goud en zilver, zijt
verlost uit het zinloze bestaan dat gij
van uw vaderen hadt geérfd, Gij zijt
verlost door het kostbaar bloed van
Christus, het lam zonder vlek of ge-
brek” {1Pe 1,18-19). Door het kost-
baar bloed van Christus, teken van
zijn liefdesgave {vgl. Joh 13,1], te aan-
schouwen, leert de gelovige de bijna
goddelijke waardigheid van elke
mens te erkennen en te waarderen; hij
kan in steeds nieuwe bewondering en
dankbaarheid uitroepen: “Hoe groot
en waardevol moet de mens wel zijn
voor zijn Schepper, als hij ‘zulk een
grote Verlosser heeft verdiend’ (uit
het Exsultet van de paasnacht), en als
God ‘zijn eniggeboren Zoon heeft ge-
geven’ opdat de mens ‘niet verloren
zal gaan, maar eeuwig leven zal heb-
ben’ {vgl. Joh 3,16)1"®

Bovendien openbaart het bloed van
Christus dat de verhevenheid, en dus
de roeping, van de mens erin bestaat
zichzelf geheel te geven. Omdat het
bloed van Jezus vergoten werd om le-
ven te geven, verwijst het niet meer
naar de dood, naar definitieve schei-
ding van de broeders, maar wordt het
een middel tot gemeenschap, verrij-
king van leven voor allen. In het sa-
crament van de eucharistie wordt hij
die dit bloed drinkt en in Jezus blijft
(vgl. Joh 6,56), opgenomen in de dyna-
miek van zijn liefde en van de gave
van zijn leven, opdat de oorspronke-
lijke roeping van ieder mens om te be-
minnen tot vervulling gebracht wordt
(vgl. Gn1,27;2,18-24).

Uit het bloed van Christus putten
alle mensen ook de kracht om zich in
te zetten ten bate van het leven. Dit
bloed is juist de sterkste reden om te

hopen en zells de grondslag van de
absolute zekerbeid dat volgens het
plan van God het leven de overwin-
ning zal behalen. "De dood zal niet
meer zijn”, roept een machtige stem
van de troon van God in het hemelse

Jeruzalem {Apk 21,4}. En Paulus ver-

zekert ons dat de overwinning die wij
nu op de zonde behalen teken en anti-
cipatie is van de definitieve overwin-
ning op de dood, wanneer “het woord
van de Schrift in vervulling zal gaan:
De dood is verslonden, de zege is be-
haald! Dood, waar is uw overwin-
ning? Dood, waar is uw angel?” (1Kor
15,54-55),

26. Feitelijk neemt men in maat-
schappij en cultuur, al blijven die
sterk getekend door de ‘cultuur van
de dood’, ook tekens waar die deze
overwinning aankondigen. Onze
schets zou dus onvolledig zijn en tot
een onvruchibare moedeloosheid
kunnen leiden, indien men zich zou
beperken tot het aangeven van bedrei-
gingen van het leven, zonder een
overzicht te bieden van doeltreffende
positieve tekens in de huidige situatie
van de mensheid.

Deze positieve tekens zijn helaas
slecht zichtbaar en worden moeilijk
herkend, waarschijnlijk omdat =ze
niet voldeende aandacht krijgen van
de sociale communicatiemedia. Maar
er werden en worden nog steeds vele
initiatieven genomen om de meest
zwakke en weerloze mensen te hel-
pen en te steunen, zowelin de christe-
lijke gemeenschap als in de burger-
maatschappij, op lokaal, nationaal en
internationaal niveau, door afzonder-
lijke mensen, groepen, bewegingen
en verschillende organisaties.

Vele gehuwden staan op onbaat-
zuchtige wijze en met verantwoorde-
lijkheidszin open voor kinderen, die
van het huwelijk “waarlijk een nit-
muntend geschenk” zijn.” Er zijn ook
gezinnen die, naast hun dagelijkse
dienst aan het leven, bereid zijn om
verlaten kinderen, jongeren met
moeilijkheden, gehandicapten, verla-
ten bejaarden op te vangen. Vele cen-
tra ten dienste van het leven of soort-
gelijke instellingen worden bezield

12.vVgl. Grego-
rius de Grote,
Moralia in job,
13,23:ccL 143A
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door mensen en groepen die met een
bewonderenswaardige toewijding en
offervaardigheid morele en materiéle
steun bieden aan moeders die in
meeilijkheden zitten en hun toe-
vlucht dreigen te nemen tot abortus.
Er worden vrijwilligersgroepen opge-
richt en verder ontwikkeld die gast-
vrijheid willen verlenen aan hen die
geen familie hebben, die in bijzonder
moeilijke omstandigheden verkeren
of die een opvoedkundig milieu van
node hebben om schadelijke gewoon-
ten te overwinnen en de waarachtige
zin van het leven opnieuw te ontdek-
leen.

Met grote inzet stellen zich onder-
zoekers en beoefenaars van medische
beroepen zich ten dienste van de ge-
neeskunde, die zich veel moeite ge-
troost om steeds doeltreffender mid-
delen te vinden: de nu bereilte resul-
taten waren vroeger ondenkbaar en
openen veelbelovende perspectieven
ten gunste van het prille leven, van
lijdende mensen en van zieken die
zich in een acute of terminale fase be-
vinden. Op allerlei instellingen en or-
ganisaties wordt een beroep gedaan
om de landen die het meest getroffen
Zijn door ellende en endemische ziek-
ten ook te laten profiteren van eerste-
rangsgeneeskunde. Nationale en in-
ternationale artsenverenigingen
spannen zich in om snel hulp te bie-
den aan volkeren die door natuurram-
pen, epidemieén of oorlogen geteis-
terd worden. Het is waar dat we in de
praktijk nog ver verwijderd zijn van
een waarachtige internationale recht-
vaardigheid wat betreft de versprei-
ding van medische hulpmiddelen.
Toch is het goed om in de reeds ver-
worven vooruitgang de tekens te her-
kennen van een groeiende solidariteit
tussen de volkeren, van een prijzens-
waardig menselijk en moreel hesef en
van een grotere eerbied voor het le-
ven.

27. Tegenover wetten die abortus
mogelijk hebben gemaakt en pogin-
gen die op sommige plaatsen tot het
legaliseren van euthanasie hebben ge-
leid, zijn bewegingen ontstaan en
werden over de gehele wereld initia-

tieven genomen om de maatschappii
gevoelig te maken voor de waarden
van het leven. Wanneer deze bewe-
gingen, in trouw aan wat hun oor-
spronkelijk geinspireerd heeft, vast-
beraden maar zonder geweld te werk
gaan, bevorderen zij de groei van een
bewustwordingsproces ten gunste
van het leven. Zij bewerken dat men-
sen zich met meer overtuiging inzet-
ten om het leven te beschermen.

Hoe kunnen we bovendien niet
denken aan al die gebaren van ont-
haal, offervaardigheid, onbaatzuch-
tige hulp die dagelijks met liefde ver-
richt worden door ontelbare mensen
in gezinnen, ziekenhuizen, weeshui-
zemn, bejaardenhuizen en andere cen-
tra of gemeenschappen die het leven
beschermen? Geinspireerd door de
‘barmhartige Samaritaan’ die Jezus
was (vgl. Le 10,29-37) en gesteund
door zijn kracht, heeft de kerk steeds
op deze fronten van de liefde in de eer-
ste linie gestaan: talrijk zijn haar zo-
nen en dochters, vooral kloosterlin-
gen, die, traditionele of nieuwe paden
bewandelend, hun leven aan God
hebben gewijd en nog steeds wijden
door het uit liefde op te dragen ten
bate van hun zwakste en armste me-
demensen. Zij werken mee aan de
fundamenten van de ‘beschaving van
de liefde en het leven’, die aan de
mensen en de maatschappij hun
meest waarachtig-menselijke zin
geeft. Al zouden deze mensen bij nie-
mand opvallen en al zouden zij voor
de ogen van de meesten verborgen
blijven, vanuit ons geloof weten we
dat de Vader, “die in het verborgene
ziet” (Mt 6,4) hen niet alleen zal belo-
nen, maar ook nu reeds vruchtbaar
maalkt door hen duurzame vruchten
te doen dragen voor het welzijn van
allen.

Bij de tekens van hoop moet ook ge-
relcend worden hoe zich in brede la-
gen van de publieke opinie een nieu-
we gevoeligheid omtwikkelt die zich
steeds meer verzet tegen oorlog als
middel om conflicten tussen volke-
ren op te lossen, en steeds meer ge-
neigd om doeltreffende doch ‘geweld-
loze’ middelen te zoeken om de gewa-
pende agressor een halt toe te roepen.



In dezelfde gedachtenstroming moet
de steeds groeiende afkeer van de pu-
blieke opinie tegen de doodstraf ge-
plaatst wordern, zelfs wanneer die en-
kel als een vorm van ‘rechtmatige
zelfverdediging’ van de maatschappij
beschouwd wordt. Fen modeme
maatschappij beschikt immers over
efficiénte mogelijkheden om misda-
den te bedwingen, zodat de dader wel
uitgeschakeld wordt, maar hem de
mogelijkheid om zijn schuld af te Jos-
sen niet definitief wordt ontnomen.

Ook moet de groeiende aandacht
voor-de kwaliteit van het leven, voor
de ecologie, positief ontvangen wor-
den. Dit slaat vooral aan in hoger ont-
wikkelde maatschappijen, waar de
verwachtingen van de mensen nu
minder gericht zijn op overlevings-
problemen, dan wel op onderzoek
naar algehele verbetering van levens-
voorwaarden. Het is bijzonder bete-
kenisvol dat ethische reflectie over
het leven wordt hervat; het ontstaan
en de voortdurende ontwikkeling van
de bio-ethiek bevordert de reflectieen
de dialoog - zowel tussen gelovigen
en niet-gelovigen, als tussen gelovi-
gen van verschillende godsdiensten
over fundamenteje ethische proble-
men die het menselijk leven betrel-
fen.

28. Dit panorama van licht en scha-
duw moet ons allen ten zeerste be-
wust maken van het feit dat we ons
bevinden tegenover een zware en dra-
matische botsing tussen goed en
kwaad, tussen leven en dood, tussen
de ‘cultuur van het leven’ en de ‘cul-
tuur van de dood’. We bevinden ons
niet alleen ‘tegenover’, maar onont-
koombaar ‘midden in’ dit conflict: wij
zijn er actief bij betrokken en mogen
onze verantwoordelijlkheid niet uit de
weg gaan om onvoorwaardelijk te
kiezen ten gunste van het leven.
Mozes richt zich met zijn duidelijk
en uitdrukkelijk bevel ook tot ons:
“Tk houd u vandaag het leven en het
geluk voor, maar ock de dood en het
ongeluk ... Leven en dood houd ik u
voor, zegen en vloek. Kies dan het le-
ven, dan zult gij met uw nakomelin-
gen het leven bezitten” (Dt 30,15.19).

Dit bevel is aok voor ons van toepas-
sing, wij die dagelijks moeten kiezen
tussen de ‘cultuur van het leven’ en
de ‘cultuur van de dood’. De oproep
van de Deuteronomist reikt echter
verder, want hij nodigt ons eigenlijk
uit voor een keuze die strikt genomen
religieus en moreel is. Het gaat er om
zijn bestaan een fundamentele rich-
ting te geven en te leven in trouw aan
de wet van de Heer: “Als gij luistert
naar de geboden van de Heer uw God,
die ik u heden geef, als gij de Heer uw
God bemint, zijn wegen gaat en zijn
geboden, voorschriften en bepalin-
gen nakomt ... Kies dan het leven, dan
zult gij en uw nakomelingen het le-
ven bezitten, door de Heer uw God te
beminnen, naar Hem te luisteren en
aan Hem gehecht te blijven. Want
daarvan hangt het af, of gij zult leven
en of gij lang zult wonen op de grond
die de Heer uw vaderen heeft toege-
zegd” (30,16.19-20).

De onvoorwaardelijke keuze voor
het leven komt pas tot de volheid van
haar religieuze en morele zin, wan-
neer ze voortkomt uit het geloof in
Christus, wanneer ze erdoor gevormd
en gevoed wordt. Er is geen betere
steun om het conflict tussen leven en
dood waarin wij gemengd zijn positief
aan te pakken dan het geloof in de
Zoon van God die mens geworden is
en die onder de mensen verschenen is
“opdat zij leven zouden bezitten, en
wel in overvlioed” {Joh 10,10): ket ge-
loof in de Verrezene heeft de dood
overwonnen; het geloof in het bloed
van Christus dat “iets beters afroept
dan het bloed van Abel” (Heb 12,24).

Tegenover de uitdagingen van de
huidige situatie enin hetlicht en door
de kracht van dit geloof, wordt de
kerk zich sterker bewust van de gena-
de en de verantwoordelijkheid die
haar door de Heer gegeven werden om
het Evangelie van het leven te ver-
kondigen, te vieren en te dienen.
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HoorpsTUK I IK BEN GEKOMEN,
OFDAT ZIj LEVEN ZOUDEN BEZITTEN

De christelijke boodschap over het
Ieven

“Het leven is verschenen, wij hebben
het gezien” (1 Joh 1,2): onze blik ge-
richt op Christus, “het Woord dat le-
ven is”

29. Een gevoel van niet te onderdruk-
ken onmacht kan ons overweldigen,
wanneer we stilstaan bij de ontelbare
en ernstige bedreigingen die in de we-
reld van vandaag op het leven druk-
ken: het goede zal nooit sterk genceg
zijn om het kwade te overwinnen!
Deze omstandigheden nodigen het
volk van God, en elke gelovige afzon-
derlijk, uit om nederig en moedig zijn
geloof te belijden in Jezus Christus,
“het Woord dat leven is” (1Joh 1,1].
Het Evangelie van het leven is niet
louter een overweging over het men-
selijk leven, hoe oorspronkelijk en
diepgaand ook; het is ook niet enkel
een gebod, bedoeld om het geweten
van de mensen wakker te schudden
en belangrijke veranderingen in de
maatschappij op gang te brengen; het
1s nog minder een bedrieglijke belofte
van een betere tockomst. Het Evange-
lie van het leven is een concrete en
persoonlijke werkelijkheid, want het
bestaat erin de persoon zelf van fezus
te verkondigen. Jezus stelt zichzelf
voor aan de apostel Tomas, en in hem
aan ieder van ons, met de woorden:
“Tk ben de weg, de waarheid en het le-
ven” (Joh 14,6}. Op soortgelijke wijze
sprak Hij over zichzelf tot Marta, de
zuster van Lazarus: “Ik ben de verrij-
zenis en het leven. Wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven, en ie-
der die leeft in geloof aan Mij, zal in
eeuwigheid niet sterven” (Joh 11,25-
26). Jezus is de Zoon die van alle eeu-
wigheid van de Vader het leven ont-
vangt {vgl. Joh 5,26) en die onder de
mensen gekomen is om hen te doen
delen in deze gave: “Ik ben gekomen,
opdat zij leven zouden bezitten, en

; wel in overvioed” (Joh 10,10).

Het woord, het handelen en de per-
soon zelf van jezus maken het de

mens dus mogelijk de gehele waar-
heid over de waarde van het mense-
lijk leven te ‘kennen’; uit deze ‘bron’
ontvangt hij bovenal het vermogen
om deze waarheid volmaakt te ‘doen’
[vgl. Toh 3,21} hij kan nu de verant-
woordelijkheid ten voile op zich ne-
men en waarmaken om het menselijk
leven te beminnen en te dienen, te be-
schermen en te begunstigen.

In Christus wordt ons inderdaad dit
Evangelie van het leven definitief
verkondigd en ten volle geschonken.
Het was reeds aanwezig in de openba-
ring van het Oude Testament, het
was zelfs in zekere zin reeds geschre-
ven in het hart van elke mens en het
weerklinkt daarom in elk geweten
‘vanaf het begin’, dit wil zeggen vanaf
de schepping zelf. Daarom kan het
ook, ondanks de negatieve invloeden
van de zonde, wat zijn wezenlijke
trekken betreft door de menselijke
rede gekend worden. Het Tweede Va-
ticaans Concilie zegt: Christus “ver-
vult de openbaring, brengt haar tot
voltooiing en bekrachtigt haar met
goddelijk getuigenis door geheel zijn
tegenwoordigheid en verschijning,
door woorden en werken, door teke-
nen en wonderen, vooral echter door
zijn dood en glorievolle opstanding
vit de doden en tenslotte door zijn
zending van de Geest der waarheid: de
openbaring namelijk, dat God met
ons is om ons te bevrijden uit de duis-
ternis van zonde en dood en ons op te
weklken tot het eeuwige leven.”™

30. Met onze blik gericht op de Heer
Jezus willen wij nu opnieuw horen
hoe Hij ons “Gods eigen woorden”
(Joh 3,34) verhaalt en het Evangelie
van het leven overwegen, De diepste
en meest corspronkelijke betekenis
van de geopenbaarde boodschap over
het menselijk leven heeft de apostel
Johannes doorgrond. Hij begint zijn
eerste Brief als volgt: “Het bestond
vanaf het begin — we hebben het ge-
hoord en met eigen ogen gezien; we
hebben het aanschouwd en onze han-
den hebben het aangeraakt — daarover
spreken wij, over het woord dat leven
is. Want het leven is verschenen; het
eeuwige leven dat bij de Vader was,



heeft zich aan ons geopenbaard, wij
hebben het gezien, wij getuigen er
van, wij maken het u bekend. Wat wij
gezien en gehoord hebben, dat ver-
kondigen wij ook aan u, opdat gij ge-
meenschap moogt hebben met ons”
(1,1-3). .

In Jezus, “het Woord dat leven is”,
wordt dus het goddelijk en eeuwig le-
ven verkondigd en meegedeeld. Dank
zij deze verkondiging en deze gave
verkrijgt het lichamelijk en geestelijk
leven van de mens reeds hier op aarde
zijn volle waarde en betekenis: het
goddelijk en eeuwig leven is inder-
daad het doel waarop de mens, hier op
aarde levend, is gericht en waartoe hij
geroepen is. Het Evangelie van het le-
ven omvat aldus wat de ervaringen de
rede van de mens zeggen over de
waarde van het leven; het neemt het
aan, zuivert het en brengt het tot vol-
tooiing.

“De Heer is mijn sterkte en mijn
kracht; Hij heeft mij gered” (Ex
15,2): het leven is altijd een goed

31. In feite werd de evangelische vol-
heid van de boodschap over het leven
reeds in het Oude Testament voorbe-
reid. Vooral in het gebeuren van de
uittocht, kern van de geloofservaring
in het Oude Testament, ontdekt het
volk Israél hoe kostbaar zijn leven is
in de ogen van God. Terwijl alles erop
wijst dat het vitgeroeid zal worden —
alle pasgeboren kinderen worden im-
mers met de dood bedreigd (vgl. Ex
1,15-22) — openbaart de Heer zich als
zijn verlosser, in staat een toekomst
te verzekeren aan wie zonder hoop is.
Zo ontstaat in [sraél een heel bepaald
bewustzijn: zijn leven is niet overge-
leverd aan Farao, die met despotische
macht erover kan beschikken; het is
integendeel voorwerp van Gods inni-
ge en sterke liefde.

De bevrijding uit de slavernij houdt
voor het volk Israél zowel de gave van
een identiteitin, als de erkenning van
een onverwoestbare waardigheid en
het begin van een nieuwe geschiede-
nis, waarin de ontdekking van God
hand in hand gaat met de ontdekking
van zichzelf. De ervaring van de Uit-
tocht is fundamenteel en heeft een

voorbeeldfunctie. Israél leert hiermee
dat het volstaat, telkens wanneer het
in zijn bestaan bedreigd wordt, met
vernieuwd vertrouwen zijn toevlucht
te zoeken bij God, om bij Hem doel-
treffende steun te vinden: “Ik heb u
gevormd, mijn dienstknecht zijt gij;

Israél, gij wordt door Mij niet verge-

ten” (Js 44,21},

Terwijl Tsraél zo tot erkenning van
de waarde van zijn bestaan als volk
komt, wordt het zich ook steeds meer
bewust van de zin en de waarde van
het leven als zodanig. Ditinzicht ont-
wikkelt zich op bijzondere wijze in de
wijsheidsboeken, vanuit de dagelijk-
se ervaring van de onbestendigheid
van het leven en ook vanuit het besef
van de bedreigingen die op de loer lig-
gen. Het geloof is ertoe geroepen ant-
woord te geven op de tegenstrijdighe-
den van het bestaan.

Vooral het probleem van het lijden
daagt het geloof uit en stelt het op de
proef. Moet men niet in de overwe-
ging van het boek Job de universele
klacht van de mens zien? Begrijpelij-
kerwijze komt de onschuldige die on-
der het lijden verpletterd wordt tot de
vraag: “Waarom licht geschonken
aan ongelukkigen, leven aan verbit-
terde mensen? Zij zien nit naar de
dood, en hij wil niet komen, zij bege-
ren hem meer dan een verborgen
schat” {3,20-21). Zelfs in de grootste
duisternis zet het geloof ertoe aan in
yertronwen en aanbidding het ‘mys-
terie’ te erkennen: “Inderdaad, Gij
kunt alles, voor U is niets onuitvoer-
baar” (Job 42,2},

Stap voor stap maakt de openbaring
steeds duidelijker dat de Schepper in
het hart van de mensen de kiem van
onsterfelijk leven heeft neergelegd:
“Alles wat God doet is goed op zijn
tijd; ook heeft Hij het verloop der tij-
denin het hart van de mensen gelegd”
{Pr 3,11). Deze kiem van totaliteit en
volheid bezit in aanleg de krachtin de
lietde tot uitdrukking te komen en,
wanneer God het onverdiend geeft, in
de deelname aan zijn eeuwig leven tot
voltooiing,
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“De noam van Jezus heeft deze man
weer kracht gegeven” (Had 3,16): in
de onbestendigheid van het mense-
lijk bestaan brengt Jezus de zin van
het leven tot volkomenheid

32. De ervaring van het volk van het
Verbond wordt ook die van al de ‘ar-
men’ die Jezus van Nazaret ontmoe-
ten., Zoals God, “die al wat leeft be-
mint” (W 11,26}, vroeger Israél te
midden van de gevaren gerustgesteld
had, zo verkondigt nu de Zoon van
God aan hen die zich in hun bestaan
bedreigd of gehinderd voelen, dat ook
hun leven een goed is waaraan de lief-
de van de Vader zin en waarde geeft.

“Blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven
horen, doden staan op en aan armen
wordt de Blijde Boodschap verkon-
digd” {Lc 7,22). Met deze woorden van
de profeet Jesaja (35,5-6; 61,1} ver-
klaart Jezus de zin van zijn zending:
zo vernerten allen die in hun bestaan
van een of andere handicap te lijden
hebben de blijde boodschap dat God
zorg voor hen draagt; zij worden ervan
verzekerd dat ook hun leven een gave
is die de Vader zorgvuldig in zijn han-
den bewaart (vgl. Mt 6,25-34}.

Jezus richt zich bij zijn prediking en
zijn handelen vooral tot de ‘armen’.
De vele zieken en verstotenen die
Hem volgen en zoeken (vgl. Mt 4,23-
25}, vinden in zijn woorden en daden
de openbaring van de verheven waar-
de van hun leven en hun heilsver-
wachting krijgt vaste grond.

Dit geldt ook voor de zending van
de kerk vanaf haar oorsprong. Ze ver-
kondigt Jezus als Hem die “weldoen-
de rondging en allen genas die onder
de dwingelandij van de duivel ston-
den, want God was met Hem” (Hnd
10,38). Ze weet dat ze draagster is van
een heilsboodschap die vooral dan in
al haar nieuwheid weerklinkt wan-
neer de mens in situaties van ellende
en armoede verkeert. Petrus handelt
dienovereenkomstig wanneer hij de
lamme geneest die iedere dag naar de
‘Schone Poort’ van de tempel te Jeru-

reeér: gebruik uw voeten!” {Hnd 3,6).
Door het geloof in Jezus, “auteur van
het leven” [Hnd 3,15), krijgt het ver-
waarloosde leven dat om hulp
smeekt, weer zelfbewustheid en volle
waardigheid.

De woorden en daden van Jezus en
van zijn kerk zijn niet enkel bestemd
voor de zieken, de noodlijdenden of
voor hen die om een of andere reden
aan de rand van de maatschappij te-
recht gekomen zijn. Op een dieper ni-
veau raken ze van elke mens de zin
zelf van het leven in zijn morele en
geestelijke dimensgies. Enkel hij die
erkent dat zijn leven door de ziekte
van de zonde getekend is, kan door
een ontmoeting met fezus de Verlos-
ser de waarheid en waarachtigheid
van zijn bestaan terugvinden, zoals
Jezus zegt: “Niet de gezonden hebben
een dokter nodig, maar de zieken. Ik
ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar om zondaars te roepen, opdat ze
zich bekeren” (Lc 5,31-32).

Hij die daarentegen, zoals de rijke
boer van de parabel uit het evangelie,
denkt zijn leven veilig te kunnen stel-
len enkel door het bezit van materiéle
goederen, bedriegt in feite zichzelf:
“Dwaas! Nog deze nacht komt menje
leven van je opeisen; en al die voorzie-
ningen die je getroffen hebt, voor wie
zijn die dan?” (Lc 12,20].

33. Ookinhetleven van Jezus vinden
we van begin tot eind deze merkwaar-
dige ‘dialectiek’ tussen de ervaring
van de onbestendigheid van het men-
selijk leven en de verzekering van de
waarde ervan. Het leven van Jezus
wordt inderdaad vanaf zijn geboorte
getekend door onbestendigheid. Ze-
leer, Hij mag het welwillend onthaal
van de rechtvaardigen ervaren, die
zich met het spontane en blije ja-
woord van Maria verenigen (vgl. Le
1,38). Maar vanaf het begin blijkt ook
de weigering van een vijandige wereld
die het kind zoekt “om het te doden”
IMt 2,13}, of die onverschillig is en
zonder belangstelling voor de vervul-
ling van het mysterie van dit leven

« zalem gedragen wordt om daar aal-
e 26 s moezen te vragen: “Zilver of goud heb
“weetie documenste 1855, 11 niet; maar wat ik heb geef ik u. In

© L .7 denaam van Jezus Christus de Nazo-

dat de wereld binnentreedt: “Er was
voor hen geen plaats in de herberg”
(Lc 2,7). Het contrast tussen de be-



dreigingen en de onveiligheid ener-
zijds en de macht van de gave Gods
anderzijds doet de heerlijkheid, die
van het huis van Nazaret en de kribbe
van Betlehem afstraalt, met grotere
helderheid schitteren: dit ontluikend
leven is het heil voor heel de mens-
heid (vgl. Le 2,11).

De wederwaardigheden en gevaren
van het leven worden door Jezus ten
volle aangenomen: “Hij is om uwent-
wil arm geworden, terwijl Hij rijk
was, opdat gij rijk zoudt worden door
zijn armoede” (2Kor 8,9). De armoede
waarover Paulus spreekt, betreft niet
alleen het feit dat Jezus afstand doet
van zijn goddelijke voorrechten, maar
ook dat Hij de meest nederige en on-
bestendige levensvoorwaarden van
het menselijk leven deelt [vgl. Fil 2,6-
7). Jezus beleeft deze armoede gedu-
rende zijn gehele bestaan, tot op het
beslissende ogenblik van het kruis:
“Hij heeft zich vernederd, ij werd
gehoorzaam tot de dood, tot de dood
aan een kruis. Daarom heeft God
Hem hoog verheven en Hem de Naam
verleend die boven alle namen is” (Fil
2,8-9). Juist in zijn dood openbaart Je-
zus ten volle de verhevenheid en de
waarde van het leven, want zijn offer
op het krunis wordt bron van nieuw le-
ven voor alle mensen [vgl. Joh 12,32},
Wanneer Jezus de tegenstand tege-
moet treedt, ja zelfs de vernietiging
van zijn leven, weet Hij zich geleid
door de zekerheid dat de Vader het in
zijn handen houdt. Daarom kan Hij
op het kruis ool zeggen: “Vader, in
uw handen beveel Tk mijn geest” (Lc
23,46), dit wil zeggen mijn leven.
Waarlijk, de waarde van het mense-
lijk leven is groot, want de Zoon van
God heeft het aangenomen en Hij
heeft er een instrument tot heil van
heel de mensheid van gemaakt!

“Geroepen ... tot gelijkvormigheid
met het beeld van zijn Zoon” (Rom
8,28-29): Gods heerlijkheid schittert
op het gelaat van de mens
34. Het leven is altijd een goed. De
mens is geroepen om van dit inzicht,
dat zelis een ervaarbaar gegeven is, de
diepe reden te begrijpen.

Waarom is het leven een goed?

Deze vraag doorkruist de hele bijbel
en krijgt al op de eerste bladzijden er-
van een duidelijk en schitterend ant-
woord. Het leven dat God aan de
mens schenkt verschilt en is onder-
scheiden van dat van elk ander levend
schepsel. Want, hoewel verwant met

“het stof van de aarde (vgl. Gn 2,7; 3,19;

Job 34,15; Ps 103[102],14; 104[103],
29, is de mens in de wereld een open-
baring van God, teken van zijn tegen-
woordigheid, spoor van zijn heerlijk-
heid (vgl. Gn 1,26-27; Ps 8,6). Hierop
heeft ook Ireneiis van Lyon de nadmlk
willen leggen met zijn beroemde de-
finitie: “De glorie van God is de le-
vende mens”* Aan de mens wordt
een zeer hoge waardigheid toege-
kend. De wortels ervan gronden in de
innige band die hem met zijn Schep-
per verenigt: in de mens weerspiegelt
zich iets van de realiteit van God zelf.

Een bevestiging hiervan geeft ons
het boek Genesis in het eerste schep-
pingsverhaal. De mens is er het hoog-
tepunt, de bekroning, van het schep-
pend handelen van God, het eindpunt
van een ontwiklkeling die van de vor-
meloze chaos naar het meest vol-
maakte schepsel voert. In de schep-
ping is alles op de mens gericht en al-
les is aan hem onderworpen: “Bevolk
de aarde én onderwerp haar; heers ...
over al wat leven heeft” {1,28), draagt
God de mens op. Een soortgelijke
boodschap weerklinkt ook in het an-
dere scheppingsverhaal: “De Ieer
God bracht de mens in de tuin van
Eden, om die te bewerken en te behe-
ren” {Gn 2,15). De voorrang van de
mens op de dingen wordt zodoende
opnieuw bevestigd: de dingen zijn er
voor hem en worden aan zijn verant-
woordelijkheid toevertrouwd, terwijl
hijzelf om geen enkel motief onder-
worpen mag worden aan zijn gelijken
en hoe dan ook tot een ding herleid
mag worden.

In het bijbelverhaal wordt het on-
derscheid tussen de mens en de ande-
re schepselen vooral onderstreept
doordat enkel zijn schepping voorge-
steld wordt als de vrucht van een bij-
zondere beslissing van God, een be-
raadslaging die een bijzondere en spe-
cifieke band met de Schepper legt:

23.“Gloria Dei
vivens homo":
Adversus haere-
ses, IV, 20,7:
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“Nu gaan Wij de mens maken, als
beeld van Ons, op Ons gelijkend” (Gn
1,26). Het leven dat God de mens
schenkt is een gave waardoor God
zijn schepsel deel geeft aan iets van
Hemezelf.

Israél zal zichzelf lange tijd de vraag
stellen wat de zin is van deze bijzon-
dere en specifieke band tussen de
mens en God. Qok het boek Jezus Si-
rach erkent dat God bij de schepping
van de mensen “hen bekleed heeft
met een kracht als de zijne en hen
heeft gemaakt naar zijn beeld” {17,3].
De gewijde schrijver denkt hier niet
enkel aan hun heerschappij over de
aarde, maar ook aan de meest ken-
merkende geestelijke vermogens van
de mens, zoals de rede, het vermogen
goed en kwaad te onderscheiden, de
vrije wil: “Hij heeft hen vervuld met
onderscheidingsvermogen; Hij toon-
de hun het goed en het kwaad” (Sir
17,7). De toegang tot waarheid en
vrijheid zijn voorrechten van de
mens, krachtens het feit dat hij ge-
schapen is naar het beeld van zijn
Schepper, de ware en rechtvaardige
God (vgl. Dt 32,4). De mens is als eni-
ge van alle zichtbare schepsels “in
staat om zijn Schepper te kennen en
te beminnen” * Het leven dat God de
mens schenkt is heel wat meer dan
gen bestaan in de tijd. Het kent een
spanning naar volheid van leven; het
bezit de kiem van een bestaan dat de
grenzen van de tijd overstijgt: “God
heeft immers de mens geschapen
voor een onvergankelijk leven en Hij
heeft hem gemaalkt tot een beeld van
zijn eigen eeuwigheid” (W 2,23).

35. In het scheppingsverhaal van de
Jahwist vinden we dezelfde overtui-
ging terug. Het oude verhaal spreekt
inderdaad over een goddelijke adem
die de mens ingeblazen werd opdat
hij het leven zou binnentreden:
“Toen boetseerde de Heer God de
mens uit stof, van de aarde genomen,
en Hij blies hem de levensadem in de
neus: zo werd de mens een levend we-
zen” (Gn2,7).

De goddelijke oorsprong van deze
levensgeest verklaart de eeuwige on-
voldaanheid die de mens in de loop

van zijn leven begeleidt. Door God ge-
schapen, en getekend door een onuit-
wisbaar goddelijk merkieken, is de
mens van nature op God gericht.
Wanneer de mens luistert naar de die-
pe verlangens van zijn hart, kan hij
niet anders dan zich het woord van
waarheid uit de mond van Augusti-
nus eigen maken: “Door U gemaakt,
zijn wij gericht op U, Heer, en onrus-
tig is ons hart totdat het rust in U.”*

De onvoldaanheid die zich van het
leven van de mensin de tuin van Eden
meester maakt, zolang zijn enig refe-
rentiepunt zich in de wereld van plan-
ten en dieren bevindt [vgl. Gn 2,20}, is
dan ook veelzeggend. Enkel het ver-
schijnen van de vrouw, been van zijn
gebeente en viees van zijn vlees {vgl.
Gn 2,23), in wie eveneens de geest van
God-Schepper leeft, kan voldoen aan
de vraag naar interpersoonlijke dia-
loog, levensnoodzakelijk voor het
menselijlc bestaan. In de ander, man
of vrouw, bevindt zich een weerspie-
geling van Gad, het einddoel dat elke
mens ten diepste vervult.

“Ach, wat is de mens dan, dat Gij
naar hem omziet, ‘t mensenkind, dat
Gij zo voor hem zorgt?”, vraagt zich
de Psalmist af (Ps 8,5). Tegenover de
onmetelijkheid van het heelal is de
mens slechts iets heel kleins; het is
echter niet precies dit contrast dat
zijn verhevenheid tot uiting laat ko-
men: “Niet veel minder dan een engel
hebt Gij hem geschapen, hem ge-
kroond met luister en eer” (Ps 8,6).
Gods heerlijkheid schittert op het ge-
laat van de mens. Tn hem vindt de
Schepper rust, zoals Ambrosius het
bewogen en met verwondering zegt:
"De zesde dag is ten einde en het
hoogtepunt van de schepping der we-
reld voltooid, nu de mens gemaakt is,
aan wie de heerschappij over alle le-
vende wezens geschonken werd en
die het toppunt van schoonheid is van
het heelal en van alle geschapen we-
zens. Laten we eerbiedig stil zijn,
want God rust wit van zijn schep-
pingswerk. Hij zocht zijn rust in het
verborgene van de mens, zijn rust in
diens geest en gedachten; hij begiftig-
de immers de mens met verstand, in
staat Hem na te volgen, een deugd-



zaam leven te leiden, vol verlangen te
zijn naar hemelse gaven. In zo'n mens
st God nit, die zegt: ‘Bij wie anders
zal Ik rusten dan bij de mens die dee-
moedig is en kalm, en die beeft voor
mijn woord’ [vgl. Js 66,2). Tk breng de
Heer onze God dank, die zulk een
werk verricht heeft, waarin hij kan
rusten,”?

36. Het wonderlijke plan van God
werd echter tegengewerkt toen de
zonde de geschiedenis binnendrong,
Door de zonde komt de mens in op-
stand tegen zijn Schepper, om uitein-
delijk de schepsels tot afgoden te ma-
ken: “Zij hebben de schepping geéerd
en aanbeden in plaats van de Schep-
per” {(Rom 1,25}, Het menselijk we-
zen stelt zich er niet mee tevreden in
zichzelf het beeld van God te bezoe-
delen, maar wordt ertoe verlokt ook
hij anderen dit beeld te schenden: te-
genover verhoudingen van gemeen-
schap stelt hij een houding die geken-
merkt wordt door wantrouwen, on-
verschilligheid, vijandschap, gaande
tot moordzuchtige haat. Wanneer
God niet meer als God erkend wordt,
wordt aan de diepe zin van de mens
verraad gepleegd en vergrijpt men
zich aan de gemeenschap onder de
mensen.

Door de komst van de Zoon van
God in het menselijke vlees is het
beeld van God weer gaan schitteren in
het leven van de mens en komt het in
heel zijn volheid tot uiting: “Hij is het
beeld van de onzichtbare God” (Kol
1,15), “afstraling van Gods heerlijk-
heid en het evenbeeld van zijn we-
zen” (Heb 1,3). Hij is het volmaakte
beeld van de Vader.

Het levensplan dat aan de eerste
Adam toevertrouwd werd, vindt uit-
eindelijk zijin vervulling in Christus.
Terwijl de ongehoorzaamheid van
Adam schade berokkent aan Gods
plan met het leven van de mens, het
misvormt en de dood in de wereld toe-
gang verleent, is de verlossende ge-
hoorzaamheid van Christus bron van
genade die stroomt over de mensen en
de poorten van het Rijk Gods opent,
waar leven is {vgl. Rom 5,12-21). Zo
zegt de apostel Paulus: “De cerste

mens, Adam, werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendma-
kende Geest” |1 Kor 15,45).

Aan allen die Christus willen vol-
gen wordt volheid van leven geschon-
ken: in hen wordt het beeld van God

_hersteld, vernienwd en tot volmaakt-

heid gebracht. Ditis Gods plan met de
mensen: dat zij komen “tot gelijkvor-
migheid met het beeld van zijn Zoon”
(Romm 8,29). Enkel op deze wijze, in de
schittering van dit beeld, kan de mens
bevrijd worden van de slavernij van
afgodendienst, de verloren broeder-
lijkkheid weer opbouwen en zijn iden-
titeit terugvinden.

“Teder die leeft in geloof aan Mij, zal
in eenwigheid niet sterven” (Joh
11,26): de gave van het eeuwig leven
37. Het leven dat de Zoon van God de
mensen is komen brengen kan niet
herleid worden tot het bestaan in de
tijd zonder meer. Het leven dat vanaf
het begin “in Hem"” en “het licht der
mensen” is (Joh 1,4}, bestaat erin uit
God geboren te zijn en deel te hebben
aan de volheid van zijn liefde: " Aan
allen die Hem wel aanvaardden, aan
hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij
het vermogen om kinderen van God
te worden; zij zijn niet nit bloed noch
uit begeerte van het vlees of de wil
van een man, maar uit God geboren”
(Joh 1,12-13).

Soms noemt Jezus het leven dat Hij
is komen brengen eenvoudigweg ‘het
leven’; en de geboorte uit God be-
schouwt Hij als de noodzakelijke
voorwaarde om het doel te kunnen
bereiken waarvoor God de mens ge-
schapen heeft: “Als iemand niet we-
dergeboren wordt, kan hij het Rijk
Gods niet zien” {Joh 3,3). Jezus werd
gezonden om dit leven te geven: Hij is
degene “die uit de hemel neerdaalt en
leven geeft aan de wereld” (Joh 6,33),
zodat Hij in waarheid kan zeggen:
“Wie Mij volgt ... zal het licht van het
leven bezitten” (Joh 8,12}

Bij andere gelegenheden spreekt Je-
zus over eeuwig leven en gebruikt dan
een bijvoeglijk naamwoord dat zich
niet beperlt tot een boventijdelijk
perspectief. Het leven dat Jezus be-
looft en geeft is ‘eeuwig’ omdat het

26. Hexameron,
VI, 75-76: CSEL 32,
260-261.
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ten volle deel heeft aan het leven van
de‘Eeuwige’. Ieder die in Jezus gelooft
en met Hem in gemeenschap treedt,
heeft eeuwig leven (vgl. Joh 3,15;
6,40), want enkel van Jezus hoort hij
de woorden die in staat zijn een vol-
heid van leven voor zijn bestaan te
openbaren en mee te delen; het zijn de
“woorden van eeuwig leven” waar-
van Petrus getuigt bij zijn geloofsbe-
lijdenis: “Heer, naar wie zouden wij
gaan? Uw woorden zijn woorden van
eeuwig leven en wij geloven en weten
dat Gij de Heilige Gods zijt” (Joh 6,68-
69). Jezus zelf omschrijft het eenwig
leven, wanneer Hij zich in het hoge-
priesterlijlc gebed tot de Vader richi:
"Dit is het eeuwig leven, dat zij U
kennen, de enige ware God en Hem
die Gij hebt gezonden, Jezus Chris-
tus” (Joh 17,3). God en zijn Zoon ken-
nen, dit wil zeggen het mysterie van
de liefdesgemeenschap van Vader,
Zoon en heilige Geest aanvaarden in
ons leven, dat nu reeds openstaat voor
het eeuwig leven in de deelngme aan
het goddelijk leven.

38. Hetecuwigleven is dus zowel het
leven zelf van God als het leven van
de kinderen van God. Een steeds
nieuwe verwondering en onbegrens-
de dankbaarheid overvalt de gelovige,
geconfronteerd met deze verrassende
en onuitsprekelijke waarheid die ons
door God in Christus geopenbaard
wordt. De gelovige maakt de woorden
van de apostel Johannes tot de zijne:
“Hoe groot is de liefde die de Vader
ons betoond heeft! Wij worden kinde-
ren van God genoemd, en we zijn het
ook. ... Vrienden, nu reeds zijn wij
kinderen van God, en wat wij zullen
zijn is nog niet geopenbaard; maar wij
weten dat wanneer het geopenbaard
wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn,
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij
is” (1Joh 3,1-2).

Op deze wijze komt de christelijke
waarheid over het leven tot haar vol-
heid. Niet enkel de oorsprong van het
leven, namelijk omdat het uit God
kkomt, bepaalt de waardigheid ervan,

> maar ook het doel ervan, namelijk dat

het bestemd is in gemeenschap te tre-
den met God, om Hem te kennen en

te beminnen. Tn het licht van deze
waarheid preciseert en vervolledigt
Ireneiis zijn hoge opvatting van de
mens: de “glorie van God” is wel de-
gelijk “de levende mens”, maar “het
leven van de mens is de aanschou-
wing van God".”

Dit heeft onmiddellijke gevolgen
voor het menselijk leven hier op aar-
de, waar het eeuwig leven reeds is
ontkiemd en groeit. Al houdt de mens
instinctief van het leven, omdat het
een goed is, deze liefde vindt een
nieuw en sterker motief, ontvouwt en
verdiept zich, vanwege de goddelijke
dimensies van dit goed. In zulk een
perspectief kan de liefde van elk men-
selijk wezen voor het leven niet her-
leid worden tot het zoeken naar ruim-
te o zichzelf uit te drulkken en in re-
latie met de ander te treden, Deze lief-
de ontwikkelt zich in het vreugdevol-
le besef dat God zich in het bestaan
van de mens openbaart, dat men Hem
daar ontmoet en met Hem in gemeen-
schap treedt, Het leven dat Jezus ons
geelt, ontneemt ons bestaan in de tijd
niet zijn waarde, maar neemt dat op
en voert het tot het niteindelijke doel
ervan: “Tk ben de verrijzenis en het le-
ven ...; ieder die leeft in geloof aan
Mij, zal in eeuwigheid niet sterven”
lJoh 11,25.26.

“Van de mensen, van de mensen on-
derling, zal Ik het leven van de mens
terugeisen” (Gn 9,5): onizag en lief-
de voor het leven van allen
39. Het leven van de mens komt van
God, het is zijn gave, zijn beeld, zijn
afdruk, deelname aan zijn levens-
adem. God is dus de enige Heer over
dit leven: de mens kan er niet over be-
schikken. God herhaalt het tegen No-
achna de zondvloed: “Uw eigen bloed
zal Ik terugeisen; ... van de mensen
onderling zal Ik het leven van de
mens terugeisen” {Gn 9,5). En de bij-
beltekst onderstreept dat de heilig-
heid van het leven haar grondslag
heeft in God en in zijn scheppend
handelen: “Want als zijn beeld heeft
God de mens gemaakt” (Gn 9,6},

Het leven en de dood van de mens
liggen dus in Gods handen, in zijn
macht: ¥ Alle leven is in zijn hand, elk



wezen dankt Hem zijn adem”, roept
Job uit {12,10). “De Heer doodt en
doet leven, Hij voert naar de onderwe-
reld en Hij haalt er weer uit” (18 2,6).
Hij is de enige die zeggen kan: “Tk ben
het, die dood maakt en levend” (Dt
32,39).

God maakt niet op willekeurige en
tirannieke wijze gebruik van deze
macht. Hij handelt met Lefdevolle
voorkomendheid en zorg jegens zijn
schepselen. Het leven van de mens
ligt in Gods handen. Het zijn handen
vol tederheid, als die van een moeder
die haar kind opneemt, het voedt en
er zorg voor draagt: “Die stormen zijn
bedaard in mij en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot, zo
veilig voel ik mij” [Ps 131]130],2; vgl.
Js 49,15; 66,12-13; Hos 11,4]. Israél
ziet de geschiedenis van volkeren en
individuen dus niet als een gevolg van
puur toeval of van een blind lot, maar
als het resultaat van een liefdesplan
waarin God alle mogelijlkheden van
het leven de kans biedt zich te ont-
plooien en Hij zich verzet tegen de
krachten van de dood die voortkomen
uit de zonde: “God heeft de dood niet
gemaakt en Hij vindt geen vreugde in
de ondergang van hen die leven, maar
alles heeft Hij voor het zijn gescha-
pen” (W 1,13-14].

40. Het leven is heilig en is daarom
begiftigd met een onschendbaarheid
die vanaf het begin geschreven staat
in het hart van de mens, in zijn gewe-
ten. De vraag “Wat hebt gij gedaan?”
die God aan Kain stelt nadat hij zijn
broer Abel vermoord heeft, drukt uit
wat elke mens ervaart: in het diepste
van zijn geweten wordt hij steeds her-
innerd aan de onschendbaarheid van
het leven, het zijne en dat van ande-
ren. Het behoort hem niet toe, omdat
het een bezit en gave is van God, zijn
Schepper en Vader.

Het gebod dat betrekking heeft op
de onschendbaarheid van het mense-
lijk leven vormt het middelste van de
‘tien woorden’, die gesproken worden
bij de sluiting van het verbond op de
Sinai [vgl. Ex 34,28). Het verbiedt op
de eerste plaats moord: “Gij zult niet
doden” (Ex 20,13}); “breng iemand die

geen schuld heeft en in zijn recht
staat, niet ter dood” (Ex 23,7}. Zoals
de wetgeving van Israél het later zal
uitleggen, is het echter ook verboden
een ander te slaan {vgl. Ex 21,12-27).
Zeker, al komt de aandacht die het

Oude Testament aan de waarde van

het leven schenkt duidelijk naar vo-
ren, ze heeft nog niet de fijngevoelig-
heid van de Bergrede. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit bepaalde aspecten van
het toen geldende strafrecht, dat in
zware lijfstraffen en zelfs in de dood-
straf voorzag. Maar in haar geheel be-
schouwd bestaat de boodschap van
het Qude Testament, die door het
Nieuwe tot volmaaktheid gebracht
zal worden, uit een dringende oproep
om de onschendbaarheid van het li-
chamelijke leven en de integriteit van
de menselijke persoon te eerbiedigen.
Deze boodschap vindt haar hoogte-
punt in het positieve gebod dat ertoe
verplicht voor de naaste te zorgen als
voor zichzelf: “Bemin uw naaste als
uzelf” (Lv 19,18},

41. Het gebod “gij zult niet doden”,
dat in het positieve gebod van de lief-
de tot de naaste ingesloten en erdoor
verdiept werd, wordt in al zijn kracht
opnieuw bevestigd door de Heer Je-
zus. Op de vraag van de rijke jonge-
man: “Meester, wat voor goeds moet
ik doen om het eeuwige leven te ver-
werven?” antwoordt Jezus: “Als gij
het leven wilt binnengaan, onder-
houd dan de geboden” (Mt 19,16.17).
En als eerste ervan haalt Hij het gebod
aan: “Gijzultniet doden” (v. 18).Inde
Bergrede vraagt Jezus van de leerlin-
gen een gerechtigheid welke die van
de schriftgeleerden en farizeeén op
alle vlakken, dat van eerbied voor het
leven inbegrepen, overstijgt: “Gij
hebt gehoord dat tot onze voorouders
is gezegd: Gij zult niet doden. Wie
doodt zal strafbaar zijn voor het ge-
recht. Maar [k zeg u: Al wie vertoomd
is op zijn broeder, zal strafbaar zijn
voor het gerecht” (Mt 5,21-22).

Daoor zijn woorden en daden legt Je-
zus vervolgens de positieve eisen van
het gebod over de onschendbaarheid
van het leven uit. Reeds in het Oude
Testament waren die aanwezig: het
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ging er de wetgeving om de mensen
wier leven zwak was en bedreigd
werd te beschermen en veilig te stel-
len, zoals de vreemdeling, de wedu-
we, de wees, de zieke, de arme in het
algemeen, zelfs het leven voor de ge-
boorte (vgl. Ex 21,22, 22,20-26). Jezus
geeit aan deze positieve eisen niewwe
lracht en een nieuw elan, zodat ze
zich in heel hun reikwijdte en diepte
vertonen: het is niet alleen nodig zorg
te dragen voor het leven van de broe-
der {een mens van dezelfde familie,
die tot hetzelfde volk behoort, de
vreemdeling die het land Israél be-
woont), maar ook zich over de vreem-
deling te ontfermen en niteindelijk de
vijand lief te hebben.

De vreemdeling is geen vreemde
meer voor wie zich de naaste weet
van al wie in nood verkeert en zich
zelfs verantwoordelijk voelt wvoor
diens leven, zoals de parabel van de
Goede Samaritaan het ons op levendi-
ge en welsprekende wijze vertelt (vgl.
Lc 10,25-37). Zelfs de vijand houdt op
vijand te zijn voor wie er aan gehou-
den is hem te beminnen [vgl. Mt 5,38-
48; 1.c 6,27-35) en hem “wel te doen”
{vgl. Lc 6,27.33.35), door snel en be-
langeloos aan zijn levensbehoeften
tegemoet te komen (vgl. Lc 6,34-35).
Deze liefde vindt haar hoogtepunt in
het gebed voor de vijand, dat ons in
overeenstemming brengt met de wel-
willende liefde van God: “Tk zeg u: Be-
mint uw vijanden en bidt voor wie u
vervolgen, opdat gij kinderen moogt
worden van uw Vader in de hemel, die
immers de zon laat opgaan over slech-
ten en goeden en het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen”
(Mt 5,44-45; vgl. Lc 6,28.35).

Zo komt het goddelijke gebod over
de bescherming van het menselijk le-
ven tot zijn diepste niveau: het vereist
ontzag en liefde voor elke menselijke
persoon en voor zijn leven, Dit is ook
de leer die de apostel Paulus, als echo
van Jezus’ woorden {vgl. Mt 19,17-18),
tot de christenen van Rome richt:
“De geboden: gij zult niet echtbreken,
niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten
in dit ene woord: Bemin uw naaste
als uzelf. De liefde berokkent de naas-

te geen enkel kwaad. Liefde vervult
de gehele Wet” (Rom 13,9-10).

“Wees vruchtbaar en word talrijk;
bevolk de aarde en onderwerp haar
{Gn 1,28): de verantwoordelijkheid
van de mens voor het leven

42. Het leven beschermen en begun-
stigen, het vereren en beminnen: dit
is de taak die God aan ieder mens toe-
vertrouwt, door hem, zijn levend
beeld, te roepen tot deelname aan de
heerschappij die Hij over de wereld
heeft: “God zegende hen, en God
sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en
word talrijk; bevolk de aarde en on-
derwerp haar; heers over de vissen
van de zee, over de vogels van de
Tucht, en over al het gedierte dat over
de grond kruipt’” (Gn 1,28).

De bijbeltekst maakt duidelijk hoe
omvangrijk en diepgaand de heer-
schappij is die God aan de mens geeft.
Op de eerste plaats gaat het om de
heerschappif over de aarde en over ie-
der levend wezen, zoals ook het boek
Wijsheid in herinnering brengt: “God
van de vaderen, Heer van de ontfer-
ming..., die in uw wijsheid de mens
hebt toegerust om te heersen over de
schepselen, die door u het aanzijn
hebben gekregen, om de wereld te be-
sturen in heiligheid en gerechtig-
heid” {9,1.2-3). Ook de psalmist be-
zingt de heerschappij van de mens als
teken van de eer en de glorie die hij
van de Schepper ontvangen heeft:
“Heel de schepping hebt Gij aan hem
onderworpen, alles aan zijn voeten
neergelegd; runderen en schapen
overal, ook de wilde dieren op de vel-
den; vogels in de Jucht en vissen in de
zee, al wat wemeltin de oceanen” [Ps
8,7-9). De mens, die geroepen werd
om de tuin van de wereld te bewerken
en te beheren {vgl. Gn 2,15}, heeft een
bijzondere verantwoordelijlcheid
voor het levensmilien, dit is voor de
schepping die God ten dienste heeft
gesteld van de persconlijke waardig-
heid van de mens, van zijn leven, en
dit niet alleen voor nu maar cok voor
de komende geslachten. De ecologi-
sche kwestie —de bescherming van de
natuurlijke woongebieden van de ver-
schillende dierscorten en van de an-

ki d




dere levensvormen, maar ook de
‘menselijke ecologie’ in de eigenlijke
zin van het woord® — kan zich wat de
ethiek betreft door deze heldere blad-
zijde van de bijbel laten inspireren om
oplossingen te vinden die het grote
goed, dat het leven, elk leven, is, eer-
biedigen. In feite “is de heerschappij
die de Schepper gegeven heeft aan de
mens, geen absolute macht; men kan
evenmin spreken van vrijheid om ‘te
gebruiken en te misbruiken’, of om
naar willekeur te beschikken over de
dingen. De beperking die de Schepper
zelf vanaf het begin opgelegd heeft en
die symbolisch uitgedrukt is door het
verbod om ‘de vrucht van de boom te
eten’ [vgl. Gn 2,16-17], toont met vol-
doende duidelijkheid aan dat wij met
betrekking tot de zichtbare natuur
onderworpen zijn aan wetten die niet
alleen biologisch maar ook moreel
zijn en die wij niet ongestraft kunnen
overtreden.”*

43. Dat de mens deel heeft aan Gods
heerschappij komt ook tot uitdruk-
king in de verantwoordelijkheid die
hem meer in het bijzonder wordt toe-
vertrouwd voor het menselijk leven
in strikte zin. Deze verantwoordelijk-
heid bereilt haar hoogtepunt wan-
neer man en vrouw in het huwelijk
door voortplanting nieuw leven ver-
wekken. Het Tweede Vaticaans Con-
ciliezegt: “God, dic gezegd heeft: ‘Het
is niet goed voor de mens dat hij al-
leen blijft’ {Gn 2,18} en die ‘in het be-
gin de mens als man en vrouw gescha-
pen heeft’ (vgl. Mt 19,4), wilde de
mens op een bijzondere wijze laten
deelnemen aan zijn eigen scheppings-
werk en heeft dagrom man en vrouw
gezegend met de woorden: '‘Wees
vruchtbaar en vermenigvuldigt v’ {Gn
1,28).7%

Met te zeggen dat God man en
vrouw “op bijzondere wijze wilde la-
ten deelnemen aan zijn eigen schep-
pingswerk”, onderstreept het Cornci-
lie dat een kind ter wereld brengen zo-
wel een diep menselijk als een verhe-
ven religieus gebeuren is, omdat daar-
bij betrokken zijn zowel de echtgeno-
ten die “één vlees” worden ({Gn 2,24),
als God zelf die tegenwoordig komt.

Zoals ik schreef in mijn Brief aan de
gezinnen: “Wanneer uit de huwe-
lijksband van de twee een nicuwe
mens geboren wordt, brengt deze op
aarde een bijzonder beeld van en een
bijzondere gelijkenis met God zelf
met zich mee: in de biologie van het

" ouderschap staat de genealogie van

de persoon geschreven. Door te zeg-
gen dat de gehuwden, als ouders, bij
de conceptie en het voortbrengen van
een nieuw menselijk leven medewer-
kers van God de Schepper zijn, verwij-
zen wij niet alleen naar de wetten van
de biologie; wij willen hiermee vee-
leer onderstrepen dat in het mense-
lijk vader- en moederschap God zelf
op een andere manier aanwezig is
dan bij elke andere vorm van voort-
brengen ‘op aarde’. Van God alleen
kan immers ‘dat beeld en die gelijke-
nis’ afkomstig zijn die eigen zijn aan
het menselijk leven, zoals dat bij de
schepping gebeurd is. Het voortbren-
gen is de voortzetting van de schep-
ping..usl

De Schrift leert het ons op een di-
recte en welsprekende wijze, wan-
neer ze ons de vreugde van de eerste
vrouw, “de moeder van alle leven-
den” (Gn 3,20), verhaalt. In het be-
wustzijn dat God ingegrepen heeft,
roept Eva uit: “Door de gunst van de
Heer heb ik een kind voortgebracht”
(Gn 4,1). Wanneer in de voortplanting
de ouders aan het kind het leven mee-
delen, wordt dank zij de schepping
van de onsterfelijke ziel® het beeld en
de gelijkenis van God zelf doorgege-
ven. In het begin van het ‘boek van
Adams geslachtslijst’ wordt dit aldus
weergegeven: “QOp de dag dat God
Adam schiep, maakte Hij hem op God
gelijkend. Man en vrouw schiep Hij
hen; Hij zegende hen en noemde hen
Mens, op de dag dat zij geschapen
werden. Toen Adam honderddertig
jaar was, verwekte hij een zoon, die op
hem geleek en zijn beeld was, en hij
noemde hem Set” {Gn 5,1-3). De echt-
genoten werken mee met God die
zijn beeld doorgeeft aan het nienwe
schepsel; precies in deze rol bevindt
zich hun verhevenheid: zij zijn “be-
reid mee te werken met de liefde van
de Schepper en de Verlosser, die door
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hen van dag tot dag zijn gezin uit-
breidt en verrijkt”.* In dit verband be-
zong bisschop Amphilochus de
“kostbaarheid van het huwelijk dat
boven elke aardse gave verheven is”
omdat het als het ware “schepper van
menselijkheid, schilder van het god-
delijk beeld” is.* .

Man en vrouw, door de huwelijks-
band verenigd, worden dus ingescha-
keld in een goddelijk werk: door de
voortplanting wordt de gave Gods
ontvangen en een nieuw leven opent
zich voor de toekomst.

Maar afgezien van de specifieke
zending van oudets, gaat de taak om
het leven te ontvangen en te dienen
elke mens aan. Dit moet vooral tot
uiting komen ten aanzien van leven
dat zich in de meest broze omstan-
digheden bevindt. Christus zelf
brengt het ons in herinnering wan-
neer Hij vraagt om bemind en gediend
te worden in de broeders die door wat
voor lijden ook beproefd worden: zij
die honger of dorst lijden, vreemde-
lingen, naakten, zieken, gevangenen
... Wat voor ieder van hen wordt ge-
daan, wordt voor Christus zelf gedaan
{vgl. Mt 25,31-46).

“Wat er in mij is hebt Gij gescha-
pen” (Ps 139{138],13): de waardig- -
heid van het ongeboren kind
44. Wanneer menselijk leven ter we-
reld komt en ook wanneer het onze
tijd verlaat om de eeuwigheid binnen
te treden, is de situatie erg hachelijk.
We vinden in het Woord Gods tal van
uitnodigingen om zorg en eerbied te
hebben voor het leven, vooral waar
het getekend is door ziekte of ouder-
dom. Waarom we geen directe uitno-
digingen tegenkomen om het begin
van het aardse leven veilig te stellen,
voorai het ongeboren leven, en even-
min het leven dat bijna aan zijn einde
is, valt gemakkelijk uit te leggen: het
schenden, aanvallen of ontkennen
van het leven in zulke omstandighe-
den past helemaal niet binnen de cul-
turele enreligienze perspectieven van
het volk van God.

In het Oude Testament wordt on-
vruchtbaarheid gevreesd als een
vloek, terwijl het hebben van vele

kinderen als een zegen beschouwd
wordt: “Kinderen zijn een geschenk
van de Heer, de vrucht van de schoot
is zijn gave” [Ps 127[126],3; vgl. Ps
128[127],3-4). In deze overtuiging
speelt cok mee dat Israél zich ervan
bewust is het volk van het Verbond te
zijn, geroepen om zich te vermenig-
vuldigen volgens de belofte aan Abra-
ham gedaan: “Kijk naar de hemel en
tel de sterren, als ge kunt ... Zo taltijk
wordt uw nageslacht” {Gn 15,5). Wat
vooral telt, is de zekerheid dat het
door de ouders doorgegeven leven zijn
oorsprong vindt in God. Dit wordt be-
vestigd door vele bladzijden uit de bij-
bel die met eerbied en liefde spreken
over de verwekking, de vorming van
het leven in de moederschoot, de ge-
hoorte en de nauwe hand die ex is tus-
sert het beginmoment van het bestaan
en het handelen van God de Schepper.

“Voordat Ik u in de moederschoot
vormde, koos Tk u uit; voordat ge ge-
boren werd, bestemde Ik u voor Mij”
{Tr 1,5): het bestaan van elk individu
maakt vanaf zijn oorsprong deel uit
van Gods plan. Terwijl hij zwaar te
lijden heeft, aanschouwt Job Gods
werk in de wonderlijke wijze waarep
zijn lichaam in de moederschoot ge-
vormd werd; het sterkt zijn vertrou-
wen en hij drukt de zekerheid dat God
een bedoeling heeft met zijn leven als
volgt uit: “Uw eigen handen hebben
mij gemaakt, en zomaar, ineens, gaan
ze mij vernielen! Bedenk: als aarde-
werk hebt Ge mij geboetseerd, en 1aat
Ge mij nu vervallen tot stof? Gij hebt
mij gevormd van melkachtig zaad,
dat stremt als kaas, tot een lichaam
van botten en spieren bespannen met
huid en vlees. Dat leven werd zegen
en geluk, het stond onder uw bescher-
ming” {Job 10,8-12). We vinden ook in
de psalmen uitroepen van verwonde-
ring en ontzag voor Gods ingrijpen in
de vorming van het leven in de moe-
derschoot.®

Wie houdt het voor mogelijk dat
ook maar één enkel moment van deze
wonderlijke ontwikkeling van ont-
hiikend leven onttrokken is aan het
liefdevol en wijs handelen van de
Schepper en overgeleverd aan mense-
Lijke willekeur? Zo denkt in elk geval



de moeder van de zeven broers er niet
over. Zij belijdt haar geloof in God,
grondslag en waarborg van het leven
vanaf de conceptie, en tegelijkertijd
grondslag van de hoop op nieuw leven
na de dood: “Ik weet niet hoe jullie in
mijn schoot gevormd ziji; niet ik heb
jullie de levensadem geschonken,
niet ik heb de bestanddelen waamit
ieder van jullie bestaat, tot een har-
monisch geheel geordend, maar de
Schepper van de wereld: Hij bewerlt
het ontstaan van de mens, zoals Hij
van alles de oorsprong is. Hij zal jullie
in zijn barmhartigheid de levensadem
teruggeven, omdat jullie omwille van
zijn Wet jezelf niet spaart” (2Mak
7,22-23),

45. Ook in de openbaring van het
Nieuwe Testament wordt de waarde
van het leven vanaf zijn oorsprong
geen moment in twijfel getrokken.
Uit de woorden waarmee Elisabet
haar vreugde over haar zwangerschap
uitdrukt, blijkt hoe vruchtbaarheid
gewaardeerd wordt en hoe men naar
nieuw leven uitkijkt: “Het heeft de
Heer behaagd mijn schande bij de
mensen weg te nemen” {L¢ 1,25). De
waarde van de menselijke persoon
vanaf zijn conceptie blijkt echter nog
sterker bij de ontmoeting tussen de
Maagd Maria en Elisabet, en tussen de
twee kinderen die zij in zich dragen.
Juist die kinderen openbaren de
komst van het messiaanse tijdperk:
tijdens hun ontmoeting begint reeds
de verlossende kracht van de aanwe-
zigheid van Gods Zoon onder de men-
sen te werken. Ambrosius schrijft:
“Aanstonds blijkt hoe weldadig het
bezoek van Maria en de aanwezigheid
van de Heer zijn. ... Elisabet hoorde
als eerste de stem, maar Johannes er-
vaarde als eerste de genade. Zij hoorde
gewoon op natuurlijke wijze, hij
sprong op vanwege het mysterie; zij
stelde de komst van Maria vast, hij
die van de Heer; de vrouw de komst
van de vrouw, het kind die van het
kind. De vrouwen hebben het aver de
ontvangen zegen, de kinderen bewer-
ken haar van binnen en ontsluiten het
mysterie van Gaods liefde tot profijt
van beider moeder: door een tweevou-

dig wonder profeteren de moeders on-
der inspiratie van hun kinderen. Het
kind sprong op, de moeder werd ver-
vuld. De moeder werd niet eerder ver-
vuld dan haar zoon, maar toen de
zoon vervuld was van de heilige
Geest, werd ook de moeder ver-

vuld. "

“Ik bleef vertrouwen, al sprak ik:

‘Ik ben gebroken van smart’ ” (Ps
116[115],10): het leven in ouderdom
en in lijden

46. Het zou ook anachronistisch zijn
om, wat betreft de laatste ogenblik-
ken van het leven, van de bijbelse
openbaring uitdrukkelijke wuitspra-
ken te verwachten over de huidige
problematiek rond de eerbied voor be-
jaarde of zieke mensen; zij veroor-
deelt ook niet nitdrukkelijk pogingen
om met geweld op het levenseinde
vooruit te grijpen. Wij bevinden ons
hier inderdaad in een cultureel en re-
ligieus verband dat allerminst is
blootgesteld aan dergelijke beltorin-
gen, maar dat in de wijsheid en erva-
ring van de bejaarde mens een onver-
vangbare rijkdom voor het gezin en de
maatschappij erkent.

Naar ouderdom wordt opgekeken
en deze wordt met ontzag omringd
(vgl. 2Mak 6,23]. De rechtvaardige
vraagt niet hem te sparen voor ouder-
dom en de kwalen ervan; integendeel,
hij bidt als volgt: “Gij, mijn God, Gij
zijt mijn verwachting, mijn hoop zijt
Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd ...
Wanneer ik eens oud en grijs ben, ver-
laat mij dan niet, mijn God. Zolang ik
uw macht nog verkondigen kan, uw
kracht aan allen die na mij komen”
(Ps 71[70],5.18). Het ideaal van de
messiaanse tijd wordt beschreven als
een tijd waarin “er geen grijsaard
meeris die zijn leven niet voltooit” (Js
65,20).

Maar hoe kan een bejaarde het
hoofd bieden aan de onvermijdelijke
aftakeling van het leven? Welke hou-
ding moet hij aannemen tegenover
de dood? De gelovige weet dat zijn le-
ven in de handen van God Ligt: “De
Heer heeft mijn lot in zijn hand” (Ps
16[15],5), en hij aanvaardt van Hem
ook de dood: “De Heer heeft het zo

36. Expositio
Evangelii secun-
dumn Lucam, T,
22-23: ccL 14, 40-
4].
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verordend over al wat leeft. Waarom
weigert gij wat de Hoogste behaagt?”
(Sir 41,4). Zoals de mens geen heer en
meester is over het leven, zo is hij dat
ook niet over de dood; in het leven zo-
welals in de dood moet hij zich geheel
verlaten op “wat de Hoogste be-
haagt”, op zijn liefdesplan.

Ook wanneer ziekie hem treft, is de
mens geroepen zich op dezelfde wijze
op de Heer te verlaten en zijn vertrou-
wen te vernieuwen in Hem, die “alle
kwalen geneest” (vgl. Ps 103[102],3).
Wanneer gezondheid niet meer te ver-
wachten valt en de gelovige nitroept:
“Mijn dagen vergaan als een scha-
duw, als onkruid verdor ik snel” (Ps
102[101],12), ock dan wordt hij door
een onwrikbaar geloof in de leven-
wekkende macht van God bezield.
Ziekte brengt hem niet tot wanhoop
en hij zoekt de dood niet, maar hij hidt
hoopvol tot de Heer: “Ik bleef ver-
trouwen, al sprak ik: ‘Ik ben gebroken
van smart’” {Ps 116[115],10}; “Tot U
heb ik geroepen, Heer mijn God, en
Gij hebt mij genezen. Heer, uit het do-
denrijk hebt Gij mijn ziel verlost, Gij
hebt mij losgemaakt van die ten grave
dalen” {Ps 30[29],3-4).

47. Tijdens zijn zending verricht Je-
zus vele genezingen; daaruit blijkt
dat ook het lichamelijk leven van de
mens God ter harte gaat. Als “genees-
heer van lichaam en geest”,” wordt
Jezus door de Vader gezonden om aan
armen de blijde boodschap te brengen
en te verbinden wier hart gebroken is
(vgl. Lc 4,18; Js 61,1}. Op zijn beurt
zendt Jezus zijn leerlingen de wereld
in en vertrouwt hun een opdracht toe
waarin genezing van zieken hand in
hand gaat met de verkondiging van
het evangelie: “Verkondigt op uw
tocht: Het Koninkrijk der hemelen is
nabij. Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijfft duivels
uit” (Mt 10,7-8; vgl. Mc 6,13, 16,18).
Zeker, het lichamelijk leven op
aarde is geen absoluut gegeven voor
de gelovige: soms kan van hem ge-
vraagd worden het los te laten omwil-
le van een hoger goed; zoals Jezus
zegt, “wie zijn leven wil redden, zal
het verliezen, Maar wie zijn leven

verliest omwille van Mij en het evan-
gelie, zal het redden” (Mc 8,35). In het
Nieuwe Testament vinden we hier-
over verschillende getuigenissen. Je-
zus zelf aarzelt njet zich op te offeren
en vrijwillig maakt Hij van zijn leven
een offerande aan de Vader {vgl. Joh
10,17) en aan zijn vrienden (vgl. Joh
10,15). Ook uit de dood van Johannes
de Doper, voorloper van de Verlosser,
blijkt dat het aardse bestaan geen ab-
soluut goed is: belangrijker nog is de
trouw aan het woord van de Heer,
zelfs als hierdcor het leven op het spel
gezet wordt (vgl. Mc 6,17-29). Stefa-
nus wordt het tijdelijke leven ontno-
men omdat hij een trouwe getuige
was van de verrijzenis van de Heer.
Hij volgt de Meester na en op hen die
hem stenigen antwoordt hij met
woorden van vergeving (vgl. Hnd
7,59-60). Hij opent zo de weg voor het
ontelbare leger van martelaren die
vanaf het begin door de kerk vereerd
worden.

Niemand kan echter naar willekeur
kiezen om te leven of te sterven; en-
kel de Schepper is heer en meester
over deze keuze, Hij in wie “wij het
leven, het bewegen en het zijn heb-
ben” {Hnd 17,28).

“Die de Wet onderhouden, verwer-
ven het leven” (Bar 4,1): van de Wet
van de Sinai naar de gave van de
Geest

48. Dewaarheid over het leven is on-
uitwisbaar in het leven zel gegrift.
Wanneer de mens het leven ontvangt
als een gave van God, moet hij ook op
zich nemen dit leven in deze waar-
heid te bewaren; die is voor het Jeven
van wezensbelang. Wie van deze
waarheid afwijkt, vercordeelt zich-
zelf tot zinloosheid en tot ongeluk, en
kan ook voor andermans bestaan een
bedreiging worden, omdat de grenzen
die in alle situaties borg staan voor
eerbied en bescherming van het leven
dan doorbroken zijn.

Gods gebod openbaart de waarheid
over het leven. Op concrete wijze
duidt het woord van de Heer de rich-
ting aan die het leven moet volgen om
zijn waarheid te kunnen eerbiedigen
en zijn waardigheid veilig te stellen.



Niet enkel het uitdrukkelijke gebod
“gij zult niet doden” {Ex 20,13; Dt
5,17) verzekert de bescherming van
het leven: heel de Wet van de Heer
staat in dienst van deze bescherming,
want zij openbaart de waarheid waar-
in het leven =zijn volle betekenis
vindt,

Het is dus niet verwonderlijk dat
het Verbond van God met zijn volk zo
sterk met het leven te maken heeft,
zelfs met de lichamelijke compenent
ervan. Het gebod wordt in het Ver-
bond gezien als de weg van het leven:
“Ik houd u vandaag het leven en het
geluk voor, maar ook de dood en het
ongeluk. Als gij luistert naar de gebo-
den van de Heer uw God, die ik u he-
den geef, als gij de Heer uw God be-
mint, zijn wegen gaat en zijn geboden,
voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zult gij leven en talrijk worden en
zal de Heer uw God u zegenen in het
land, dat ge in bezit gaat nemen” (Dt
30,15-16{. Het gaat hier niet alleen
om het land Kanain en het bestaan
van het volk Israél, maar om de we-
reld van vandaag en van later, en om
het bestaan van heel de mensheid.
Het leven kan inderdaad onmogelijk
waarachtig en volwaardig blijven, als
het zich losmaakt van het goede; en
het goede is wezenlijk verbonden met
de geboden van de Heer, dat wil zeg-
gen met “de wet van het leven” [Sir
17,11). Het goede doen is geen druk-
kende last die aan het leven wordt
toegevoegd, want de grond zelf van
het leven is juist het goede, en het le-
ven wordt slechts opgebouwd door de
vervulling van het goede.

Enkel het geheel van de Wet stelt
dus ten volle het menselijk leven vei-
lig. Dit verklaart waarom het moei-
lijk is trouw te blijven aan het gebod
“gij zult niet doden”, als men de ande-
re “woorden van leven” (Hnd 7,38)
niet onderhoudt, die met dit gebod in
verband staan. Wanneer men dit bui-
ten beschouwing laat, wordt het ge-
bod uiteindelijk een verplichting van
buitenaf opgelegd, waarvan men
vooral de beperkingen ziet en waarop
men verzachtingen of nitzonderingen
tracht te vinden. Slechts wanneer
men open staat voor de volle waar-

heid over God, de mens en de geschie-
denis, gaat de witdrukking “gij zult
niet doden” weer in al haar dimensies
en verhoudingen schitieren als een
goed voor de mens. Dan zijn wij in
staat de volheid te vatten van de waar-
heid in de passage van het boek Deu-

" teronomium door Jezus hernomen in

zijn antwoord op de eerste bekoring:
“De mens leeft niet van brood alleen,
maar van alles wat uit de mond van de
Heer komt” (8,3; vgl. Mt 4,4).

Door te lnisteren naar het woord
van de Heer, kan de mens in waardig-
heid en gerechtigheid leven; door de
Wet van God te onderhouden, kan hij
vruchten van leven en geluk dragen:
“Die de Wet onderhouden, verwerven
het leven; die haar niet opvolgen, vin-
den de dood” [Bar 4,1}.

49, Uit de geschiedenis van Isragl
blijkt dat het moeilijk is om trouw te
blijven aan de wet van het leven, die
God in het hart van de mens gegrift
heeft en die Hij op de Sinai a2an het
volk van het Verbond gegeven heeft.
Wanneer het op zoek gaat naar een le-
vensdoel dat niet overeenstemt met
Gods plan, brengen vooral de profeten
met kracht in herinnering dat enkel
de Heer ware bron van leven is. Jere-
mia schrijft; “Mijn volk heeft dubbel
misdreven: Mij hebben ze verlaten, de
bron van levend water, en ze hebben
regenbakken gehouwen, vol barsten
en die geen water houden” {2,13). De
profeten richten een beschuldigende
vinger op hen die hetleven misprijzen
en de rechten van de menselijke per-
soon schenden: “Zij vertrappen de ge-
ringen als het stof van de aarde” (Am
2,7}; “ Alles is hier doordrenkt met on-
schuldig bloed” (Jr 19,4). En meer dan
eens stelt de profeet Ezechiél op zijn
beurt de stad Jeruzalem aan de kaak
en noemt haar “bloedstad” (22,2;
24,6.9), “stad die in uw midden bloed
vergiet” [22,3).

Maar terwijl de profeten de aansla-
gen op het leven aanklagen, hebben ze
toch vooral de bedoeling de verwach-
ting van een nieuw levensbeginsel te
wekken. Hierop kan een vernieuwde
verhouding van de mens met God en
met zijn broeders gegrondvest wor-
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den, vanwaaruit ongehoorde en bui-
tengewone mogelijkheden geboden
worden om de eisen van het Evange-
lie van het leven te begrijpen en ten
uitvoer te brengen. Dit kan slechts
mogelijk gemaakt worden door de
gave Gods, die alles zuivert en nieuw
maaki: “Ik zal u met zuiver water be-
sprenkelen en ge zult rein worden;
van al uw ongerechtigheden en van al
uw afgoderij zal Ik u reinigen. Ik zal u
een nieuw hart geven en een nieuwe
geest in u uitstorten” (Ez 36,25-26;
vgl.Tr 31,31-34). Dank zij dit “nieuwe
hart” kan men de meest ware en diepe
zin van het leven vatten en verwerke-
lijken: gave te zijn die zich voltrekt in
zelfgave. Dit is de schitterende bood-
schap over de waarde van het leven
die ons door de Dienaar van de Heer
gebracht wordt: “Als een zoenoffer
gaf hij zijn leven. Nakomelingen zal
hij mogen zien, en lang blijven leven
... Omwille van het doorstane lijJden
zal hij het licht mogen zien” {Js
53,10.11).

De Wet komt tot volheid wanneer
Jezus van Nazaret de geschiedenis
binnentreedt en zijn Geest ons een
nieuw hart schenkt. Jezus heft inder-
daad de Wet niet op, maar brengt haar
tot vervulling (vgl. Mt 5,17): Wet en
Profeten worden samengevat in de
gulden regel van de onderlinge liefde
{vgl. Mt 7,12). In Jezus wordt de Wet
definitief ‘evangelie/, het goede
nieuws van Gods heerschappij over
de wereld: het hele bestaan wordt
naar zijn oorspronkelijke wortels en
perspectieven  teruggebracht. De
nieuwe Wet, “de wet van de Geest die
in Christus Jezus het leven schenkt”
[Rom 8,2}, vindt, in navolging van de
Heer die zijn leven geeft voor zijn
vrienden {vgl. Joh 15,13}, haar meest
wezenlijke uitdrukking in de gave
van zichzelf uit liefde voor de broe-
ders: "Wij zijn overgegaan van de
dood naar het leven; wij weten het,
omdat wij onze broeders liefhebben”

‘Evangelie van het leven’ tot vervul-
ling

50. Aan het einde van dit hoofdstuk
waarin we de christelijke boodschap
over het leven overwogen hebben, wil
ik met ieder van u stilstaan bij de aan-
schouwing van Hem die zij hebben
doorstoken en die alle mensen tot
zich trekt (vgl. Joh 19,37; 12,32). Kij-
kend naar “het schouwspel” van het
kruis {vgl. Lc 23,48, kunnen we in
deze glorievolle boom de vervulling
en volle openbaring van heel het
Evangelie van het leven ontwaren.

Op de vroege middag van Goede
Vrijdag “viel er duisternis over heel
de streek ... doordat de zon geen licht
meer gaf. Het voorhangsel van de
termpel scheurde middendoor” (Lc
23,44.45). Dit is symbool van een gro-
te kosmische omwenteling en van
een schrikwekkende strijd tussen de
machten van het goed en die van het
kwaad, tussen leven en dood. Qok
vandaag bevinden wij ons midden in
een dramatische strijd tussen ‘de cul-
tuur van de dood’ en de ‘cultuur van
het leven’. Maar er valt geen duister-
nis over de schittering van het kruis;
het kruis tekent zich zelfs nog scher-
per en helderder af en blijkt het cen-
trum, de zin en het doel van heel de
geschiedenis en ellk menselijk leven
te zijn.

Jezus is aan het kruis genageld en
wordt van de aarde opgeheven. Hij be-
leeft het ogenblik van zijn allergroot-
ste ‘onmacht’ en zijn leven lijkt ge-
heel overgeleverd aan de spot van zijn
vijanden en aan de handen van zijn
beulen: Hij wordt bespot, belachelijk
gemaalkt, beledigd {vgl. Mc 15,24-36).
En toch, “de honderdman die tegen-
over Hem post had gevat en zag dat
Hij onder zulke omstandigheden de
geest had gegeven, riep uit: “Waarlijk,
deze mens was een Zoon van God’”
(Mc 15,39). Zo wordt op het ogenblik
dat zijn zwakheid het grootst is de
identiteit van de Zoon van God geo-
penbaard: zijn heerlijkheid open-

w3 A i1 Joh 3,14). Het is een wet van vrij-

s ¥777# . heid, vreugde en zaligheid. baart zich op het knais!
s, : Door zijn dood werpt Jezus licht op
3> “Zij zullen opzien naar Hem die zij de zin van het leven en de dood van
hebben doorstoken” (foh 19,37): op elk menselijk wezen. Alvorens te
de boom van het kruis komt het sterven bidt Jezus tot zijn Vader en
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vraagt Hij vergiffenis voor wie Hem
vervolgen [vgl. Lc 23,34), en tot de
misdadiger die vraagt aan hem te den-
ken in zijn Koninkrijk, antwoordt Je-
zus: “Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog
zult gij met Mij zijn in het paradijs”
(Lc 23,43). Na zijn dood “gingen de
graven open en de lichamen van vele
heilige mensen die ontslapen waren,
stonden op” (Mt 27,52). Het heil dat
Jezus bewerkt is een gave van leven
en verrijzenis. Tijdens zijn aardse le-
ven had Jezus door genezingen en
door iedereen wel te doen heil ge-
bracht (vgl. Hnd 10,38). Maar de won-
deren, de genezingen en zelfs de op-
wekking van doden waren slechts te-
kens van een ander heil dat erin be-
stond zonden te vergeven, dit wil zeg-
gen de mens te bevrijden van zijn
zwaarste ziekte en hem te verheffen
tot het leven van God zelf.

Op het kruis vernieuwt en verwer-
kelijkt zich ten volle en definitief het
wonder van de slang die door Mozes
in de woestijn omhoog geheven werd
{Joh 3,14-15; Nu 21,8-9]. Door de blik
terichten op Hem die ze hebben door-
stoken, ontvangt ook vandaag elke
mens die in zijn bestaan bedreigd
wordt de vaste hoop op bevrijding en
verlossing,

51. Er is nog een andere gebeurtenis
waar mijn ogen zich op richten en die
een. vurige overweging oproept:
“Toen Jezus van de zure wijn geno-
men had, zei Hij: ‘Het is volbracht’.
Daarop boog Hij het hoofd en gaf de
geest” (Joh 19,30). En de Romeinse
soldaat “doorstak zijn zijde met een
lans; terstond kwam er bloed en water
uit” [}oh 19,34).

Alles heeft nu de u1temdeh]ke vol-
tooiing bereikt, De uitdrukking “gaf
de geest” beschrijft de dood van Jezus
welke op die van elk ander menselijk
wezen gelijkt, maarze lijkt ook te zin-
spelen op de ‘gave van de Geest/,
waardoor Hij ons van de dood verlost
en ons nieuw leven schenkt.

Het wordt de mens gegeven deel te
hebben aan het leven van God zelf.
Dit leven wordt door de sacramenten
van de kerk, waarvan het bloed en het
water die uit de zijde van Christus

kwamen het symbool zijn, voortdu-
rend meegedeeld aan de kinderen van
God, die zo het volk van het Nieuw
Verbond worden. Op het kruis, bron
van leven, wordt “het volk van het le-
ven” geboren en breidt het zich uit.
De aanschouwing van het kruis

" leidt ons op deze wijze tot de diepste

wortels van wat geschied is. Toen Hij
in de wereld kwam, zei Jezus: “Hier
ben Ik, Ik ben gekomen, o God, om
uw wil te doen” (vgl. Heb 10,9). In al-
les wilde Hij de Vader gehoorzamen
en Iij “die de zijnen in de wereld be-
mind had, gaf hun een bewijs van zijn
liefde tot het uiterste toe” (Joh 13,1}
door zichzelf geheel te geven ten bate
van hen.

Hij die “niet gekomen was om ge-
diend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor
velen” [Mc 10,45}, bereikt op het
kruis het hoogtepunt van de liefde:
“Geen groter lefde kan iemand heb-
ben dan deze, dat hij zijn leven geeft
voor zijn vrienden” {Joh 15,13). Hij-
zelf is voor ons gestorven toen wij nog
zondaars waren (vgl. Rom 5,8).

Op deze wijze verkondigt Hij dat
het leven zijn centrum, zin en vol-
heid bereiki wanneer het gegeven
wordt.

Hier wordt onze overweging lof-
zang en dankzegging, en tegelijkertijd
nodigt ze ons uit in de voetstappen
van Jezus te treden {vgl. 1Pe 2,21).

Ook wij worden geroepen ons leven
te geven voor onze broeders, waar-
door wij naar volle waarheid de zin en
het doel van ons bestaan verwerkelij-
ken.

Wij kunnen dit, omdat Gij, Heer,
ons het voorbeeld hebt gegeven en Gij
ons de kracht van uw Geest hebt mee-
gedeeld. Wij kunnen het doen, als wij
dag aan dag, met U en zoals U, de Va-
der gehoorzamen en zijn wil volbren-
gen.

Verleen ons dan met een gewilligen
onbaatzuchtig hart te luisteren naar
elk woord dat voortkomt uit de mond
van God; zo zullen wij niet alleen le-
ren menselijk leven niet te doden,
maar ook er ontzag voor te hebben,
het te beminnen en te begunstigen.

39

., 249
¥k ‘{\ "
E S ¥

kefke\qke dacumentatie 1995

o



38. De hominis
apificio, 4: pG 44,
136.

39.Vel. fjohannes
Damascenus, Dz
fide orthodoxa,
2,12:pc 94,
920.922, geciteerd
ini Thomas van
Aquine, Summa
theclogica, I-1],
prol.

40, Paulus VI, En-
cycliek Humanae
vitae (25 juli 1968),
13.

e i
‘kerkelijke decumentatio 1995
< :

HoorpsTuk TH: GIJ ZULT NIET
DODEN

De heilige Wet van God

“Als gij het leven wilt binnengaan,
onderhoud dan de geboden” (Mt
19,17): evangelie en gebod

52. “Eens kwam iemand naar Hem
toe om te vragen: ‘Meester, wat voor
goeds moet ik doen om het eeuwige
leven te verwerven?'” (Mt 19,16]. Je-
zus antwoordde: “Als gij het leven
wilt binnengaan, onderhoud dan de
geboden” (Mt 19,17). De Meester
spreekt over het eeuwig leven, dit is
over de deelname aan het leven van
God zelf. Men bereikt dit leven door
de geboden van de Heer te onderhou-
den, met inbegrip van het gebod “gij
zult niet doden”. Wanneer de rijke
jongeman Jezus vraagt welke geboden
hij moet onderhouden, is dit gebod
het eerste dat Hij van de Tien Gebo-
den aanhaalt: “Jezus antwoordde: ‘De
bekende: Gij zult niet doden, gij zult
geen echtbreuk plegen, gij zult niet
stelen ../” (Mt 19,18).

Het gebod van God wordt nooit ge-
scheiden van de liefde voor God: het
wordt de mens altijd gegeven om te
groeien en om bron van vreugde te
zijn. Het gebod is als zodanig een we-
zenlijk aspect van het evangelie dat
we niet mogen opgevern; meer NOg,
het biedt zich aan als ‘evangelie’, dit
wil zeggen als goed en vreugdevol
nieuws. Het Evangelie van het leven
is bovendien een grote gave van God
en tevens een opdracht waarvoor de
mens zich moet inzetten. Het wekt
verwondering en dankbaarheid op bij
de vrije mens en vraagt erom met gro-
te verantwoordelijkheidszin aange-
nomen, bewaard en gewaardeerd te
worden: wanneer God de mens het le-
ven geeft, eist Hij ook dat hij het cer-
biedigt, bemint en bevordert. Zo-
doende wordt de gave een gebod en
het gebod is zelf een gave.

De mens is het levende beeld van
God en wordt door zijn Schepper ge-

L. wild als koning en heer. Gregorius

van Nyssa schrijft: “(God) heeft ons
geschapen tot een geschikt instru-

ment om het koningschap uit te oefe-
nen. ... Dat de mens het beeld is van
de Albeheerser, betekent niets anders
dan dat hij aanstonds geschapen is als
een koninklijke natuur. ... Hij wordt
koning genoemd. Geschapen om
heerser te zijn over de andere schepse-
len, vanwege de gelijlkenis met de Al-
beheerser, werd hij opgericht als le-
vend beeld dat deel heeft 2an de waar-
digheid van het oerbeeld.”* Geroepen
om vruchtbaar te zijn en zich te ver-
menigvuldigen, de aarde te onderwer-
pen en te heersen over de andere
schepselen {vgl. Gn 1,28}, is de mens
toch niet enkel over de dingen koning
en heer, maar oolt en vooral over zich-
zell,* en in zekere zin over het leven
dat hem is geschonken en dat hij kan
doorgeven door zich voort te planten
in liefde en in eerbied voor het plan
van God. Toch heeft zijn heerschap-
pij geen absoluut karakter, het is een
dienstwerk, de ware weerspiegeling
van de unieke en oneindige heer-
schappij van God. De mens moet die
heerschappij dus waarmaken door die
met wijsheid en liefde vorm te geven:
dan heeft hij deel aan de onmetelijke
wijsheid en liefde van God. Dit ge-
schiedt door aan zijn heilige Wet te
gehoorzamen, in vrije en vrengdevol-
le gehoorzaamheid [vgl. Ps 119[118]).
Deze gehoorzaamheid komt voort en
voedt zich uit het bewustzijn dat de
voorschriften van de Heer een gena-
degave zijn, dat zij altijd en alleen
voor zijn welzijn aan de mens worden
toevertrouwd, zodat hij zijn persoon-
lijke waardigheid kan bewaren en de
gelukzaligheid kan nastreven.

Zoals ten aanzien van de dingen, zo
is de mens ook niet en nog minder ten
aanzien van het leven een absoluut
meester en onbetwistbaar rechter.
Zijn onvergelijkelijke grootheid be-
staat hierin, dat hij “de dienaar van
het plan van de Schepper” is.”

Het leven wordt aan de mens toe-
vertrouwd als een schat die hij niet
mag verkwisten, als een talent dat hij
vrucht moet doen dragen, De mens is
er zijn Heer rekenschap van verschul-
digd (vel. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27).



“Van de mensen, van de mensen on-
derling, zal Ik het leven van de mens
terugeisen” (Gn 9,5): het menselijk
leven is heilig en onschendbaar

53. “Het menselijk leven is heilig,
omdat het vanaf zijn begin ‘de schep-
pingsactiviteit van God' meedraagt
en voor altijd in een bijzondere ver-
houding blijft met de Schepper, zijn
enig doel. God alleen is de Meester
van het leven vanaf het begin tot het
einde ervan; niemand kan, onder geen
enkele omstandigheid, het recht opei-
sen een onschuldig menselijk wezen
rechtstreeks te vernietigen.”* Met
deze woorden zet de Instructie Do-
num vitae het centrale gegeven van
Gods openbaring over de heiligheid
en de onschendbaarheid van het men-
selijk leven uiteen.

Het voorschrift “gij zult niet do-
den” heeft in de heilige Schrift het ka-
rakter van een goddelijk gebod {Ex
20,13; Dt 5,17). Hierboven werd reeds
onderstreept dat dit voorschrift een
van de Tien Geboden is, die het hart
vormen van het Verbond dat de Heer
met het uitverkoren volk gesloten
heeft; het was echter al ingesloten in
het eerste verbond, dat God met de
mensheid gesioten had na de zuive-
rende kastijding van de zondvloed,
uitgelokt door de uitbreiding van zon-
de en geweld {vgl. Gn 9,5-6).

God geeft zichzelf te kennen als ab-
solute Heer over het leven van de
mens, die Hij naar zijn beeld en gelij-
kenis gevormd heeft (Gn 1,26-28).
Het menselijk leven is bijgevolg hei-
lig en onschendbaar, als weerspiege-
ling van de onschendbaarheid van de
Schepper zeli. God wordt daarom ook
een veeleisende rechter over elke
schending van het gebod “gij zult niet
doden”, dat de basisis om hetleven in
de maatschappij mogelijk te maken,
Hij is de ‘goél, dit is de beschermer
van de onschuidige (vgl. Gn 4,9-15; Js
41,14;7Jr 50,34; Ps 19]18],15). Zodoen-
de laat God ook blijken dat “Hij geen
vreugde vindt in de ondergang van
hen die leven” (W 1,13). Enkel Satan
vinde daar vreugde in: door zijn af-
gunst is de dood in de wereld geko-
men {vgl. W 2,24}, Hij die “moorde-
naar is van het begin af”, is ook “leu-

genaar en vader van de leugen” (Joh
8,44): hij bedriegt de mens en leidt
hem naar zonde en dood, voorgespie-
geld als doel en vrucht van het leven.

54. Het voorschrift “gij zult niet do-
den” heeft expliciet een sterk negatie-
ve inhoud: het duidt de viterste grens
aan die noovit overschreden mag wor-
den. Impliciet spoort het echter aan
tot een positieve houding van onvoor-
waardelijke eerbied voor het leven.
Deze houding leidt ertoe het leven te
begunstigen en voort te gaan op de
weg van de liefde die zich weg-
schenkt, de ander aanneemt en
dienstbaar is. Hoewel niet zonder
traagheid en weerbarstigheid, groeide
het volk van het Verbond reeds gelei-
delijk in deze richting en bereidde
zich zodoende voor op de belangrijke
verklaring van Jezus dat het gebod
van de naastenliefde gelijkwaardig is
aan dat van de liefde voor God; “Aan
deze twee geboden hangt heel de Wet
en de Profeten” {vgl. Mt 22, 36-40).
Paulus zegt met nadruk: “De gebo-
den: ... gij zult niet doden.. en alle an-
dere kan men samenvatten in dit ene
woord: Bemin uw naaste als uzell”
{Rom 13,9; vgl. Gal 5,14|. Het voor-
schrift “gij zult niet doden” wordt dus
in de nieuwe Wet opgenomen en tot
voltooiing gebracht en blijft een voor-
waarde waarvan niet afgezien kan
worden wil men “het eeuwige leven
verwerven” [vgl. Mt 19,16-19). Hier
zijn ook de woorden van de apostel Jo-
hannes op hun plaats: “Teder die zijn
broeder haat is cen moordenaar, en gij
weet dat geenn moordenaar ecuwig le-
ven inzich heeft” (1 Joh 3,15).

Zoals blijkt vit het getuigenis van
de Didachg, het oudste niet-bijbelse
geschrift uit het christendom, heeft
de levende Overlevering van de kerk
vanaf het begin met stelligheid het ge-
bod “gij zult niet doden” voorgehou-
den: “Er zijn twee wegen, die van het
leven en die van de dood; maar groot
is het verschil tussen de twee wegen.
... Het tweede gebod van de leer luidt:
Gij zult niet doden. ... Gij zult het
kind niet doden door abortus en be-
roof het nade geboorte niet van het le-
ven. ... De weg die naar de dood leidt,

41. Donum vitae,
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42, Didache, L 1;
1I,1-2; V,1.3: Souzr-
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169; vgl. Brief van
Pseudo-Barnabas,
XIX,5: t.a.p. 90-93.
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mus van de katho-
lieke kerk, 2263-
2269, zie ook: Ca-
techismus van het
Concilie van Tren-
te, I, par.327-332.

44_Katechismus
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kerk, 2265,
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ma theclogica, 11-
1, q.64, a.7; Alfon-
sus van Liguori,
Theologia moralis,
LII, tr.4, c.1, dubio
3.

46. Katechismus
van de katholieke
kerk, 2266.

47.Vgl. t.a.p.

is de volgende. ... Onbarmhartig zijn
voor de arme, onverschillig jegens
wie onder lasten gebukt gaat, hun
Schepper niet kennen, kinderen ter
dood brengen, Gods werk vernieti-
gen, de behoeftige verstoten, wie in
benauwenis is hard laten zwoegen, de
rijken beschermen, over de behoefti-
gen onrechtvaardig oordelen verstok-
te zondaar zijn. Kinderen blijft verre
van dit alles!”*

Door de tijden heen heeft de overle-
vering van de kerk altijd eenstemmig
de absolute en blijvende waarde van
het gebod “gij zult niet doden” onder-
wezen. Het is bekend dat in de eerste
eeuwen moord deel uitmaakte van de
drie zwaarste zonden, samen met ge-
loofsafval en echtbreuk. Men eiste
van de boetvaardige moordenaar een
openbare boete die bijzonder zwaar en
langdurig was, voordat hij vergiffenis
ontving en weer in de kerkelijke ge-
meenschap werd opgenomen.

55, Dit hoeft ons niet te verbazen: het
doden van een menselijk wezen, dra-
ger van het beeld van God, is een bij-
zonder ernstige zonde. Enkel God is
meester van het leven. Toch hebben
de gelovigen ten opzichte van talrijke
en vaak dramatische gevallen waaz-
mee individuen en de maatschappij te
maken krijgen, altijd getracht tot een
vollediger en dieper begrip te komen
van wat het gebod van God gebiedten
verbiedt.® Er kunnen zich situaties
voordoen waarin verschillende waar-
den van Cods Wet tegenover elkaar
komen te staan. Wettige zelfverdedi-
ging is bijvoorbeeld zo'n geval: het
recht zijn leven te beschermen en de
plicht dat vanieen ander niet te scha-
den, kunnen hier concreet moeilijk
met elkaar in overeenstemming ge-
bracht worden., Uit de intrinsieke
waarde van het leven en uit de plicht
zichzelf evenzeer te beminnen als de
ander ontstaat ongetwijfeld een waar-
lijk recht zichzelf te verdedigen. Het
gebod van de naastenliefde uit het
Oude Testament en door Jezus herno-
men veronderstelt als parallel de lief-
de voor zichzelf: “Gij zult bvw naaste
beminnen als uzelf” [Mc 12,31). Ie-
mand zou dus nooit uit gemis aan lief-

de voor het leven of voor zichzelf mo-
gen afzien van het recht zichzelf te
verdedigen, maar enkel uit een held-
haltige liefde die de liefde voor zich-
zelf verdiept en omvormt, in de geest
van de Zaligsprekingen {vgl. Mt 5,38-
48). De Heer Jezus heeft ons van deze
radicale opoffering het verheven
voorbeeld gegeven.

Anderzijds “kan de gewettigde zelf-
verdediging niet alleen een recht zijn,
maar wordt ze zelfs een plicht voor
degene die verantwoordelijk is voor
andermans leven, voor het algemeen
welzijn van het gezin of van de ge-
meenschap” . De noodzaak exrvoor te
zorgen dat de agressor geen schade
meer berokkent, houdt helaas soms
in dat hij het leven laat. In dit geval
moet de dodelijke afloop aan de agres-
sor zelf toegeschreven worden, die
door zijn handelwijze dit risico gelo-
pen heeft, zelfs wanneer hij niet mo-
reel verantwoordelijk zou zijn door-
dat hij niet over zijn verstandelijke
vermogens beschikt.

56. In dit kader moet ook de kwestie
van de doodstraf geplaatst worden.
Zowel in de kerk als in de burger-
maatschappij blijkt men steeds meer
geneigd deze straf slechts heel be-
perkt toe te passen of zelis helemaal
af te schaffen. Dit probleem moet be-
schouwd worden in het licht van een
strafrecht dat steeds meer in overeen-
stemming wil ziin met de waardig-
heid van de mens, en niteindelijk dus
met het plan van God met de mens en
met de maatschappij. In feite heeft
een straf die de maatschappy oplegt
“4lg eerste effect dat ze de verstoring
van de orde ongedaan maalt”.* Wan-
neer de rechten van individuen of van
de maatschappij geschonden worden,
moet het burgelijk gezag dit weer
goed maken door de schuldige, als
voorwaarde om weer van zijn vrijheid
te kunnen genieten, straffen op te leg-
gen die in verhouding staan tot de
ernst van het misdrijf. Op deze wijze
verzekert het gezag ook de openbare
orde en de persoonlijke veiligheid en
geeft het de schuldige een aansporing
en een helpende hand om zijn fout uit
te boeten en zich te beteren.”



Juist om al deze doelen te bereiken, is
het duidelijk dat de maat en de aard
van de straf zorgvuldig afgewogen en
bepaald moeten worden; ze mogen
niet leiden tot de uiterste maatregel,
terechtstelling van de schuldige, ten-
zij dit absoluut noodzakelijk is, na-
melijk wanneer de maatschappij op
geen andere wijze beschermd kan
worden. Tegenwoordig wordt het
strafwezen echter steeds doeltreifen-
der georganiseerd, zodat die uiterste
gevallen voortaan maar zelden voor-
komen, of zelfs prakiisch niet meer
bestaan.

In alle gevallen blijft het beginsel,
zoals in de nieuwe Katechismus van
de katholieke kerk geformuleerd, van
kracht: “Indien onbloedige middelen
volstaan om mensenlevens te verde-
digen tegen de aanvaller en om de
openbare orde en de veiligheid van de
personen te beschermen, moet de
overheid zich beperken tot die midde-
len; deze zijn immers beter aangepast
aan de concrete voorwaarden van het
algemeen welzijn en ock meer in
overeenstemming met de waardig-
heid van de menselijke persoomn.”*

57. Moet men erg bedacht zijn op eer-
bied voor alle leven, zelfs op dat van
de schuldige en van de onrechtvaardi-
ge agressor; voor cen onschuldige
heeft het gebod “gij zult niet doden”
een absolute waarde. En dit des te
meer, wanneer het gaat om een men-
selijk wezen dat zwak en zonder be-
scherming is, dat slechts in de absolu-
te aard van het goddelijke gebod een
radicale bescherming vindt tegen wil-
lekeur en machtsmisbruik van een
ander. :

De absolute onscheadbaarheid van
het onschuldig menselijk leven is in-
derdaad een morele waarheid die wit-
drukkelijk in de Schrift onderricht
wordt, die de Overlevering van de
kerk voortdurend gehandhaafd heeft
en die het leergezag eenstemmig
voorhoudt. Deze eenstemmigheid is
een duidelijke vrucht van de “boven-
natuurlijke geloofszin” die, opgewekt
en ondersteund door de heilige Geest,
borg staat voor de onfeilbaarheid van
het volk van God, wanneer het “zijn

algemene overeenstemming doet blij-
ken inzake geloof en zeden”.*

Het besef dat het rechtstreeks do-
den van onschuldig leven, in het bij-
zonder wanneer het zich in het begin-
of eindstadium bevindt, moreel abso-
luut en ernstig ongeoorloofd is, ver-
dwijnt hoe langer hoe meer uit het ge-
weten van de mensen en uit de maat-
schappij. Daarom laat het leergezag
van de kerk vaker van zich horen om
de heiligheid en de onschendbaarheid
van het menselijk leven te verdedi-
gen. Bijzonder dringend wit zich het
pauselijk leergezag en ook het bis-
schoppelijk leergezag blijft niet ach-
ter: zowel de bisschoppenconferen-
ties als bisschoppen afzonderlijk heb-
ben vele en belangrijke, zowel leer-
stellige als pastorale documenten uit-
gevaardigd. Vergeten we ook niet het
betoog van het Tweede Vaticaans
Concilie, krachtig en scherp in zijn
bondigheid.®

Met het gezag dat Christus aan Pe-
trus en zijn opvolgers heeft verleend
en in gemeenschap met alle bisschop-
pen van de katholieke kerk bevestig
ik bijgevolg dat het rechtstreeks en
vrijwillig doden van een onschuldig
menselijk wezen altijd ernstig im-
moreel is. Deze leer vindt haar grond-
slag in de ongeschieven wet die ieder
mens, door zijn verstand verlicht, in
zijn hart ontdekt (vgl. Rom 2,14-15}.
Ze wordt bevestigd door de heilige
Schrift, doorgegeven door de Overle-
vering van de kerk en onderricht door
het gewone en universele leergezag,®

Je beslissing met voorbedachten
£4d¢ om een onschuldig menselijk
wezen het leven te ontnemen is mo-
reel altijd slecht en kan nooit gecor-
loofd zijn, noch als doel, noch als mid-
del om te komen tot een goed doel.
Het gaat inderdaad om een ernstige
ongehoorzaamheid aan de morele wet
en nog meer aan Ged zell, die de an-
teur is van het leven en er borg voor
staat; de fundamentele deugden van
rechtvaardigheid en liefde staan er-
mee in tegenstelling, “Volstrekt nie-
mand kan op enigerlei wijze toestaan
dat een onschuldig menselijk wezen
wordt gedood, of het nu een foetus is
of een embryo, een kind of een vol-
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wassene, cen bejaarde, ongeneeslijk
zieke of iemand die in doodstrijd ver-
keert. Bovendien is het niemand ge-
oorloofd deze dodelijke handeling
voor zichzelf of voor een ander, die
aan zijn verantwoordelijkheid is toe-
vertrouwd, te zocken, ja mag er zelfs
noch expliciet noch impliciet mee in-
stemmen. En geen enkel gezag mag
hem wettelijk opleggen of toe-
staan.”*

‘Wat betreft het recht op leven is ie-
der onschuldig menselijk wezen ab-
soluut gelijkwaardig aan alle anderen.
Deze gelijkheid is de basis voor alle
waarachtig sociale verhoudingen;
deze kunnen enkel op waarheid en ge-
rechtigheid gegrondvest zijn en moe-
ten iedere man en iedere vrouw er-
kennen en beschermen als een per-
soon en niet als een ding waarover
naar willekeur beschikt kan worden.
Op de morele norm die het rechtst-
reeks doden van een onschuldig men-
selijk wezen verbiedt “bestaan er
voor niemand voorrechten noch uit-
zonderingen. Of iemand nu heerser
over de wereld of de laatste ‘verschop-
peling’ op de aardbodem is: ten op-
zichte van de morele eisen zijn wij al-
ien absoluut gelijk.”*

“Mijn dagen waren al door U geteld
voordat de eerste nog was aangebro-
ken” (Ps 139[138] 16); het afschuwe-
lijke misdrijf van abortus
58. Onder de misdrijven die de mens
tegen het leven kan plegen, bezit
abortus provocatus kenmerken waar-
door die bijzonder zwaarwegend en
verwerpelijk wordt. Het Tweede Va-
ticaans Concilie omschrijft abortus,
samen met kindermoord, als “afschu-
welijke misdaden” >
Tegenwoordigisin het geweten van
heel wat mensen het besef van de
ermnst ervan geleidelijk verduisterd.
Dat abortus in de mentaliteit en de
zeden van de mensen en zelfs in de
wet aanvaard wordt, is een sprekend
teken van een zeer gevaarlijke crisis
van het morele bewustzijn, dat steeds
minder in staat is het goede van het
kwade te onderscheiden, zelfs wan-
neer het fundamentele recht op leven
in het geding is. Tegenover zo'n ern-

stige situatie is het meer dan ocoit no-
dig moedig de waarheid voor ogen te
houden en de dingen bij hun naam te
noemen zonder toe te geven aan ge-
makkelijkheidsoplossingen of aan de
verleiding zichzelf te bedriegen. Zeer
stellig klinkt in dit verband het ver-
wijt van de profeet Jesaja: “Wee hen
die het kwade goed noemen en het
goede kwaad, die van het duister licht
maken en van het licht duisternis” {Js
5,20). Juist in het geval van abortus
neemt rmen de ontwikkeling van dub-
belzinnige termen waar, zoals ‘zwan-
gerschapsonderbreking’, die de ware
aard ervan willen verbergen en de
ernst ervan willen verzwakken in de
publieke opinie. Dit linguistisch ver-
schijnsel zelf is ongetwijfeld symp-
toom van het onbehagen dat het ge-
weten van de mensen ondervindt.
Woorden kunnen echter nooit de re-
aliteit veranderen: abortus provoca-
tus is een rechtstreekse moord met
voorbedachten rade, hoe dan ook ge-
pleegd, van een menselijk wezen in
de beginfase van zijn bestaan, tussen
de conceptie en de geboorte,

De morele emst van abortus provo-
catus wordt in waarheid duidelijk
wanneer men erkent dat het om
moord gaat en vooral wanneer men dé
bijzondere omstandigheden die het
kenschetsen in beschouwing neemt.
Hij die uit de weg geruimd wordt is
een menselijk wezen dat pas begint te
leven, dit wil zeggen het meest abso-
luut onschuldige wezen dat men zich
kan indenken: nooit kan het als een
agressor beschouwd worden, laat
staan als een onrechtvaardige agres-
sor! Het is zwak, weerloos; het be-
schikt zelfs niet over het geringste
midde} om zich te verdedigen, name-
lijk de kracht waarmee een pasgebo-
ren kind onder gezucht en geween om
hulp smeekt. Het is geheel toever-
trouwd aan de bescherming en de
zorg van de vrouw die het in haar
schoot draagt. En toch is het soms
juist z1j, de moeder, die de beslissing
neemt, vraagt om het af te drijven, en
dit zelfs gaat bewerken.

Het is waar dat de keuze om abortus
te laten plegen voor de vrouw vaak
dramatisch en pijnlijk is. De beslis-



sing om zich van de ontvangen vrucht
te ontdoen wordt dan niet enkel uit
gemakzucht of egoisme genomen,
maar om iets waardevols veilig te
stellen, zoals de gezondheid of een ge-
paste levensstandaard voor de andere
gezinsleden. Soms is men bang voor
de levensvoorwaarden van het onge-
boren kind: deze kunnen de gedachte
oproepen dat het beter niet geboren
wordt. Toch kunnen deze en soortge-
lijke redenen, hoe ernstig en drama-
tisch die ook zijn, nooit het met voor-
bedachten rade doden van een on-
schuldig menselijk wezen rechtvaar-
digen.

59. Vaak wordt de moeder door ande-
re mensen omringd, die haar doen be-
sluiten tot de dood van een ongeboren
kind. Op de ecerste plaats kan de vader
van het kind schuld op zich laden,
niet alleen wanneer hij bij de vrouw
nitdrukkelijk aandringt abortus te la-
ten plegen, maar ook wanneer hij on-
rechtstrecks haar Dbeslissing bein-
vloedt, door haar met haar problemen
rond de zwangerschap alleen te la-
ten:® op deze wijze wordt het gezin
dodelijk gekwetst en ontwijd in haar
wezen als liefdesgemeenschap en in
haar roeping ‘heiligdom van het le-
ven' te zijn. Men kan ook niet stil-
zwijgend voorbijgaan aan de verzoe-
ken die soms geuit worden door de
bredere kring van familie of vrienden.
Vaak wordt de vrouw zozeer onder
druk gezet dat ze zich psychologisch
gedwongen acht met abortus in te
stemmen: ongetwijfeld rust in dat ge-
val de morele verantwoordelijlcheid
in het bijzonder op hen die haar recht-
streeks of onrechtstreeks tot abortus
gedwongen hebben. De geneesheren
en het personeel van de gezondheids-
zorg zijn ook verantwoordelijk, wan-
neer zij de bekwaamheid die zij ver-
worven hebben om het leven te be-
vorderen, ten dienste stellen van de
dood.

Maar ook de wetgevende macht die
abortuswetten heeft bevorderd en
goedgekeurd is verantwoordelijk,
evenals — voor zover dit van hen af-
hangt — zij die in dienst staan van de
verzorgingsstructuren die gebruikt

worden om abortus te plegen. Een al-
gemene maar even zwaarwegende
verantwoordelijlkheid nast op hen die
de verspreiding van een geest van
sexuele permissivitzit bevorderd heb-
ben, zoals ook op hen die een doel-
treffend sociaal beleid hadden lkun-
nen invoeren — en het niet gedaan
hebben - ter ondersteuning van de ge-
zinnen, in het bijzonder de kroostrij-
ke gezinnen en gezinnen die met bij-
zondere economische of opvoedkun-
dige problemen te kampen hebben.
Men mag tenslotte de ontwikkeling
van een netwerk van medeplichtig-
heid niet onderschztten, waarin zelfs
internationale instellingen, stichtin-
gen en organisaties betrokken zijn die
op systematische wijze strijden voor
legalisering en de verbreiding van
abortus in de wereld. In deze zin reikt
het abortusprobleem verder dan de
verantwoordelijkheid van individuen
en de schade die hen wordt berok-
kend, en neemt het een sterke sociale
dimensie aan: zij die de maatschappij
en haar cultuur zouden moeten op-
bouwen en beschermen, brengen haar
een diepe wonde toe. Zoals ik schreef
in mijn Brief aan de gezinnen, “heb-
ben we hier te maken met een gewel-
dige bedreiging van het leven: niet al-
leen van' individuen afzonderlijk,
maar ook van de hele beschaving”.%
We hebben hier te maken met wat
omschreven zou kunnen worden als
een ‘structuur van zonde’ tegen het
ongeboren menselijk leven.

60. Sommigen trachten abortus te
rechtvaardigen door te beweren dat de
ontvangen vrucht, minstens geduren-
de een bepaald aantal dagen, niet be-
schouwd kan worden als een levende
menselijke perscon. “Vanaf het mo-
ment dat de eicel bevrucht wordt, be-
vindt zich een leven in staat van be-
gin, een leven dat niet van de vaderis,
noch van de moeder, maar van een
nieuw menselijk wezen, dat zich ont-
wikkelt op en voor zichzelf. Dit zal
nooit menselijk worden, als het dat
niet 15 vanaf dat moment. Voor deze
van alle tijden geldende evidentie ...
voert de moderne genetische weten-
schap kostbare bevestigingen aan. Zij
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Mulieris dignita-
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57.Congregatie
voor de Geloofs-
leer, Verklaring
over abortus pro-
vocatus, {18 no-
vember 1974}, HI.

58. Donum vitae,
Ll

59.T.a.p.

60.Zo spreekt de
profeet Jeremia:
“Het woord van
Jahwe kwam tot
mij: Voordat Tk v
in de moeder-
schoot vormde,
koos Ik v vit; voor-
dat ge geboren
werd, bestemde Tk
u veor Mij; als pro-
feet voor de volken
heb Tk aangewe-
zen” (1,4-5). De
psalmist richt zich
van zijn kant met
de volgende woor-
den tot de Heer:
“Vanaf de moeder-
schoot steun ik op
U, Gij waart mijn
beschermer sinds
mijn geboarte” [Ps
71{70L6; vel. Js
46,3; Job 10,8-12;
Ps22|21],10-11).In
de prachtige episo-
de over de ontmoe-
ting tussen de bei-
de moeders Elisa-
bet en Maria, en
tussen de beide zo-
nen Johannes de
Doper en Jezus die
nog in de maoeder-
schoot verborgen
zijn {vgl. Lc 1,39-
45), vestigt de
evangelist Lucas
de aandacht erop
dat het enekind de
komst van het an-
dere Kind waar-
neemt en dat het
van vreugde op-
SpYingt.
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heeft aangetoond dat vanaf het eerste
ogenblik de programmering vaststaat
van datgene wat dit levend wezen zal
zijn: een mens, deze individuele mens
met zijn reeds welomlijnde, vast-
staande karakterkenmerken.”¥ Al
kan de aanwezigheid van een geeste-
lijke ziel niet op experimentele wijze
aangetoond worden, toch leveren de
conclusies van de menselijke embry-
ologie “een kostbare aanwijzing om
rationeel een persoonlijke aanwezig-
heid te onderscheiden vanaf dit eerste
verschijnen van een menselijk leven:
waarom zou een menselijk individu
geen menselijke persoon zijn? "

Wat op het spel staat, is trouwens
zo belangrijk dat, wat de morele ver-
plichting betreft, alleen al de waar-
schijnlijkheid met een menselijke
persoon te maken te hebben zou vol-
staan om te rechtvaardigen dat elke
ingreep om het menselijk embryo
weg te nemen strikt verboden wordt.
Juist om deze reden heeft de kerk, af-
gezien van de wetenschappelijke dis-
cussies en de filosofische verklarin-
gen, waartegenover het leergezag
geen uitdruklkelijk standpunt ingeno-
men heeft, altijd onderricht, en on-
derricht zij nog steeds, dat de vrucht
van de menselijke voortplanting van-
af het eerste ogenblik van haar be-
staan zeker moet kunnen zijn van de
onvoorwaardelijke eerbied waarop
het menselijk wezen in zijn totaliteit
enin zijn eenheid van lichaam en ziel
recht heeft: “Het menselijk wezen
moet vanaf het moment van zijn ont-
vangenis worden gederbiedigd en be-
handeld als een persoon en daarom
moeten vanaf datzelfde moment de
rechten van de persoon eraan worden
toegekend, waaronder voor alles het
onaantastbare recht van ieder on-
schuldig menselijk wezen op het le-
ven.f’59

61. Al spreken de teksten van de hei-
lige Schrift nooit over vrijwillige
abortus en die dus cok niet rechest-
reeks en uitdrukkelijk veroordelen,
blijkt er zulk een waardering uit voor
het menselijk wezen in de moeder-
schoot, dat men logisch moet beslui-
ten dat het goddelijk gebod “gij zult

niet doden” ook op dit wezen toepas-
selijle is.

Het menselijk leven is heilig en on-
schendbaar op alle ogenblikken van
zijn bestaan, ook in de tijd die aan de
geboorte voorafgaat. Vanaf de moe-
derschoot behoort de mens God toe,
die alles met aandacht beziet en kent,
die de mens met eigen handen ge-
vormd en geboetseerd heeft, die naar
de mens kijkt terwijl hij nog een klei-
ne vormeloze embryo is en diein hem
reeds de volwassene van morgen ziet,
van wie de dagen door God zijn geteld
en de roeping reeds opgeschreven
staatin het “boek van het leven” {vgl.
Ps 139[138], 1.13-16). Naar het getui-
genis van vele bijbelse teksten® is de
mens, terwijl hij zich nog in de moe-
derschoot bevindt, ook op heel per-
soonlijke wijze voorwerp van de lief-
devolle en vaderlijke voorzienigheid
van God.

Zoals de verklaring van de Congre-
gatie voor de Geloofsleer over dit on-
derwerp goed aantoont,® kenschetst
de christelijke overlevering vanaf het
begin tot op onze dagen duidelijk en
eenstemmig abortus als een bijzonder
ernstige verstoring van de morele
orde. In de Grieks-Romeinse wereld
kwamen abortus en kindermoord
veelvuldig voor. Vanaf het ogenblik
dat de eerste christelijke gemeen-
schap met deze wereld te maken
kreeg, heeft zij zich door haar leer en
haar leven radicaal verzet tegen de ze-
den die er heersten, zoals duidelijk
blijkt uwit de reeds geciteerde Di-
dache.® Athenagoras, een kerkelijk
schrijver uit de Griekse wereld, meldt
dat christenen het als moord be-
schouwen wanneer vrouwen hun toe-
vlucht nemen tot abortieve midde-
len, want zelfs in de moederschoot
“draagt God zorg” voor de kinderen.®
Tertullianus, een Latijns schrijver,
zegt: “De geboorte verhinderen is een
vroegtijdige moord en het maakt geen
verschil of men een pasgeboren kind
hetleven ontneemt, of dat men het le-
ven afbreekt bij een kind dat op het
punt staat geboren te worden. Wat
een mens gaat worden, is reeds een
mens.”® Tweeduizend jaar lang werd
deze leer standvastig door de kerkva-



ders, de herders en de kerkleraars on-
derricht. Zelfs de wetenschappelijke
en filosofische discussies over het
nauwkeurige ogenblik waarop de
geestelijke ziel ingestort wordt, wa-
ren nooit oorzaak van twijfel omtrent
de morele veroordeling van abortus.

62. Korter geleden heeft het pause-
lijk leergezag deze algemene leer met
nadruk bekrachtigd. Pius XI in het bij-
zonder heeft in de encycliek Casti
connubii de pogingen om abortus te
rechtvaardigen afgewezen;® Pius X1I
heeft elke vorm van rechtstreekse
abortus uitgesloten, dit wil zeggen
elke daad die gericht is op het doden
van ongeboren menselijk leven, “of
nu deze vernietiging als doel be-
schouwd wordt, of als middel om een
bepaald doel te bereiken”;* Johannes
XX heeft opnieuw bevestigd dat het
menselijk leven heilig is, omdat “het
vanaf het begin Gods scheppend han-
delen vereist”.” Zoals reeds vermeld
heeft het Tweede Vaticaans Concilie
abortus met grote gestrengheid ver-
oordeeld: “Het leven moet reeds van-
al de ontvangenis met uiterste zorg
worden beschermd; vruchtafdrijving
en kindermoord zijn afschuwwek-
kende misdaden.”*

Vanaf de eerste eeuwen heeft de
kerkrechtelijke discipline strafmaat-
regelen voorzien voor wie zich schul-
dig maken aan abortus. Deze praktijk
met meer of minder zware straffen,
bleef gehandhaafd in de verschillende
tijdperken van de geschiedenis. Het
Wetboek van Canoniek Recht van
1917 schreef als straf voor abortus ex-
communicatie voor.® De vernieuwde
kerkrechtelijke wetgeving gaat door
in dezelfde richting wanneer ze ver-
klaart: "Wie vruchtafdrijving be-
werkt met daadwerkelijk gevolg,
loopt een excommunicatie van
rechtswege op”,” dit wil zeggen dat
die automatisch van toepassing is, De
excommunicatie treft allen die het
misdrijf begaan met kennis van de op-
gelopen straf, dus ook de medeplichti-
gen, zonder wie de verwerkelijking
ervan niet mogelijk zou zijn ge-
weest:” door de handhaving van deze
straf geeft de kerl aan dat het om een

van de zwaarste en gevaarlijkste mis-
drijven gaat en ze wil de betrokkenen
op deze manier prikkelen zodat ze zo
viug mogelijk de weg van de bekering
terugvinden. De straf van excommu-
nicatie heeft inderdaad in de kerk ten
doel de ernst van een bepaalde zande
ten volle tot het bewustzijn te laten
doordringen en een overeenkomstige
bekering en boete te bevorderen.

Gezien de eenstemmigheid van de
leerstellige en disciplinaire traditie
van de kerk, meende Paulus VI te
kunnen verklaren dat deze leer nooit
veranderde en onveranderlijk is.™
Daarom verklaar ik met het gezag dat
Christus aan Petrus en zijn opvolgers
verleend heeft en in gemeenschap
met de bisschoppen - die herhaalde-
lijk abortus veroordeeld hebben en
die, in antwoord op de eerder vermel-
de raadpleging, hoewel verspreid over
de gehele wereld, eendrachtig hun in-
stemming met deze leer hebben ver-
leend - dat rechtstreekse abortus, dit
wil zeggen gewild als doel of middel,
altijd een ernstige verstoring van de
morele orde vormt, omdat het gaat
om een moord met voorbedachten
rade op een onschuldig menselijk we-
zen. Deze leer vindt haar grondslag in
de natuurwet en in het geschreven
Woord van God; zij werd door de
Overlevering van de kerk doorgege-
ven en onderricht door het gewone en
universele leergezag.”

Geen enkele omstandigheid, geen
enkel doel, geen enkele wet zal ooit
een handeling kunnen rechtvaardi-
gen die in zich ongeoorloofd is, omdat
zij tegengesteld is aan de Wet van
God, die in het hart van ieder mens
geschreven is, door het verstand zelf
gekend kan worden en door de kerk
wordt bekendgemaakt.

63. De morele beoordeling van abor-
tus is cok van toepassing op verschil-
lende soorten ingrepen op menselijke
embryo’s, die onvermijdelijk het do-
den ervan inhouden, ook al streven ze
doelen na die op zich beschouwd ge-
wettigd zijn. Dit is het geval bij ket

" experimenteren met embryo’s, een

praktilk die zich steeds meer ver-
spreidt in het kader van biomedisch

61.Vgl. Verklaring
over abortus pro-
vacatus, 7.

62. “Gij zult het
Icind niet doden
doar abortus en be-
roof het na de ge-
boorte niet van het
leven”: V,2.

63. Smeekschrift
voor dg christe-
nemn, 35: pG 6, 969;
Sources Chrétien-
nes, 379,205.

64.Apologeticum,
IX,8: CSEL 69, 24.
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22.{1930], 562-592.
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gische Unie ‘Sint-
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onderzoek en die in sommige staten
wettelijk is toegestaan. “De ingrepen
op het menselijk embryo moeten als
geoorloofd worden beschouwd op
voorwaarde dat ze het leven en de in-
tegriteit van het embryo respecteren,
geen onevenredige risico’s ervoor
meebrengen, maar de genezing, de
verbetering van de gezondheidstoe-
stand of individuele overleving ten
doel hebben.”™ Men moet daarente-
gen duidelijk stellen dat het gebruik
van menselijke embryo’s of {foetussen
voor louter experimenten een mis-
drijt is tegen hun waardigheid als
menselijke wezens, die evenveel
recht hebben ap eerbied als kinderen
die reeds geboren zijn en als elke an-
dere persoon.™

Dezelfde morele vercordeling treft
ook het gebruikmaken van levende
menselijke embryo’s en foetussen —
soms juist voor dit doel ‘geprodu-
ceerd’ door bevruchting in vitro - het-
zij als geschikt ‘biclogisch materiaal’,
hetzij om zich organen of transplan-
tatieweefsel aan te schaffen voor de
behandeling van bepaalde ziekten. In
feite is het doden van onschuldige
menselijke schepsels, ook als het ten
voordele van anderen is, een absoluut
onaanvaardbare handeling.

De morele beoordeling van prena-
tale diagnosetechnieken verdient bij-
zondere aandacht. Zij maken het mo-
gelijk vroegtijdig eventuele afwijkin-
gen van het ongeboren kind aan het
licht te brengen. Deze technieken
zijn zo ingewikkeld dat de morele be-
oordeling ervan inderdaad met veel
zorg en nauwkeurigheid moet ge-
schieden. Ze zijn moreel geoorloofd
wanneer ze geen onevenredige risi-
co’s inhouden voor kind en moeder,
en wanneer ze als doel hebben een
vroegtijdige behandeling mogelijk te
maken of ook om de serene en bewus-
te aanvaarding van het verwachte
kind te bevorderen. Gezien echter het
feit dat op heden de behandelingsmo-
gelijkheden védr de geboorte nog be-
perkt zijn, gebeurt het vaak dat deze
technieken ten dienste gesteld wor-
den van een eugenetische mentali-
teit, die instemt met selectieve abor-
tus, dit is om de geboorte te verhinde-

ren van kinderen met . afwijkingen
van allerlei soort. Zull een mentali-
teit is schandelijk en steeds verwerpe-
lijk, want zijmeent de waarde van een
menselijk leven te kunnen meten
naar wat als ‘normaal’ beschouwd
wordt en naar lichamelijk welzijn. Op
deze wijze wordt de weg voor de lega-
lisering van kindermoord en enthana-
sie vrijgemaakt.

In werkelijkheid leidt echter een
groot aantal van onze zwaar gehandi-
capte broeders hun bestaan met moed
en sereniteit, als ze maar door ons
aanvaard en bemind worden; zij leg-
gen hiermee een bijzonder krachtig
getuigenis af van de echte waarden
die het leven kenmerken en het, zelfs
in moeilijke omstandigheden, kost-
baar maken voor zichzelf en voor de
anderen. De kerk wil de echtgenoten
die met veel angst en lijden bereid zijn
zwaar gehandicapte kinderen te aan-
vaarden, nabij zijn; zijis cok dankbaar
jegens de gezinnen die kinderen aan-
nemen die vanwege hun handicaps of
ziekten door hun ouders in de steek
gelaten werden.

“Ik ben het, die dood en Ievend
maakt” (Dt 32,39): het drama van de
euthanasie

64. Aan het einde van zijn bestaan
wordt de mens voor het mysterie van
de dood geplaatst. Vanwege de voor-
vitgang van de geneeskunde en in een
cultureel verband dat zich vaak voor
transcendentie afsluit, vertoont de
wijze waarop de dood ervaren wordt
bepaalde nienwe aspecten. Wanneer
men inderdaad geneigd is het leven
enkel te waarderen in de mate dat het
plezier en welzijn verschaft, wordt
het lijden een onverdraaglijke mis-
lukking waartegen men zich tot elke
prijs moet vrijwaren. De dood wordt
als ‘absurd’ beschouwd wanneer die
plots een leven afbreekt dat uitkeek
naar een toekomst vol interessante
ervaringen. Hij wordt integendeel een
‘bevrijding waarop men aanspraak
maakt’ wanneer het verdere bestaan
als zinloos beschouwd wordt vanaf
het ogenblik dat het door lijden over-
spoeld is en onverbiddelijk steeds he-
viger pijnen tegemoet gaat.



Wanneer bovendien de mens zijn fun-
damentele relatie met God weigert te
aanvaarden of vergeet, meent hij zich-
zelf tot criterimm of norm te zijn en
matigt hij zich ook het recht aan de
maatschappij te vragen borg te staan
voor de mogelijkheid en de middelen
om zelf in volledige en totale autono-
mie over zijn leven te beslissen. Voor-
al de mens uit ontwilklkelde landen ge-
draagt zich op deze wijze; hij voelt
zich aangetrokken tot deze gedrags-
lijn door de voortdurende vooruitgang
van de geneeskunde en haar steeds
volmaaktere technieken. Door ui-
terst verfijnde methoden en appara-
ten zijn de medische wetenschap en
praktijk nu niet alleen in staat geval-
len op te lossen die vroeger onoplos-
baar waren en pijn te verlichten of
weg te nemen; zij kunnen nu ook het
leven gaande houden en verlengen
ondanks grote zwakheid, mensen
kunstmatig reanimeren van wie we-
zenlifke biclogische [uncties door
plotselinge letsels aangetast zijn en
zodanig ingrijpen dat organen be-
schikbaar komen voor transplantatie.

In dit verband wordt de bekoring
euthanasie te plegen steeds sterker,
dit is de bekoring om zich meester te
maken van de dood door erop vooruit
te grijpen en zodoende ‘met zachte
hand’ een einde te maken aan zijn ei-
gen leven of aan dat van een ander.
Deze houding zou logisch en mense-
lijk kunnen lijken, maar als men ze
grondig beschouwt, blijkt ze in wer-
kelijkheid absurd en onmenselijk.
Wij bevinden ons hier voor een van de
meest verontrustende symptomen
van de ‘cultuur van de dood’, die voor-
al vooruitgang boekt in de welvaren-
de maatschappijen. Deze worden ge-
kenmerkt door een utilitaristische
mentaliteit, die het groeiend aantal
oude en minder-valide mensen als
een ondraaglijke last beschouwt.
Deze mensen worden vaak van hun
familie en van de maatschappij afge-
zonderd, die zich bijna uitsluitend la-
ten leiden door criteria van produk-
tieve doelmatigheid. Onherroepelijke
ongeschiktheid maakt het leven
waardeloos.

65. Om een juist moreel oordeel over
euthanasie te kunnen vellen, moet
die allereerst duidelijk omschreven
worden. Onder euthanasie in strikte
zin moet men verstaan een handeling
of een verzuim die uit zichzelf en met

opzet de dood veroorzaakt, om zo-

doende alle pijn op te heffen. “Eutha-
nasie ligt dus in de bedoeling van de
wil en in de manier van handelen,”*

Van euthanasie onderscheiden is de
beslissing af te zien van wat “thera-
peutische koppigheid” genoemd
wordt, dit is af te zien van bepaalde
medische ingrepen die niet meer pas-
sen bij de werlkelijke sitvatie van de
zieke, omdat ze verder niet meer in
verhouding staan tot de verhoopte re-
sultaten of ook omdat ze te veel eisen
van de zieke zelf en zijn familie. Wan-
neer in deze situaties de dood nabij en
onvermijdelijk lijkt, dan kan men in
geweten “het plan opvatten aan de
verzorgingswiijze te verzaken die
slechts een hachelijk en smartvol rek-
ken van het leven zou betekenen,
zonder evenwel de gewone zorgen na
te laten die men in dergelijke gevallen
aan een zieke verschuldigd is”.”” De
morele verplichting zichzelf te ver-
zorgen en te laten verzorgen wordt
niet in twijfel getrokken, maar deze
verplichting moet getoetst worden
aan de concrete situaties; dit wil zeg-
gen dat bepaald moet worden of de
therapeutische middelen waarover
men beschikt objectief in verhouding
staan tot de verbetering die verwacht
wordt. Het afzien van buitengewone
of onevenredige middelen staat niet
gelijk met zelfdoding of euthanasie;
het geeft eerder de aanvaarding weer
van de menselijke staat ten aanzien
van de dood.”

In de moderne geneeskunde neemt
de zogenaamde ‘palliatieve zorg’ een
bijzonder belangrijke plaats in; deze
zorg is bedoeld om in de eindfase van
de ziekte het lijden draaglijker te ma-
ken en tegelijkertijd de patiént een ge-
paste menselijke begeleiding te ge-
ven. In dit kader stelt zich onder ande-
re het probleem in hoeverre het geoor-
loofd is zijn toevlucht te zocken tot de
verschillende soorten pijnstillers en
kalmeringsmiddelen om de pijn van
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de zieke te verlichten, terwijl het ge-
vaar bestaat dat het gebruik ervan zijn
leven inkort. Men kan het lovens-
waardig achten dat iemand vrijwillig
het lijden op zich neemt en afziet van
pijnstillende ingrepen om zo alle hel-
derheid van geest te bewaren en, als
het om een gelovige gaat, om bewust
deel te hebben aan het lijden van de
Heer. Dit "heldhaftig’ gedrag kan men
echter niet als een plicht voor allen
beschouwen. Pius XII had al ver-
laard dat het geoorloofd is pijn door
verdovingsmiddelen op te helfen,
zelfs als dit bewustzijnsvermindering
en levensverkorting tot gevolg heeft,
“indien er geen andere middelen be-
staan en indien dit in de gegeven om-
standigheden de vervulling van ande-
re religieuze en morele plichten niet
verhindert”.” In dit geval wordt de
dood inderdaad niet gewild of ge-
zocht, hoewel op grond van redelijke
motieven het risico wel gelopen
wordt: men wil enkel op efficiénte
wijze de pijn verzachten met behulp
van pijnstillers die de geneeskunde
ter beschikking stelt. Maar “men mag
niet zonder ernstige redenen de ster-
vende van het bewustzijn beroven”:®
wanneer de dood nadert, moeten de
mensen in staat zijn te voldoen aan
hun verplichtingen op moreel vlak en
ten aanzien van hun familie, en zij
moeten zich vooral in volle bewust-
zijn op de definitieve ontmoeting met
God kunnen voorbereiden.

Na deze opmerkingen bevestig ik,
in overeenstemming met het leerge-
Zag van mijn voorgangers® en in ge-
meenschap met de bisschoppen van
de katholieke kerk dat euthanasie
een ernstige schending is van de Wet
van God, omdar het gaat om een mo-
reel onaanvaardbare moord met voor-
bedachten rade op een menselijke
persoon. Deze leer vindt haar grond-
slag in de natuurwet en in het ge-
schreven Woord van God; ze werd
doorgegeven door de overlevering van
de kerk en onderricht door het gewo-
ne en universele leergezag.” Zulk een
handelwijze bevat, athankelijk van de
omstandigheden, de slechtheid die ei-
gen is aan moord of aan zelfdoding.

66. Welnu, zelfdoding is altijd moreel
onaanvaardbaar, op gelijke gronden
als moord. De traditie van de kerk
heeft zelfdoding altijd als een ernstig
verkeerde keuze afgewezen.® Bepaal-
de psychologische, culturele en socia-
le omstandigheden kunnen de per-
soonlijke verantwoordelijkheid ver-
minderen of opheffen en kunnen er-
toe bijdragen dat deze daad voitrok-
ken wordt, al staat die radicaal in te-
genstelling met ieders aangeboren
gerichtheid op het leven. Toch blijft
zelfdoding objectief een ernstig im-
morele daad, omdat de liefde tot zich-
zelf erdoor afgewezen wordt en men
aan de plichten wverzaakt waaraan
men moet voldoen vanuit rechtvaar-
digheid en liefde jegens de naaste, je-
gens de verschillende gemeenschap-
pen waarvan men deel nitmaakt en je-
gens de gehele maatschappij.* Ten
diepste wordt door zelfdoding de ab-
solute heerschappij van God over le-
ven en dood afgewezen, zoals die door
het gebed van de oude wijze uit Israél
onder woorden werd gebracht: “Gij
hebt macht over leven en dood; Gij
voert naar de poorten van de onderwe-
reld en Gij brengt weer omhoog” (W
16,13; vgl. Tob 13,2).

Door iemand te steunen in zijn be-
doelingen tot zelfdoding en hem te
helpen bij de uitvoering ervan, de zo-
genaamde ‘hulp bij zelfdoding’, wordt
men medeplichtige, en soms bewer-
ker, van ecen ongerechtigheid die
nooit te rechtvaardigen is, ook niet
als antwoord op een verzoek. Augus-
tinus is verrassend actueel, wanneer
hij schrijft: “Het is niet geoorloofd
een ander te doden, zelfs niet wanneer
hij het zelf wil, hij erom vraagt enniet
meer bij machte is te leven ... en ver-
langt dat zijn strijdende ziel verlost
wordt van de banden met het li-
chaam.”* Al hoeft euthanasie niet te
betekenen dat men op egoistische
wijze weigert de last te dragen van het
bestaan van wie lijdt, toch moet men
zeggen dat euthanasie voortkomt uit
vals medelijden, en meer nog uit een
verontrustende ‘ontaarding’ van me-
delijden: door echte ‘compassie’
wordt men solidair met andermans
lijden, zonder dat dit leidt tot het do-



den van degene wiens lijden men niet
kan verdragen. Het ontaarde karakter
van euthanasie blijkt des te meer,
wanneer ze verricht wordt door hen
die, zoals de familie, hun verwante
met geduld en liefde zouden moeten
bijstaan, of door hen die vanwege hun
beroep, zoals geneesheren, de zieke,
ook in de meest moeizame omstan-
digheden van hun levenseinde, juist
zouden moeten verzorgen.

Euthanasie wordt emstiger wan-
neer ze omschreven moet worden als
een moord die derden plegen op een
persoon die er helemaal niet om ge-
vraagd heeft en die nooit zijn instem-
ming ervoor gegeven heeft, Het top-
punt van willekeur en onrechtvaar-
digheid wordt vervolgens bereikt
wanneer sommigen, geneesheren of
wetgevers, zich de macht toeéigenen
te beslissen wie moet leven en wie
moet sterven. Hiermee wordt de be-
koring in de tuin van Eden herhaald:
te worden als God, “door de kennis
van goed en kwaad” (vgl. Gn 3,5). God
alleen echter heeft de macht om ie-
mand te laten sterven of leven: “Tk
ben het, die dood en levend maake”
(Dt 32,39; vgl. 2K 5,7; 18 2,6). Hij
maakt gebruik van deze macht altijd
en alleen maar volgens een plan van
wijsheid en liefde. Wanneer de mens,
beheerst door een onzinnige en ego-
istische logica, zich deze macht aan-
matigt, dan zal het gebruik ervan hem
onvermijdelijk tot onrechtvaardig-
heid en tot de dood leiden. et leven
van de zwakste is dan overgeleverd
aan de handen van de sterkste; de zin
voor rechtvaardigheid verdwijnt uit
de maatschappij en het onderlinge
vertrouwen, grondslag voor waarach-
tige verhoudingen onder de mensen,
wordt grondig ondermijnd.

67. Volkomen anders is daarentegen
de weg van de liefde en van het waar-
achtig medelijden, waar ons gemeen-
schappelijk menszijn om vraagt en
welke ons geloof in Christus de Ver-
losser, die gestorven en verrezen is,
onderbouwt met nieuwe redenen. De
vraag die opwelt uit het hart van de
mens tijdens zijn laatste confrontatie
met lijden en dood, vooral wanneer

hij bekoord wordt zich in wanhoap op
te sluiten en er bijna aan ten onder
gaat, is vooral een vraag om begelei-
ding, om solidariteit en steun in de
beproeving, Het is een hulpgeroep,
om te kunnen blijven hopen tegen
alle hoop in. Naar de woorden van het
Tweede Vaticaans Concilie krijgt
voor de mens “het raadsel van het
menselijk bestaan zijn grootste di-
mensie in het licht van de dood”; en
toch “geeft zijn hart hem instinctma-
tig het juiste oordeel, wanneer hij
zich vol huiver afkeert van een totale
ruinering en een definitieve onder-
gang van zijn persoon. Daar het zaad
van ecuwigheid dat hij in zich draagt
niet is ontstaan nit de loutere mate-
rie, verzet het zich tegen de dood. "%

Dit natuurliike verzet tegen de
dood en dit sprankje hoap op de eeu-
wigheid wordt duidelijler in het licht
van het christelijke geloof. Dt geloof
houdt de belofte en de mogelijkheid
in deel te hebben aan de overwinning
van de verrezen Christus, die door
zijn verlossende dood de mens bevrijd
heeft van de dood, het lpon van de
zonde (vgl. Rom 6,23), en die hem de
Geest, onderpand van verrijzenis en
leven {vgl. Rom 8,11}, geschonken
heeft. De zekerheid in de toekomst de
onsterfelijkheid te bezitten en de
hoop op de beloofde verrijzenis wer-
pen een nieuw licht op het mysterie
van lijden en dood; een buitengewone
kracht ontvangt de gelovige in zijn
hart om zich over te kunnen geven
aan het plan van God.

De apostel Paulus heeft deze nieu-
we opvatting onder woorden gebracht
door te zeggen dat de mens op radicale
wijze toebehoort aan de Heer, in wel-
ke situatie hij zich ook bevindt: “Nie-
mand van ons leeft voor zichzelf al-
leen, niemand sterft voor zichzelf al-
leen. Zolang wij leven, leven wij voor
de Heer, en sterven wij, dan sterven
wij voor de Heer: of wij leven of ster-
ven, Hem behoren wij toe” [Rom
14,7-8). Sterven voor de Heer bete-
kent-de dood beleven als een laatste
daad van gehoorzaamheid aan de Va-
der [vgl. Fil 2,8) en bereid zijn die aan
te nemen op het “uur” dat Hij wil en
uitkiest [vgl. Joh 13,1). Hij alleen kan
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zeggen wanneer onze aardse tocht ten
einde is. Leven voor de Heer betekent
ook dat men erkent dat het lijden, op
zich een kwaad en een beproeving, al-
tijd bron van iets goeds kan worden.
Dit wordt het ook, wanneer het uit
liefde en met liefde beleefd wordt, als
deelname aan het lijden zelf van de
gekruisigde Christus, als onverdiende
gave van God en als persoonlijke vrije
keuze. Zo wordt hij die zijn lijden in
vereniging met de Heer beleeft, meer
gelijkvormig met Hem (vgl. Fil 3,10; 1
Pe 2,21} en innig verbonden met zijn
verlossingswerk  voor kerk en
wereld.” leder die lijdt, wordt geroe-
pen om wat de Apostel mocht ervaren
op zijn beurt te beleven: “1k verheug
mij dat ik voor umag lijden en in mijn
lichaam aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrulkkingen van de Chris-
tus, ten bate van zijn lichaam, dat is

de kerk” (Kol 1,24).

“Men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen” (Hnd 5,29); de buzr-
gerlijke wet en de morele wet
68. Zoals reeds vaker gezegd, worden
de huidige aanslagen op het menselijk
leven gekenmerkt door de tendens te
eisen dat ze wertelijk bekrachtigd
worden, alsof het om rechten ging die
de staat, tenminste onder bepaalde
voorwaarden, aan de burgers moet
toekennen; en bijgevolg maakt men
er aanspraak op van zijn rechten ge-
bruik te maken met de veilige en kos-
teloze bijstand van gencesheren en
personeel van de gezondheidszorg.
Vaak beschouwt men het leven van
het ongeboren kind of van de zwaar
gehandicapte mens slechts als een be-
trekkelijk goed: het zou volgens een
logica van evenredigheid of puur re-
kenkundig vergeleken moeten wor-
den met andere goederen en dienover-
eenkomstig naar waarde geschat. En
men meent cok dat enkel hij die zich
in een bepaalde concrete situatie be-
vindt en er persoonlijk bij betrokken
is, op een juiste wijze de goederen die
in het spel zijn kan afwegen; hieruit
volgt dat alleen hij kan beslissen over
de morele waarde van zijn keuze. De
staat moet dan in het belang van de
burgerlijke samenleving en van de so-

ciale harmonie zijn keuze eerbiedi-
gen, en dus ook abortus en euthanasie
toelaten.

Vanuit een andere invalshoek
meent men dat de burgerlijke wet
niet kan verwachten dat de burgers le-
ven volgens morele eisen die hoger
liggen dan die welke zij zelf aanvaar-
den en onderschriiven. De wet zon
volgens deze opvatting altijd een
weerspiegeling moeten zijn van de
mening en de wil van de meerderheid
van de burgers en, minstens in bepaal-
de uiterste gevallen, hun zelfs het
recht op abortus en euthanasie moe-
ten toekennen. Trouwens, zegt met,
het verbod en de bestraffing van abor-
tus en euthanasie zon in die gevallen
onvermijdelijk leiden tot een groter
aantal onwettelijke toepassingen er-
van, die anderzijds niet 2an de nood-
zakelijke sociale controle onderwor-
pen zijn en zonder de nodige veilig-
heid van medische bijstand verricht
worden. Bovendien vraagt men zich
af of de verdediging van een wet die
concreet niet toepasbaar is niteinde-
lijkk niet het gezag van welke wet dan
ook ondermiint.

Tenslotte verdedigen de meest radi-
cale meningen dat men in een moder-
ne en pluralistische maatschappij ie-
der de mogelijkheid moet geven om
geheel autonoom over zijn eigen le-
ven en dat van het ongeboren kind te
beschikken; de keuze tussen de ver-
schillende morele opinies komt niet
toe aan de wet en nog minder kan ze
¢én van deze keuzes opleggen ten
nadele van andere keuzemogelijkhe-
den.

69. In onze huidige democratische
cultuur heeft zich in etk geval de me-
ning ruim verspreid dat de rechtsorde
van een maatschappij zich ertoe moet
beperken de overtuiging van de meer-
derheid over te nemen en zich die ei-
gen te maken; bijgevolg zou deze
rechtsorde slechts moeten steunen op
wat deze meerderheid als moreel ver-
antwoord erkent en beleeft. Wanneer
men vervolgens zelfs een algemene
en objectieve waarheid als feitelijk
onbereikbaar gaat beschouwen, zou
de eerbied voor de vrijheid van de bur-



gers — de waarlijke heersers in een de-
mocratisch stelsel — vereisen dat ook
de wetgeving de autonomie van het
individuele geweten erkent en dat
men dus bij het opstellen van de nor-
men die in elk geval noodzakelijk zijn
voor de leefbaarheid in de maatschap-
pij, enkel rekening houdt met de wil
van de meerderheid, van welke aard
deze ook is. Bijgevolg zou iedere poli-
ticus in zijn handelen duidelijk het
terrein van zijn persoonlijk geweten
moeten scheiden van zijn politieke
actie.

Er zijn dus twee tendensen die
schijnbaar diametraal tegenover el-
kaar staan. Enerzijds eisen de indivi-
duen veor zichzelf bij hun keuzes vol-
ledige morele autonomie op en vra-
gen zij dat de staat geen enkele ethi-
sche opvatting oplegt, maar zich ertoe
beperkt voor ieders vrijheid een zo
breed mogelijk terrein te waarhorgen;
de enige begrenzing van buitenaf is
dat geen inbreuk gepleegd wordt op de
antonomie waarop ieder ander burger
ook recht heeft. Anderzijds meent
men dat in de uitoefening van publie-
ke functies of beroepen de eerbied
voor andermans keuzevrijheid voor
ieder de verplichting moet inhouden
af te zien van zijn eigen overtuigingen
om zich ten dienste te stellen van etk
verzoel van de burgers, dat door de
wetten erkend en beschermd wordt;
het enig morele criterium bij de nitoe-
fening van deze functies is wat door
diezelfde wetten bepaald wordt. Op
deze wijze wordt de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid overgedragen aan
de burgerlijke wet en wordt veronder-
steld dat men afstand doet van zijn
moreel geweten, tenminste op het ge-
bied van het politicke handelen.

70. De gemeenschappelijke wortel
van al deze tendensen is het ethisch
relativisme dat de huidige cultuar
grotendeels bepaalt. Velen menen dat
dit relativisme voorwaarde is voor de-
mocratie, als enig mogelijke garantie
voor verdraagzaamheid, onderlinge
eerbied en aznsluiting bij de beslissin-
gen van de meerderheid, terwijl more-
le normen die beschouwd worden als
objectief en verplichtend, leiden tot

autoritarisme en onverdraagzaam-
heid.

Maar juist de problematiek rond de
eerbied voor het leven brengt de dub-
belzinnigheden en tegenstrijdigheden
aan het licht, die achter deze opvat-
ting schuil gaan en die vergezeld wor-
den van verschrikkelijke concrete ge-
volgen.

Het is waar dat in de loop van de ge-
schiedenis gevallen wvoorgekomen
zijn van misdrijven in naam van de
‘waarheid’ gepleegd. In naam van het
‘ethisch relativisme’ werden echter
ook en worden nog altijd misdrijven
gepleegd die niet minder ernstig zijn
en komen aantastingen van de wvrij-
heid voor die niet minder radicaal
zijn. Wanneer een parlementaire of
sociale meerderheid afkondigt dat het
doden van ongeboren leven, al is het
onder bepaalde voorwaarden, gewet-
tigd is, neemt die dan geen ‘tirannie-
ke’ beslissing tegenover het meest
zwakke en weerloze menselijke we-
zen? Het universele geweten reageert
terecht op de misdrijven tegen de
mensheid die onze eeuw helaas heeft
gekend. Zouden deze misdrijven op-
houden misdrijven te zijn indien ze,
in plaats van gepleegd te zijn door ge-
wetenloze tirannen, gewettigd wor-
den door de instemming van het
volk?

Het is niet goed als de democratie
dusdanig tot de rang van mythe ver-
heven wordt dat ze normerend is voor
wat moreel is of dat ze beschouwd
wordt als wondermiddel tegen het
immorele. Ze is wezenlijk een ‘sys-
teem’ en als zodanig een instrument
en geen doel. De ‘morele’ aard ervan
ontstaat niet automatisch, maar is af-
hankelijk van de overcenstemming
met de morele wet, waaraan de demo-
cratie onderworpen moet zijn, zoals
elk menselijk gedrag: de morele aard
van de democratie is dus afhankelijk
van het morele gehalte van de nage-
streefde doelen en van de gebruikte
middelen. De bijna universele con-
sensus over de waarde van de demo-
cratie moet als een positief ‘teken des
tijds’ beschouwd worden, zoals het
leergezag van de kerk meerdere ma-
len heeft beklemtoond.® Maar de
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waarde van de democratie handhaatt
zich of verdwijnt afhankelijk van de
waarden die ze belichaamt en bevor-
dert: wezenlijk en onontbeerlijk zijn
in elk geval de waardigheid van elke
menselijke persoon, de eerbied voor
zijn onaantastbare en onvervreemd-
bare rechten, zoals ook-de erkenning
dat het ‘algemeen welzijn’ doel en re-
gelend criterivm van het politieke le-
vemnis.

De grondslag van deze waarden kan
zich niet bevinden in ‘meerderheden’
met voorlopige en wisselvallige me-
ningen, maar enkel in de erkenning
van een objectieve morele wet die, als
‘natuwrwet’ gegrift in het hart van de
mens, normerend referentiepunt is
voor de burgerlijke wet. Stel dat ten
gevolge van een tragische verduiste-
ring van het collectieve geweten het
scepticisme de wezenlijke beginselen
zelf van de morele wet in twijfel trekt,
dan zou het democratisch systeem op
zijn grondvesten wankelen en zonder
meer herleid worden tot een mecha-
nisme dat als gelegenheidsoplossing
verschillende en tegengestelde helan-
gen moet behartigen.®

Sommigen zouden kunnen denken
dat de rol van de democratie, bij ge-
brek aan beter, dan maar erkend moet
worden op grond van haar nut voor de
sociale vrede. Al zit er waarheid in
deze mening, toch is het moeilijk om
niet te zien dat zonder objectieve mo-
rele verankering ook de democratie
niet in staat is stabiele vrede te verze-
keren, te meer omdat een vrede die
niet gegrondvest is op de waardigheid
van ieder mens en op de solidariteit
onder aile mensen, vaak een hersen-
schim blijkt te zijn. Zelfs bij een even-
redige vertegenwoordiging worden
inderdaad de belangen vaak behartigd
ten voordele van de sterksten, want
dezen zijn vaak het best in staat de
teugels van de macht in handen te
houden en ook de consensus te bein-
vloeden. In zulk een situatie wordt
democratie gemakikelijk een ijdel
woord.

71. Om de tockomst van de maat-
schappij en de ontwikkeling van een
gezonde democratie te verzekeren, is

het dus dringend nodig het bestaan
van de wezenlijke en diepste waarden
op menselijk en moreel vlak opnieuw
te ontdekken. Zij ontspringen aan de
werkelijkheid zelf van het menselijk
wezen, zij drukken de waardigheid
van de menselijke persoon uit en be-
schermen die: het gaat dus am waar-
den die niemand, geen enkele meer-
derheid en geen enkele staat ooit zal
kunnen scheppen, wijzigen of af-
schaffen, maar die men enkel kan er-
kennen, eerbiedigen en begunstigen.

In dit verband moeten de wezenlij-
ke elementen van de opvatting over
de verhouding tussen burgerlijke en
morele wet opnieuw bekeken wor-
den, zoals de kerk ze ons voorhoudt,
maar die ook behoren tot het erfgoed
van de grote juridische tradities van
de mensheid.

De rol van de burgerlijke wet is on-
getwijfeld verschillend van die van de
morele wet en de reikwijdie is be-
perkter. Daarom “mag op geen enkel
levensterrein de burgerlijke wet het
geweten vervangen of normen voor-
schrijven over zaken die buiten haar
bevoegdheid liggen” ™ Haar bevoegd-
heid bestaat erin het algemeen wel-
zijn van de personen te verzekeren
door hun fundamentele rechten te er-
kennen en te beschermen, door de
vrede en de openbare zedelijkheid te
bevorderen.® De vol van de burgerlij-
ke wet bestaat er immers in een goed
geordende samenieving in ware ge-
rechtigheid te waarborgen, “opdat
wij, ongestoord en rustig, een in alle
opzichten godvruchtig en waardig le-
ven kunnen leiden” {1Tim 2,2). Daar-
om juist moet de burgerlijke wet voor
alle leden van de maatschappij de eer-
biediging zeker stellen van bepaalde
fundamentele rechten, die van oor-
sprong eigen zijn aan het wezen van
de menselijke persoon en die welke
positieve wet dan ook moet exkennen
en waarborgen. Het eerste en het
meest fundamenteel is het onschend-
bare recht van ieder onschuldig men-
selijk wezen op leven. Soms kan het
openbare gezag ervan afzien te be-
straffen wat door een verbod grotere
schade teweeg zou brengen.” Het kan
echter nooit ertoe overgaan om, op



basis van het recht van individuen - al
vormmden zij de meerderheid der leden
van de maatschappij — de aanslag die
op andere personen gepleegd wordt te
legaliseren door miskenning van zo'n
fundamenteel recht als dat op leven.
De wettelijke tolerantie van abortus
en euthanasie kan in geen geval steu-
nen op de eerbied voor andermans ge-
weten, juist omdat de maatschappij
het recht en de plicht heeft zich te be-
schermen tegen de gevallen van mis-
bruik die zich kunnen voordoen in
naam van het geweten en onder het
voorwendsel van de vrijheid.®

In de encycliek Pacem in terris
schrijft Johannes XXI{l over dit onder-
werp: “Daar in de denkwijze van onze
tijd het algemeen welzijn vooral gele-
gen is in het veilig stellen van de rech-
ten en plichten van de menselijke per-
soon, dient de taak van de gezagsdra-
gers er vooral op gericht te zijn om
deze rechten te exkennen, te eerbiedi-
gen, met elkaar in overeenstemming
te brengen, te verdedigen en te bevor-
deren, zodat daardoor iedereen zich
gemakkelijker van zijn plichten kan
kwijten. Want ‘dit is de voornaamste
plicht van ieder staatsgezag om de on-
schendbare rechten van de mens te
beschermen en ervoor te zorgen dat
ieder gemakkelijk zijn taak kan ver-
vullen.’ Daarom, indien de gezagsdra-
gers de rechten van de mens niet er-
kennen of schenden, wijken zij niet
alleen af van hun eigen plicht, maar
hun voorschriften missen ook iedere
juridische verplichting.”*

72. De leer betreffende de noodzake-
lijke overecenstemming van de bur-
gerlijke wet met de morele wet staat
ook in continuiteit met de gehele tra-
ditie van de kerk, zoals alweer blijkt
uit de reeds geciteerde encycliek van
Johannes XXIII: “Het door de morele
orde vereiste gezag gaat van God uit.
Als het dus voorkomt dat bestuurders
wetten uitvaardigen of maatregelen
treffen die tegengesteld zijn aan deze
morele orde en bijgevolg aan de wil
van God, dan kunnen deze beschik-
kingen niet in geweten verplichtend
zijn. ... Integendeel, in zulk geval
houdt het gezag op te bestaan en ver-

valt het tot onderdrukking.”* We vin-
den dit terug in het heldere onderricht
van Thomas van Aquino, die met
name schrijft: “Een menselijke wet
heeft het karakter van wet in zover ze
beantwoordt aan een juiste inschat-
ting door het verstand. In die mate is
het duidelijk dat zij voortvloeit wit de
eeuwige wet. Maar in zover ze afwijkt
van die imschatting, wordt zij on-
rechtvaardig genoemd. Ze valt dan
ook niet meer onder het begrip wet,
maar is eerder een schending van de
wet.”” En ook: “Elke door mensen
opgestelde wet heeft slecht het karak-
ter van wet in in de mate dat ze voort-
vloeit uit de natuurwet. Wijkt ze op
een of ander punt af van de natuur-
wet, dan is zij geen wet meer, maar
ontaarding van de wet.””

Thans betreft de eerste enmeest on-
middellijke toepassing van deze leer
de menselijke wet die het fundamen-
tele grondrecht op leven, een recht
dat eigen is aan iedere mens, miskent.
De wetten die, in het geval van abor-
tus en euthanasie, het rechistreeks
doden van onschuldige menselijke
wezens toestaan, staan dus geheel en
onoverkomelijk in tegenspraak met
het onschendbare recht op leven, ei-
gen aan ieder mens; zij ontkennen bij-
gevolg de gelijkheid van iedereen voor
de wet. Men zou kunnen opwerpen
dat dit niet het geval is, wanneer bij
euthanasie de betrokkene in volle be-
wustzijn erom vraagt. Maar een staat
die deze aanvraag wettigt en die de
uitvoering ervan toestaat, legaliseert
viteindelijk een geval van zelfdoding-
moord, tegen de fundamentele begin-
selen in die inhouden dat men niet
over het leven mag beschikken en dat
ieder onschuldig leven beschermd
moet worden. Zodoende vermindert
de eerbied voor het leven meer en
meer en wordt de weg geéffend voor
gedragingen die het vertrouwen in de
sociale verhoudingen wegnemen.

De wetten die abortus en euthana-
sie toestaan en bevorderen, gaan niet
alleen in tegen het goed van het indi-
vidu, maar ook tegen het algemeen
welzijn; ze zijn bijgevolg geheel ver-
stoken van authentieke juridische
geldigheid. De bestaansreden van de
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maatschappij is de dienst aan de men-
selijke persoon: juist omdat de mis-
kenning van het recht op leven leidt
tot het doden van deze persoon, wordt
hiermee inderdaad het meest recht-
streeks en op onherstelbare wijze in-
gegaan tegen de mogelijkheid het al-
gemeen welzijn te bewerkstelligen.
Hieruit volgt dat, wanneer abortus of
euthanasie door een burgerlijke wet
toegestaan wordt, deze door het feit
zelf ophoudt een echte burgerlijke
wet te zijn waartoe men moreel ver-
plicht is.

73. Abortus en euthanasie zijn dus
misdrijven die geen enkele menselij-
ke wet zich kan aanmatigen toe te
staan, Zulke wetten houden niet al-
leen geen enkele verplichting in voor
het geweten, maar zij brengen de
zware en duidelijke verplichting met
zich mee om uit gewetenshezwaren
er tegenin te gaan. De apostelen heb-
ben vanaf het ontstaan van de kerk ge-
predikt dat christenen aan het wetti-
ge gezag moeten gehoorzamen {vgl.
Rom 13,1-7; 1Pe 2,13-14), maar tege-
lijkertijd maanden zij onomwonden
aan dat “men God meer moet gehoor-
zamen dan de mensen” (Hnd 5,29).
Reeds in het OQude Testament vinden
we, juist in verband met bedreigingen
van het leven, een betekenisvol voor-
beeld van verzet tegen een onrecht-
vaardig bevel van de overheid. De He-
breeuwse vroedvrouwen gingen in te-
gen farao, die bevolen had alle pasge-
boren kinderen van het mannelijke
geslacht te doden: “Ze gaven geen ge-
hoor aan het bevel van de koning; ze
lieten de jongens in leven” (Ex 1,17).
Let wel op het diepere motief voor
haar gedrag: “De vroedvrouwen
vreesden God” (t.a.p.}. Enkel in de ge-
hoorzaamheid aan God —de enige wie
‘vreze’ toekomt als erkenning van
zijn absolute heerschappij — vindt
men de kracht en de moed om weer-
stand te bieden aan onrechtvaardige
wetten van mensen. Het is de kracht
en de moed van hen die bereid zijn
zelfs de gevangenis in te gaan of door

. het zwaard gedood te worden, in de

zekerheid dat het hier aankomt op
“de standvastigheid en de trouw van

de heiligen” {Apk 13,10).

In het geval van een wet die in zich
onrechtvaardig is, zoals die welke
abortus of euthanasie toestaat, is het
dus mnooit geoorloofd zich ernaar te
schiklken, “noch deel te nemen aan
een opiniecampagne ten gunste van
zulk een wet, noch zijn bijval eraan te
geven” *® .

Een bijzonder gewetensprobleem
kan zich voordoen in het geval dat een
parlementaire stemming bepalend
blijkt te zijn om een meer restrictieve
wet te bevorderen, dit wil zeggen om
het aantal toegestane abortussen te
beperken, ter vervanging van een
meer tolerante wet die reeds van
kracht is of die in stemming gebracht
wordt. Zulke gevallen komen nog al
eens voor. In sommige delen van de
wereld blijft men actie voeren om
wetten ten gunste van abortus in te
voeren, vaak met steun van machtige
internationale organisaties; in andere
landen daarentegen — met name die
welke de bittere ervaring met zulk
een tolerante wetgeving hebben ge-
kend - vindt een groeiende her-
bezinning plaats. Wanneer, in het ge-
val dat hier verondersteld wordt, het
onmogelijk is een wet, die abortus
toelaat, te vermijden of volledig in te
trekken: dan is het een parlementslid,
wiens persoonlijk absoluut verzet te-
gen abortus duidelijk en door ieder-
een gekend is, geoorloofd voorstellen
te steunen die bedoeld zijn om de
schade van zulk een wet te beperken
en zodoende de negatieve gevolgen
voor de beschaving en de openbare ze-
delijkheid te verminderen. Door zo te
handelen is men niet op ongeoorloof-
de wijze medeplichtig aan een on-
rechtvaardige wet; men onderneemt
eerder een wettige poging, en dit is
een plicht, om de onrechtvaardige as-
pecten ervan te beperken.

74. De invoering van onrechtvaardi-
ge wetten plaatst rechtschapen men-
sen vaak voor moeilijke gewetenspro-
blemen wat betreft medewerking,
omdat zij verplicht zijn op hun recht
te staan niet-gedwongen te worden
deel te nemen aan moreel slechte
handelingen. Deze ocnontkoombare



keuzes zijn soms pijnlijk en kunnen
vereisen belangrijke beroepsposities
op te offeren of af te zien van gewet-
tigde promotiekansen. In andere ge-
vallen kan het gebeuren dat door be-
paalde handelingen te verrichten die
in zich om het even of zelfs positief
zijn, hoewel omschreven door wette-
lijke bepalingen die als geheel on-
rechtvaardig zijn, bedreigde mensen-
levens veilig gesteld worden. Maar
anderzijds kan men terecht vrezen
dat door bereid te zijn zulke handelin-
gen te verrichten men niet alleen aan-
stoot geeft en bijdraagt tot de ver-
zwakking van het noodzakelijke ver-
zet tegen de aanslagen op het leven,
maar dat men zich ook ongemerkt
aanpast aan een steeds meer tolerante
denkwijze,

Om licht te werpen op dit moeilijk
moreel probleem moeten de algeme-
ne beginselen van de medeplichtig-
heid aan slechte handelingen in hex-
innering gebracht worden. Christe-
nen en alle mensen van goede wil zijn
krachtens een zware gewetensplicht
geroepen niet formeel mee te werken
met praktijken die tegengesteld zijn
aan de Wet van God, al worden ze
door de burgerlijke wetgeving toege-
staan. Vanuit moreel ocogpunt is het
inderdaad mooit geoorloofd formeel
met het kwaad mee te werken. Mede-
plichtigheid vindt plaats wanneer een
gestelde handeling, ofwel uit eigen
aard, of vanuit de hoedanigheid die ze
in een concreet verband krijgt, recht-
strecks deel heeft aan een daad tegen
een onschuldig menselijk leven of
een instemming inhoudt met de im-
meorele bedoeling van de hoofdverant-
woordelijke. Deze medeplichtigheid
kan nooit gerechtvaardigd worden
door een beroep op de eerbiediging
van andermans vrijheid of door te
steunen op het feit dat de burgerlijke
wet erin voorziet of het vereist: voor
de handelingen die ieder persoonlijk
verricht, bestaat inderdaad een more-
le verantwoordelijkheid waaraan nie-
mand zich ooit kan onttrekken en
waarover ieder door God zelf geoor-
deeld zal worden {vgl. Rom 2,6;
14,12).

‘Weigeren deel te hebben aan onge-

rechtigheid is niet alleen een morele
plicht, maar ook een elementair men-
senrecht. Was dit niet het geval, dan
zou de menselijke persoon gedwon-
gen zijn een handeling te verrichten
die in zich onverenigbaar is met zijn

waardigheid; hierdoor zou zijn vrij-

heid zelf, waarvan zin en doel ten
diepste bestaan in de gerichtheid op
de waarheid en het goede, radicaal in
het geding ziin. Het gaat dus om een
wezenlijk recht dat als zodanig door
de burgerlijke wet zelf voorzien en be-
schermd moet worden. In deze zin
moeten artsen, paramedisch perso-
neel en verantwoordelijken van zie-
kenhuizen, klinieken en verzorgings-
huizen kunnen weigeren ingescha-
keld te worden bij de consultatieve,
voorbereidende en uitvoerende fase
van zulke handelingen tegen het le-
ven. Zij die zich beroepen op gewe-
tensbezwaren moeten vrij blijven van
strafmaatregelen, maar mogen ook
geen enkele schade ondervinden op
wettelijk, disciplinair, economisch of
beroepsniveau.

“Gij zult uw naaste beminnen gelijk
uzelf” (Lc 10,27): ‘bescherm’ het le-
ven
75. Gods geboden leren ons de weg
die naar het leven leidt. De negatieve
morele voorschriften, dit wil zeggen
de voorschriften die de keuze van een
bepaalde handeling moreel onaan-
vaardbaar verklaren, hebben een ab-
solute waarde voor de uitoefening van
de menselijke vrijheid: zij zijn altijd
en in alle omstandigheden, zonder
uitzondering, van kracht. Zij geven te
kennen dat de keuze voor bepaalde
gedragingen radicaal onverenigbaar is
met de liefde voor God en met de
waardigheid van de menselijke per-
soon, naar zijn beeld geschapen: daar-
om kan zo'n keuze niet goed gemaalkt
worden door wat voor goede bedoe-
ling of goede vitwerking dan ocolk: ze is
volstrekt tegengesteld aan de ge-
meenschap onder de mensen, ze staat
in tegenspraak tot de fundamentele
beslissing zijn leven te richten op
God.®

In deze zin hebben de negatieve mo-
rele voorschriften reeds een heel be-
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langrijke positieve functie: het on-
voorwaardelijke ‘neen’ dat zij verei-
sen, geeft de uiterste grens aan waar-
onder de vrije mens niet mag afdalen
en het toont tegeljkertijd het mini-
mum dat hij moet eerbiedigen en van-
waaruit hij talloze malen ‘ja’ zal moe-
ten zeggen, zodat her goede stap voor
stap zijn enig gezichtsveld wordt (vgl.
Mt5,48). De geboden, in het bijzonder
de negatieve morele voorschriften,
zijn het noodzakelijke vertrekpunt en
de eerste etappe van de weg die naar
de vrijheid leidt. Augustinus schrijft:
“De eerste vrijheid bestaat erin vrij te
zijn van misdaden ... zoals moord,
echtbreulk, ontucht, diefstal, bedrog,
heiligschennis, enzovoorts. Wanneer
iemand zijn best gaat doen deze niet
te bedrijven — en geen enkele christen
mag deze bedrijven —, dan begint hij
het hoofd op te richten naar de vrij-
heid; maar dat is pas het begin, niet de
volmaakte vrijheid.”'®

76, Het gebod “gij zult niet doden” is
dus het vertrekpunt van een weg van
ware vrijheid die ons voert tot actieve
bevordering van het leven en tot het
aannemen van een duidelijke hou-
ding en gedragswijze ten dienste van
het leven: zodoende nemen wij onze
verantwoordelijkheid op ten aanzien
van de mensen die ons zijn toever-
trouwd en brengen wij, in daden enin
waarheid, onze dank jegens God voor
de grote gave van het leven tot uit-
drukking (vgl. Ps 139[138],13-14).

De Schepper heeft het leven toever-
trouwd aan de verantwoordelijkheid
en de zorg van de mens, niet om er
naar willekeur over te beschikken,
maar opdat hij het met wijsheid be-
heert en het in liefdevolle trouw leidt.
De God van het Verbond heeft het le-
ven van ieder mens toevertrouwd aan
de ander, zijn broeder, volgens de wet
van wederkerigheid, van geven en
ontvangen, van het geven van zich-
zelf en het aannemen van de ander,
Toen de tijd vervuld was, heeft de
Zoon van God, door mens te worden
en door zijn leven te geven voor de
mens, getoond welke verhevenheid
en welke diepgang deze wet van we-
derkerigheid kan bereiken. Door de

gave van zijn Geest verleent Christus
nieuwe zin en inhoud aan de wet van
wederkerigheid, waardoor de mens
aan de mens wordt toevertrouwd. De
Geest, die gemeenschap in lefde be-
werkt, schept onder de mensen een
nieuwe broederljlkheid en solidari-
teit, ware weerspiegeling van het
mysterie van het zich onderling ge-
ven en ontvangen in de heilige
Drieéenheid. De Geest zelf wordt de
nieuwe wet die de gelovigen kracht
verleent en die een beroep doet op
hun verantwoordelijkkheid om onder-
linghet geven van zichzelf en het aan-
nemen van de ander te beleven, door
deel te hebben aan de liefde van Jezus
Christus, en dit volgens diens maat.

77. Deze nieuwe wet bezielt ook het
gebod “gij zult niet doden” en geeft
het vorm. Voor de christen geeft ze de
definitieve vorm aan het gebod het le-
ven van alle broeders te eerbiedigen,
te beminnen en te begunstigen vol-
gens de eisen en de verhevenheid van
Gods liefde in Jezus Christus. “Hij
heeft zijn leven voor ons gegeven.
Dus zijn ook wij verplicht ons leven
te geven voor onze broeders” (1 Joh
3,16).

Het gebod “gij zult niet doden” is
voor ieder mens verplichtend, ook
wat betreft zijn meest positieve in-
houd van eerbied en liefde voor het
menselijk leven en de bevordering er-
van. Het weerklinkt inderdaad in het
morele geweten van ieder mens als
een nooit wegstervende echo van het
cerverbond van de scheppende God
met de mens; eenieder is in staat het
te kennen in het licht van het ver-
stand en het te onderhouden dank zij
de mysterieuze invloed van de Geest
die waait waar Hij wil {vgl. Joh 3,8}, en
die ieder mens hier op aarde tegemoet
komt en meeneemt.

De dienstbaarheid die wij allen ge-
roepen zijn jegens onze naaste te beto-
nen is dus een liefdedienst, opdat het
leven van de naaste te allen tijde
wordt beschermd en bevorderd, maar
vooral wanneer het zwak is en be-
dreigd wordt. Deze zorg heeft een per-
soonlijke, maar ook een sociale di-
mensie, welke we allen tot ontwikke-



ling moeten brengen door van de on-
voorwaardelijke eerbied voor het
menselijk leven de grondslag van een
vernieuwde maatschappij te maken.

Ons wordt gevraagd het leven van
ieder mens te beminnen en te eremn,
voortdurend en moedig ons in te
spannen opdat in onze tijd, al te zeer
door dood getekend, eindelijk een
nieuwe cultuur van het leven ingang
mag vinden, als vrucht van de cultuur
van de waarheid en de liefde.

Hoofrpstuk 1V: DAT HEBT GIJ VOOR
My GEDAAN

Voor een nienwe caltuur van het
menselijk leven

“Gij zijt Gods eigen volk, bestemd
om zijn roemruchte daden te verkon-
digen” (1 Pe 2,9): het volk van het le-
ven en voor het leven

78. De kerk heeft het evangelie ont-
vangen als een aankondiging en een
bron van vreugde en heil. Zij heelt het
ontvangen als een gave van Jezus,
door de Vader gezonden “om aan ar-
men de Blijde Boodschap te brengen”
(Lc 4,18). Zij heeft het ontvangen via
de apostelen, die door Jezus over de
gehele wereld uitgezonden werden
{vgl. Mc 16,15; Mt 28,19-20). Zelf ge-
boren uit dit werk van evangelisatie,
hoort de kerk dagelijks de waarschu-
wing van de Apostel weerklinken:
"Wee mij, als ik het evangelie niet
verkondig!” (1Kor 9,16). Paulus VI
schreef het als volgt: “De taak van de
evangelisatie moet worden be-
schouwd als de eigen genade en roe-
ping van de kerk en is uitdrukking
van haar meest ware aard. De kerk
bestaat om het evangelie te verkondi-
gen.”lm

De verlkondiging van het evangelie
is een alomvattende en dynamische
onderneming, waardoor de kerk deel
heeft aan de profetische, priesterlijke
en koninklijke zending van de Heer

Jezus. Daarom zijn bij deze evangeli-
satie verkondiging, viering en dienst
van de naastenliefde onlosmalkelijk
met elkaar verbonden. Het gaat om
een waarlijk ecclesiale handeling,
waarin alle werkers voor het evange-
lie hun taak hebben, ieder naar zijn
charisma en zijn functie.

Dit geldt ook voor de verkondiging
van het Evangelie van het leven, een
integrerend bestanddeel van het
evangelie dat Jezus Christus zelf is.
Wij zijn de dienaars van dit evangelie
en wij vinden steun in het bewustzijn
dat wij het als een gave ontvangen
hebben en dat we gezonden worden
om het aan de gehele mensheid te ver-
kondigen “tot het viteinde der aarde”
(Hnd I,8). Daarom bewaren wij nede-
rig en dankbaar het besefl het volk van
het Jeven en voor het leven te zijn: als
zodanig dienen wij ons aan voor allen,

79. Wij zijn het volk van het leven
omdat God ons in zijn belangeloze
liefde het Evangelie van het leven ge-
geven heeft en ditzelfde evangelie ons
omgevormd en verlost heeft. Wij wer-
den herwonnen door de “anteur van
het leven” {FInd 3,15] voor de prijs van
zijn kostbaar bloed [vgl. 1 Kor 6,20;
7.23; 1 Pe 1,19); door het bad van het
doopsel werden wij in Hem ingeplant
{vgl. Rom 6,4-5; Kol 2,12}, als takken
die uit dezelfde boom sap en vrucht-
baarheid halen (vgl. Joh 15,5]. Inner-
lijk vernieuwd door de genade van de
Geest, “die Heer is en het leven
geeft”, werden wij een volk voor het
leven en worden wij geroepen ons
dienovereenkomstig te gedragen.

Wij worden gezonden: ten dienste
staan van het leven maakt ons niet
hoogmoedig; wij beschouwen het als
een plicht, in het bewustzijn dat wij
“Gods eigen volk zijn, bestemd om
zijn roemruchte daden te verkondi-
gen” (vgl. 1Pe 2,9). De wet van de lief-
de leidt en steunt ons; de mensgewor-
den Zoon van God is bron en model
van deze liefde, Hij die “door zijn ster-
ven.de wereld tot nieuw leven gewekt
heeft” =

Wij worden als volk gezonden. De
inzet ten dienste van het leven gaat
iedereen aan, Het gaat om een ‘eccle-

P [
Kerkelike documentatie 1985+

101. Apostolische
exhortatie Evange-
1ii numtiandi |8 de-
cember 1975}, 14.

102, Vgl Romeins
missaal, gebed van
de celebrant voor
de communie,

59 e

w269 &




103, Vgl Ireneus:
“Omnem novita-
tem attulit, serre-
tipsurn afferens,

qui fuerat anaun-
tiatus”: Adversus
haereses, IV, 34,1.

104. Vgl. Thomas
van Aquino: “Pec-
cator inveterascit,
recedens a novita-
te Christi’’; In
psalmos Davidis
lectura, 6,5.

105. De beatitudi-
nibus, VII: pc 44,
1280.

siale’ verantwoordelijkheid in de ei-
genlijke zin van het woord, die de ge-
zamenlijke en onbaatzuchtige inzet
van alle leden en organismen van de
christelijke gemeenschap vereist.
Door deze gemeenschappelijke plicht
wordt echter de individuele verant-
woordelijkheid niet uitgeschakeld of
verminderd, want het gebod van de
Heer “de naaste te ziin” van ieder
mens richt zich tot iedereen: “Ga dan
en doet gij evenzo” (Lc 10,37).

Allen tezamen voelen wij ons ver-
plicht het ‘Evangelie van het leven’ te
verkondigen, het te vieren in de litur-
gie en in ons gehele bestaan, het te
dienen door allerlei initiatieven en
structuren die besternd zijn tot onder-
steuning en bevordering ervan.

“Wat wij gezien en gehoord hebben,
dat verkondigen wij ook aan u”
{1Joh 1,3): het ‘Evangelie van het
leven’ verkondigen

80. “Het bestond vanaf het begin -
we hebben het gehoord en met eigen
ogen gezien; we hebben het aan-
schouwd en onze handen hebben het
aangeraakt - dddrover spreken wij,
over het woord dat leven is. ... Dat
verkondigen wij ook aan u, opdat gij
gemeenschap moogt hebben met
ons” {1Joh 1,1.3). Jezus is het emige
evangelie: er valt niets anders te ver-
kondigen, er valt over niets anders te
getuigen.

Door Jezus te verkondigen, daar-
door juist verkondigen wij het leven.
Want Hij is “het Woord dat leven is”
(1Joh 1,1). In Hem “heeft zich het le-
ven geopenbaard” (1]oh 1,2); of beter,
Hijzelf is “het eeuwige leven dat bij
de Vader was en zich aan ons geopen-
baard heeft” (t.a.p.). Dit leven werd,
dankzij de gave van de Geest, aan ons
meegedeeld. Het aardse leven van
elkeen komt tot zijn eigenlijke zin,
omdat het gericht is op het leven in
volheid, het “eeuwige leven”.

Verlicht door dit Evangelie van het
leven vinden wij het nodig de verras-
sende nieuwheid waardoor het gelcen-
merkt wordt, te verkondigen en ervan
te getuigen. Omdat dit evangelie sa-
menvalt met Jezus zelf, drager van
alle nieuwheid'® en overwinnaar van

het ‘oude’ dat komt van de zonde en
naar de dood leidt,'™ overstijgt het alle
verwachtingen van de mens en open-
baart het tot welk een buitengewone
hoogte de waardigheid van de mens
uit genade verheven werd. Gregorius
van Nyssa zegt het volgende over
deze waardigheid van de mens: “God
is zo volmaakt en zo groot, dat Hij
niet gezien, gehoord of gedacht kan
worden. Nu maakt Hij de mens, die
onder al wat is, voor niets telt — stof is
hij, stro, vergankelijkheid -, tot zijn
vertrouweling: de mens wordt door de
God van het heelal als kind aangeno-
men. Met welke stem, welke gedach-
te, welke hartekreet kan deze over-
weldigende genade bezongen wor-
den? De mens overstijgt zijn eigen na-
tuur: was hij sterfelijk, nu is hij on-
sterfelijk; vergankelijk, nu onvergan-
kelijk;  korstondig, nu ceuwig;
kortom van mens wordt hij God.”'®

Aangespoord door dankbaarheid en
vreugde om de onmetelijke waardig-
heid van de mens, willen wij dat ie-
dereen uit deze boodschap voordeel
haali: “Wat wij gezien en gehoord
hebben, dat verkondigen wij ook aan
u, opdat gij gemeenschap moogt heb-
ben met ons” {1Joh 1,3). Het is nood-
zakelijk het Evangelie van het leven
te laten doordringen tot in het hart
van ieder mens en het te brengen tot
de uiterste hoeken van de gehele
maatschappij.

81. In de eerste plaats moet het hart
van dit evangelie verkondigd worden.
Dit houdt in dat een levende en nabije
God verkondigd wordt, die ons roept
tot innige gemeenschap met zich en
die in ons standvastige hoop op eeu-
wig leven doet onistaan; dat er een
onverbrekelijke band bestaat tussen
de menselijke persoon, zijn leven en
zijn lichamelijkheid; dat het mense-
lijk leven wordt voorgesteld als een
leven in relatie, gave van God, vrucht
en teken van zijin liefde; dat de buiten-
gewone verhouding verkondigd
wordt van Jezus met ieder mens,
waardoor we in elk menselijk gelaat
het gelaat van Christus kunnen her-
kennen; dat de ‘algehele zelfgave’
naar voren treedt als opdracht en



plaats waar de vrijheid zich ten volle
verwerlkelijlt.

Het komt er eveneens op aan alle
consequenties van dit evangelie te la-
ten zien, die we als volgt kunnen sa-
menvatten: het menselijk leven,
lzostbare gave van God, is heilig en
onschendbaar, en daarom zijn in het
bijzonder abortus provocatus en eu-
thanasie abscluut onaanvaardbaar;
niet alleen mag het menselijk leven
niet gedood worden, het moet met
liefdevolle aandacht beschermd wor-
den; leven wordt zinvol door liefde
die ontvangen en gegeven wordt: op
_ dit niveau komen de menselijke sek-
sualiteit en voortplanting tot hun
echte waarde; in deze liefde hebben
ook lijden en dood een zin en zonder
dat het mysterie ervan wordt opgehe-
ven kunnen ze een heilsgebeuren
worden; eerbied voor het leven ver-
eist dat wetenschap en techniek altijd
gericht zijn op de mens en zijn algehe-
le ontwikkeling; de gehele maat-
schappij moet de waardigheid van ie-
dere menselijke persoon eetbiedigen,
beschermen en bevorderen, op alle
ogenblikken van zijn leven, in welke
toestand hij zich ook bevindt.

82, Om waarlijk een volk te zijn dat
ten dienste staat van het leven, moe-
ten wij met volharding en moed vanat
de eerste verkondiging van het evan-
gelie en vervolgens in de katechese,
in de verschillende vormen van pre-
diking, in persoonlijke gesprekken en
in alle opvoedingssituaties deze
boodschap naar voren brengen. Op-
voeders, leraars, katechisten en theo-
logen hebben de plicht de antropolo-
gische grondslagen die de eerbied
voor ieder menselijk leven onderbou-
wen in het licht te stellen. Zo laten
we de nieuwheid van het Evangelie
van het leven schitteren en kunnen
we ook de gehele wereld helpen in het
licht van het verstand en van de erva-
ring te ontdekken hoe de christelijke
boodschap de mens, de betekenis van
wat hif is en van zijn bestaan ten volle
verlicht; wij ontdekken . eveneens
kostbare punten van overeenkomst
en van dialoog met de niet-gelovigen,
zodat we ons samen kunnen inzetten

om een nieuwe cultuur van het leven
te laten opbloeien.

Overspoeld door de meest tegenge-
stelde meningen en terwijl veien de
gezonde leer over het menselijk leven
verwerpen, beseffen we dat de smeek-
bede die Paulus tot Timoteiis richtte
ook voor ons bestemd is: “Verkondig
het woord, dring aan te pas en te on-
pas, weerleg, berisp, bemoedig, in één
woord, geef uw onderricht met groot
geduld” [2Tim 4,2). Deze aansporing
moet op bijzondere wijze weerklin-
ken in het hart van al wie vanuit welk
oogpunt ook in de kerk meer rechtst-
reeks deel heeft aan haar zending als
‘meesteres’ van de waarheid. Zij moet
op de eerste plaats ons, bisschoppen,
aangaan: aan-ons allereerst wordt ge-
vraagd de onvermoeibare boodschap-
pers van het Evangelie van het leven
te zijn; wij hebben ook de plicht te
waken over de onvervalste en trouwe
overdracht van het onderricht dat
deze encycliek bevat, en de meest ge-
schikte maatregelen te treffen om de
gelovigen te behoeden voor elke leer
die ermee in tegenstelling staat. Wij
moeten er bijzonder op letten dat aan
de theologische faculteiten, de semi-
naries en de andere katholieke insti-
tuten de kennis van de gezonde leer
verspreid, uitgelegd en verdiept
wordt." De aansporing van Paulus
moet ook gehoord worden door alle
theologen, door de herders en door al
wie gezonden zijn om te onderrich-
ten, katechese te geven en geestelijke
begeleiding te geven: doordrongen
van de taak die zij moeten vervullen,
zullen zij nooit de verantwoordelijk-
heid op zich laden van verraad aan de
waarheid en aan hun eigen zending,
door persoonlijke opvattingen uiteen
te zetten die tegengesteld zijn aan het
Evangelie van het leven, dat het leer-
gezag verkondigt en trouw interpre-
teert.

Wanneer we dit evangelie verkon-
digen, mogen we niet bang zijn voor
vijandigheid en impopulariteit; elk
vergelijk en elke dubbelzinnigheid,

. waardoor we ons zouden aanpassen

aan de mentaliteit van deze wereld,
moeten we afwijzen (vgl. Rom 12,2},
Wij moeten in de wereld, maar niet

106. Vgl. Veritatis
splendor, 116.
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van de wereld zijn (vgl. Joh 15,19;
17,16}, gewapend met de kracht, ont-
vangen van Christus, die de wereld
door zijn dood en wverrijzenis over-
wonnen heeft (vgl. Joh 16,33).

“Ik dank U voor het wonder van
mifn leven” (Ps 139{138],14): het
‘Evangelie van het leven’ vieren

83. In de wereld gezonden als “volk
voor het leven’, moet onze verkondi-
ging ook een echte viering van het
‘Evangelie van het leven’ worden,
Meer nog, deze viering, met de sug-
gestieve kracht van haar gebaren,
symbolen en riten, is bestemd de
meest geéigende plaats, rijk aan bete-
kenis, te zijn voor het doorgeven van
de schoonheid en de verhevenheid
van dit evangelie.

Met dit doel voor ogen 15 het vooral
dringend vereist dat wij met een con-
templatieve blik leren kijken en an-
deren ertoe uitnodigen.'” Deze blik
ontspringt aan ons geloof in de God
van het leven, die ieder mens als een
wonder geschapen heeft (vgl. Ps
139[138],14). Het is de blik van wie
het leven in heel zijn diepgang ziet,
die begrijpt hoe onverdiend en mooi
het is, hoe het ons oproept tot vrijheid
en verantwoordelijkheid. Het is de
blik van wie zich niet meester ‘wil
maken van de werkelijkheid, maar
die haar aanneemt als een gave en die
in alles de weerspiegeling van de
Schepper ontdekt en in ieder mens
diens levend beeld ziet (vgl. Gn 1,27,
Ps 8,6). Deze blik verliest het vertrou-
wen niet, wanneer iemand ziek is of
lijdt, zich aan de rand van de maat-
schappij of op de drempel van de dood
bevindt; maar hij pakt de uitdaging
van al deze situaties aan, om op zoek
te gaan naar de zin ervan en hij is dan
klaar om op het gelaat van ieder mens
een uitnodiging tot ontmoeting, dia-
loog en solidariteit te lezen.

Het wordt tijd dat wij, gegrepen
door een religienze verwondering,
ons allen deze blik eigen maken, om
opnieuw in staat te zijn ieder mens
met achting en eerbied te bejegenen,
zoals Paulus VI in een van zijn kerst-
boodschappen ons uitnodigde te
doen.'™ Aangezet door deze contem-

platieve blik kan het nieuwe volk van
verlosten niet nalaten los te breken in
hymunen van vreugde, Iof en dank-
baarheid voor de onschatbare gave
van het leven, voor de mysterievolle
roeping van ieder mens om in Chris-
tus deel te hebben aan het leven van
genade en aan een bestaan in eeuwige
gemeenschap met God, Schepper en
Vader.

84. Het ‘Evangelie van het leven’ vie-
ren betekent de God van het leven, de
God die het leven geeft, vieren: “Lo-
ven wij Hem die het eeuwige leven s,
uit wie alle leven voortkomt en die
het leven uitstrooit in alles wat hoe
dan ook aan het leven deelheeft. Dit
goddelijk leven, dat elke vorm van le-
ven overstijgt, schenkt het leven enis
er de grondslagvan. Alleleven enelke
vitale beweging komen voort uit het
leven dat alle leven overstijgt en dat
het beginsel van alle leven is. Hieruit
ontvangen de zielen onvergankelijk-
heid, evenals de planten en dieren een
zwakke afglans van het leven. Het
schenkt leven aan de mensen, samen-
gesteld uit lichaam en ziel; en, top-
punt van menslievendheid, wanneer
wij afdwalen, brengt het ons tot in-
keer en roept het ons terug; het be-
looft cns als geheel, lichaam en ziel,
te voeren tot het volmaakte leven, de
onsterfelijkheid. Het is leven boven
alle leven, levensheginsel, oorzaak
van alle leven, bron van leven. Laat
alle leven het loven, want het brengt
op allerlei wijzen elk leven voort.”'®
Zoals de Psalmist, loven en zegenen
ook wij in het dagelijks gebed, indivi-
dueel of in gemeenschap, God onze
Vader, die ons als een weefsel in de
moederschoot gevormd heeft en die
ons reeds zag en beminde, toen wij
nog niet geheel gevormd waren {vgl.
Ps 139[138},13.15-16), en wij roepen
in uithundige vreugde uit: “Tk dank U
voor het wonder van mijn leven, voor
alle wonderwerken die Gij hebt ge-
maakt” [Ps 139[138],14). Ja, “ondanks
zijn beproevingen, zijn duistere mys-
teries, zijn lijden en zijn onvermijde-
lijke nietigheid, is dit sterfelijk leven
een wonderlijke werkelijkheid, een
steeds nieuw en ontroerend wonder,



een gebeuren dat waard is in vreugde
bezongen en verheerlijkt te wor-
den”.'” De mens en zijn leven blijken
bovendien niet alleen een van de
grootste wonderen van de schepping
te zijn: God heeft bovendien de mens
met een bijna goddelijke waardigheid
bekleed (vgl. Ps 8,6-7). In elk kind dat
geboren wordt en in ieder mens die
leeft of die sterft, herkennen wij het
beeld van Gods heerlijkheid: wij vie-
ren deze heerlijkheid in ieder mens,
die teken is van de levende Cod,
ikoon van Jezus Christus.

Niet alleen in het persoonlijk of ge-
meenschappelijk gebed, maar vooral
in de vieringen van het liturgisch
jaar, Zljn wij geroepen ONze verwon-
dering en onze dankbaarheid voor de
gave van het leven te uiten en het
Evangelie van het Jeven te aanvaar-
den, te waarderen en mee te delen.
Hier moeten in het bijzonder de sa-
cramenten genoemd worden, die
werkzame tekens zijn van de aanwe-
zigheid en van het heilzame handelen
van de Heer Jezus in het christelijk
bestaan: zij doen de mensen delen in
het geddelijk leven en verzekeren
hun de mnoodzakelijke geestelijke
energie om de volle zin van het leven,
het Lijden en de dood te vatten. Dank
zij een waarachtige herontdekking
van de betekenis van de riten en ook
dank zij de juiste vormgeving ervan,
zullen de liturgische vieringen, voor-
al die van de sacramenten, steeds be-
ter de gehele waarheid over geboorte,
leven, lijden en dood tot uitdrulcking
kunnen brengen, namelijk door te
helpen ze te beleven als een deelname
aan het paasmysterie van de gestor-
ven en verrezen Christus.

85. In de viering van het Evangelie
van het leven moeten ook de gebaren
en symbolen die in de tradities en ze-
den van de verschillende culturen en
volkeren overvloedig aanwezig zijn,
naar waarde geschat worden en een
goede vorm krijgen. Op bepaalde tij-
den en wijzen komen bij alle verschil
van land of cultuur telkens weer men-
sen samen om blijk te geven van hun
vreugde om het ontluikende leven,
hun eerbied voor en bescherming van

elk menselijk bestaan, hun aandacht
voor wie lijdt of in nood is, hun bij-
stand aan ouderen en stervenden, hun
medeleven met de pijn van wie in
rouw is, hun hoop op en verlangen
naar onsterfelijkheid.

In dit kader ga ik graag in op een
suggestie van de kardinalen tijdens
het Consistorie van 1991 en stel ik
voor dat ieder jaar in de verschillende
landen een Dag voor het Leven ge-
vierd wordt, zoals dit reeds geschiedt
op het initiatief van bepaalde bis-
schoppenconferenties, Het is nodig
dat deze dag voorbereid en gevierd
wordt met actieve deelname van alle
sectoren van de plaatselijke kerk. Het
wezenlijke doel ervan is, in het indi-
viduele geweten, in de gezinnen, de
kerk en de burgermaatschappij het
besef aan te waldkeren van de zin en
de waarden van het menselijk leven
in al zijn stadia en omstandigheden;
de aandacht moet in het bijzonder ge-
vestigd worden op de ernst van abor-
tus en euthanasie, zonder echter de
andere momenten en aspecten van
het leven te verwaarlozen; ook deze
zijn het waard in elk afzonderlijk ge-
val aandachtig bekeken te worden, af-
hankelijk van het verloop van de situ-
atie.

86. In het kader van de geestelijke
eredienst die aangenaam is aan God
(vgl. Rom 12,1}, vraagt het Evangelie
van het leven erom vooral gevierd te
worden in het dagelijkse besiaan, na-
melijk in naastenliefde en zelfgave.
Ons gehele leven zal er dan in bestaan
de gave van het leven op waarachtige
en verantwoorde wijze aan te nemen
en in oprechte dankbaarheid lof te
brengen aan God, die ons deze gave
geschonken heeft. Dit gebeurt nu
reeds in zoveel offerbereidheid, vaak
op nederige en verborgen wijze, ge-
toond door mannen en vrouwen, kin-
deren en volwassenen, jongeren en
ouderen, zieken en welvarenden.
Inzulk een verband, rijk aan mense-
ljlheid en liefde, kunnen ook held-
haftige handelingen naar voren ko-
men. Die zijn de meest plechtige vie-
ring van het ‘Evangelie van het le-
ven’, omdat zij dit evangelie verkon-
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digen door algehele zelfgave; ze zijn
de schitterende uitdrukking van de
meest verheven liefde: zijn leven ge-
ven voor zijn vrienden (vgl. Joh 15,13);
ze hebben deel aan het mysterie van
het kruis, waarop Jezus de gehele
waarde openbaart die het leven van
iedere mens voor Hem heeft en hoe
dit leven zich ten volle verwerkelijkt
in algehele zelfgave. Afgezien van
deze handelingen die in het oog sprin-
gen, is er de heldhaftigheid van elke
dag, kleine of grote gebaren van broe-
derlijk delen, gebaren die een waar-
achtige cultuur van het leven verrij-
ken. Onder deze gebaren moet het af-
staan van organen bijzonder gewaar-
deerd  worden; op een moreel aan-
vaardbare wijze verricht, biedt het
aan zieken die soms zonder hoop zijn
de mogelijkheid gezond te worden of
te overleven,

Onder deze heldhaftigheid van elke
dag behoort ook het stille, maar
vruchtbare en sprekende getuigenis
van “alle dappere moeders die zich
zonder voorbehoud aan hun gezin
wijden, die lijden wanneer ze hun
kinderen ter wereld brengen, en die
vervolgens bereid zijn alle vermoei-
enissen te dragen, alle offers te aan-
vaarden, om hun het beste van zich-
zelf over te dragen” . Bij het verrich-
ten van haar zending “vinden deze
heldhaftige moeders niet altijd steun
in hun omgeving. Integendeel, de be-
schavingsmodellen die vaak door de
sociale communicatiemedia aange-
prezen en verspreid worden, bevorde-
ren het moederschap niet. Om zoge-
naamd vooruitstrevend en modern te
zijn, doet het men voorkomen alsof
de waarden van trouw, kuisheid en
offervaardigheid, die heel wat christe-
lijke echtgenotes en moeders gesierd
hebben, voortaan uit de ijd zijn, ...
Heldhaitige moeders, wij danken u
voar uw onoverwinnelijke liefde! Wij
danken u voor uw onverschroklken
vertrouwen in God en in zijn liefde.
Wij danken u voor het offer van uw le-
ven. ... In het paasmysterie van Chris-
tus ontvangt u van Hem de gave terug
die u Hem geschonken heeft. Hij
heeft inderdaad de macht het leven
terug te geven dat u Hem geofferd

heeft.”1

“Broeders, wat baat het een mens te
beweren dat hij geloof heeft, als hij
geen daden kan laten zien?” (Jak
2,14): het ‘Evangelie van het leven’
dienen :
87. Krachtens de deelname aan de ko-
ninklijke zending van Christus, moet
het menselijk leven gesteund en be-
gunstigd worden door de dienst van
de naastenliefde, die vorm krijgt in
het persoonlijk getuigenis, in ver-
schillende vormen van weldadigheid,
in sociale en politieke inzet. Het gaat
hier om een vereiste dat op dit ogen-
blik bijzonder dringend is, nu de ‘cul--
tuur van de dood’ zich zo sterk verzet
tegen de ‘cultuur van het leven’ en
vaak de overhand lijkt te krijgen.
Meer nog gaat het om een vereiste dat
voortkomt wit het “geloof, zich ui-
tend in liefde” {Gal 5,6). De Brief van
Jakobus vestigt onze aandacht erop:
“Broeders, wat baat het een mens te
beweren dat hij geloof heeft, als hij
geen daden kan laten zien? Kan zo'n
geloof hem soms redden? Stel dat een
broeder of zuster geen kleren heeft en
niets om te eten, en iemand van u zou
zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm
en eet maar goed’, en hij zou niets
doen om in hun stoffelijke nood te
voorzien — wat heeft dat voor zin? Zo
is ook het geloof, op zichzell geno-
men, zonder zich in daden te uiten,
dood” {2,14-17).

In de dienst van de naastenliefde
moet een bepaalde geesteshouding
ons bezielen en kenmerken: wij moe-
ten voor de ander zorg dragen als voor
iemand die door God aan onze verant-
woordelijkheid wordt toevertrouwd.
Wij worden als leerlingen van Jezus
geroepen de naaste van ieder mens te
zijn [vgl. L¢ 10,29-37), met een duide-
lijke voorkeur voor de armste, de een-
zaamste en de meest noodlijdende.
Wanneer wij hulp verlenen aan wie
honger of dorst lijdt, aan een vreem-
deling, naakte of gevangene — zoals
ook aan het ongeboren kind, de be-
jaarde die lijdt of die zich voor de
poorten van de dood bevindt — dan
mogen wij Jezus zelf dienen, zoals Hij
het ons ook gezegd heeft: Al wat gij



gedaan heht voor een dezer geringsten
van mijn broeders hebt gij voor Mij
gedaan” {Mt 25,40). Daarom kunnen
de nog steeds actuele woorden van Jo-
hannes Chrysostormus, die als een
oordeel klinken, ons onmogelijk on-
verschillig laten: “Wil je het lichaam
van Christus eren? Veracht Hem dan
niet wanneer Hij naakt is. Eer Hem
niet hier in zijn kostbare kleren, ter-
wijl je Hem buiten, door kou en
naalktheid gekweld, vercnacht-
zaamt. "

De dienst van de naastenliefde ten
aanzien van het leven mag op geen
enkele wijze onderscheid maken: zij
verdraagt geen eenzijdigheid of discri-
minatie, want het menselijk leven is
heilig en onschendbaar in alle stadia
en in alle omstandigheden; het is een
ondeelbaar goed. Het gaat er dus om
voor het gehele leven en voor het
leven van allen ‘zorg ie dragen’. Of
eerder, en nog dieper, gaat het erom
tot de wortels zelf van het leven en de
liefde door te dringen.

Juist vanuit een diepgaande liefde
voor iedere mens heeft zich geduren-
de de esuwen een buitengewone ge-
schiedenis van de liefde ontwikkeld,
die in het kerkelijk en burgerlijk le-
ven vele instellingen ten dienste van
het leven heeft doen ontstaan en die
de bewondering opwekken van wie
niet vooringenomenis. Deze geschie-
denis moet elke christelijke gemeen-
schap door allerlei pastorale en socia-
le activiteiten verder blijven schrij-
ven met vernieuwde verantwoorde-
lijkheidszin. Daarom moeten goed
doordachte en doeltreffende moge-
lijkheden om het pasgeboren leven te
begeleiden aangewend worden, met
bijzondere aandacht voor de moeders
die, eventueel zonder steun van de va-
der, geen angst hoeven te hebben hun
kind ter wereld te brengen en op te
voeden. Dezelfde zorg zal men beste-
den aan wie zich aan de rand van de
maatschappij bevindt of die te lijden
heeft, bijzonder in een terminaal sta-
dium.

88. Dit alles veronderstelt een gedul-
dige en moedige inzet op het vlak van
de opvoeding, waarbij men aange-

spoord wordt ellkaars lasten te dragen
(vgl. Gal 6,2); ook wordt vereist dat de
roepingen tot dienstbaarheid, in het
bijzonder bij de jongeren, voortdu-
rend bevorderd worden; dit houdt in
dat concrete en duurzame initiatie-
ven en projecten tot stand komen, die
door het evangelie geinspireerd zijn.

Er zijn tal van middelen die men
met kundigheid en toeleg tot hun
recht moet laten komen. Wat het be-
gin van het leven betreft, moeten cen-
tra voor natuurlifke methoden om de
vruchtbaarheid te regelen bevorderd
worder; zij bieden stevige steunpun-
ten voor verantwoord ouderschap,
waarbij iedere menselijke persoon, te
beginnen met het kind, omwille van
zichzelf erkend en geéerbiedigd wordt
en algehele zelfgave elke keuze moti-
veert en leidt. De raadgevers in huwe-
lijks- en gezinsaangelegenheden ont-
plooien hun specifieke activiteiten
van raad en preventie in het licht van
een antropologie die in harmonie is
met de christelijke opvatting over de
menselijke persoon, het echtpaar en
de seksualiteit; cok verlenen zij kost-
bare hulp om de zin van de liefde en
van het leven opnieuw te ontdekken
en geven de gezinnen steun en bege-
leiding in hun zending als ‘heiligdom
van het leven’. De centra voor hulp
aan het leven en de huizen of centra
voor opvang van het leven staan ook
ten dienste van het leven in wording,
Decor hun activiteiten vinden heel
wat alleenstaande moeders en echt-
paren in moeilijkheden weer levens-
moed en een levensdoel: zij ontvan-
gen hulp en steun om hun moeilijk-
heden en angsten te overwinnen die
zich voordoen rond de geboorte van
een kind.

Voor mensen die in nood zitten, aan
lager wal zijn geraakt, met ziekte te
kampen hebben of zich aan de rand
van de maatschappij bevinden, kwa-
men andere structuren tot stand, zo-
als gemeenschappen die drugsver-
slaafden begeleiden bij ontwenning,
woongemeenschappen voor jongeren
en mentaal-gehandicapten, zorg- en
opvangcentra voor AIDspatiénten, so-
lidariteitsverenigingen, vooral voor
gehandicapte mensen; zij drukken

113. Homilia in

Evangelio Mat-

thaei, L,3: PG 58,

508.

oo, 218

LA i
el docurnentatia 15957
L@

ol



£EE

66 T

%
elijke documentatle 1995

sprekend uit hoe vindingrijk de liefde
is orn eenieder nieuwe hoop en con-
crete levensmogelijkheden te bieden.

Wanneer uiteindelijk het einde van
het aardse bestaan nadert, komt het
weer de liefde toe te zoeken naar de
best aangepaste manier om bejaar-
den, vooral wanneer ze afhankelijk
zijn, en zieken in terminaal stadium
een waarlijk menselijke begeleiding
te laten genieten en om aan hun no-
den te beantwoorden, in het bijzonder
wat hun angsten en hun eenzaamheid
betreft. In deze gevallen is de taak van
de familie onvervangbaar; de familie
kan echter aanzienlijke steun vinden
bij instanties van sociale hulpverle-
ning en, indien nodig, van palliatieve
zorgverlening, welke gezondheids- en
sociale diensten werkzaam zijn in
dagverblijven, verzorgingshuizen en
irf de thuiszorg.

In het bijzonder moet de taak van
ziekenhuizen, klinieken en verpleeg-
huizen opnieuw bekeken worden:
hun ware identiteit bestaat erniet en-
kel in instellingen te zijn waar mate-
riéle zorg verstrekt wordt aan zieken
en stervenden; zij zijn vooral plaatsen
waar pijn, lijden en dood erkend en
begrepen worden in de specifiek men-
selijke en christelijke zin ervan. In
het bijzonder moet deze identiteit
duidelijk en doeltreffend blijken bij
instellingen van religieuzen of die an-
derszins van de kerk afhangen.

89. Deze structuren en inrichtingen
ten dienste van het leven en alle ande-
re initiatieven voor hulp en solidari-
teit die uit concrete omstandigheden
kunnen ontstaan, moeten gedragen
worden door mensen die zich onbaat-
zuchtig ter beschikking stellen en die
zich ten diepste bewust zijn hoe be-
langrijk het Evangelie van het leven

“voor het welzijn van de individuen en

de maatschappij is.

Een bijzondere veramtwoordelijk-
heid is toevertrounwd aan het perso-
neel van de gezondheidszorg: genees-
heren, apothekers, verpleegkundi-
gen, rectors, kloosterlingen, mensen
van de administratie en vrijwilligers.
Hun beroep maakt van hen behoeders
en dienaars van het menselijk leven,

In de huidige culturele en sociale con-
text, waarin de natuurlijke ethische
dimensie van de medische weten-
schap en praktijk verloren dreigt te
gaan, kunnen zij soms zwaar bekoord
worden om het leven te manipuleren
of zelfs de dood te veroorzaken. Te-
genwoordig is tegenover deze beko-
ring hun verantwoordelijkheid aan-
zienlijk gegroeid; zij wordt ten diep-
ste gedragen en krachtig gesteund
juist vanuit de ethische dimensie van
de beroepen van de gezondheidszorg:
een intrinsieke dimensie ervan, die
niet verwaarloosd mag worden. Dit
erkent de oude, maar nog steeds actu-
ele eed van Hippocrates, die van iede-
re geneesheer vraagt ermee in te
stemmen het menselijk leven en de
heiligheid ervan absoluut te eerbiedi-
gen.,

De absolute eerbied voor ieder on-
schuldig menselijk leven vereist ook
dat men zich beroept op gewetensbe-
zwaren, wanneer men te maken
krijgt met abortus provocatus en eu-
thanasie. ‘Ter dood brengen’ kan
nooit beschouwd worden als medi-
sche hulpverlening, zeifs wanneer
men geen andere bedoeling heeft dan
aan de vraag van een patiént tegemoet
te komen: integendeel, het is juist de
negatie van de gezondheidsberoepen,
die immers als een hartstochtelijk en
onverzettelijk ‘ja’ tegen het leven om-
schreven worden., Ook het biome-
disch onderzoek, een boeiend terrein
dat weldaden, geheel nieuw voor de
mensheid, aankondigt, moet altijd af-
zien van experimenten, onderzoeken
en toepassingen die, door de on-
schendbare waardigheid van het men-
selijk wezen te loochenen, ophouden
ten dienste van de mens te staan, en
hem gaan drukken, ook al lijken ze
hem te hulp te komen.

90. De mensen die vrijwilligerswerk
op zich nemen, worden geroepen tot
een welbepaalde taak: zij verlenen
een kostbare bijdrage ten dienste van
het leven door professionele be-
kwaamheid te koppelen aan onbaat-
zuchtige liefde. Het Evangelie van
het leven spoort hen ertoe aan hun ge-
voelens van louter medemenselijk-



heid te verheffen tot het niveau van
de liefde van Christus; in het gezwoeg
van elke dag het besef te herwinnen
van de waardigheid van iedere mens;
de noden van de mensen te ontdek-
ken door zonodig nieuwe mogelijlkhe-
den te scheppen waar de nood het
hoogst is en waar te weinig aandacht
en steun geboden wordt.

Het onverzettelijk realisme van de
liefde vereist dat het Evangelie van
het leven ook verbreid wordt door be-
paalde vormen van sociaal en poli-
tiek engagement, waarbij de waarde
van het leven in onze maatschappijen
die steeds meer door complexiteit en
pluralisme getekend worden, verde-
digd en in het licht gesteld wordt. In-
dividuen, gezinnen, groepen en ver-
enigingen hebben, zij het vanuit ver-
schillend oogpunt en op verschillen-
de wijze, een verantwoordelijkheid in
de sociale sector en in het tot stand
brengen van culturele, economische,
politieke en wetsprojecten die, met
eerbied voor allen en volgens de logi-
ca van het democratische sociale le-
ven, bijdragen tot de opbouw van een
maatschappij waarin de waardigheid
van elke perscon erkend en be-
schermd wordt, en het levenvan allen
verdedigd en bevorderd.

Deze taak berust in het bijzonder bij
de verantwoordelijken voor het
openbare leven. Zij zijn geroepen om
de mens en het algemeen welzijn te
dienen en hebben daarom de plicht
moedig te kiezen ten gunste van het
leven, vooral op het vlak van de wei-
telijke bepalingen. In een democrati-
sche regeringsvorm worden wetten
en beslissingen bepaald op basis van
een brede consensus, wat de persoon-
lijke verantwoordelijlkheidszin in het
geweten van de gezagsdragers kan
verzwakken. Toch mag men deze ver-
antwoordelijkheid nooit opgeven, ze-
ker niet als parlementslid of wanneer
men anderszins in de besluitvorming
betrokken is; men zal zich voor God,
zijn geweten en de gehele maatschap-
pij moeten verantwoorden voor keu-
zen die eventueel tegengesteld zijn
aan het waarachtige algemeen wel-
zijn. Al zijn wetten niet het enige
middel om het menselijk leven te be-

schermen, toch spelen zij een belang-
rijke en soms beslissende rol in de
vorming van mentaliteit en gewoon-
ten. Ik herhaal het nogmaals dat zen
norm die het natuurlijke recht van
een onschuldig iemand op het leven
schendt, onrechtvaardig is en dat die,
als zodanig, geen kracht van wet kan
hebben. Met kracht roep ik dan ook
opnieuw alle politici op om geen wet-
ten uit te vaardigen die de waardig-
heid van de menselijke persoon mis-
kennen en het leven van de burger-
maatschappij aan de wortel ondermij-
nen,

De kerk weet dat het, in de context
van pluralistische democratieén, van-
wege culturele stromingen die sterk
van elkaar verschillen, moeilijk is om
een doeltreffende wettelijke bescher-
ming van het leven tot stand te bren-
gen. Toch blijft ze ervan overtuigd dat
de morele waarheid haar weerklanl
moet vinden in het diepste van het ge-
weten en ze spoort daarom de politici
aan, op de eerste plaats zij die christen
zijn, zich niet te laten ontmoedigen
en om, rekening houdend met de con-
crete mogelijkkheden, te blijven kie-
zen veor het herstel van een recht-
vaardig bestel dat de waarde van het
leven verzekert en bevordert. Hier zij
aangestipt dat het niet volstaat on-
rechtvaardige wetten uit te sluiten.
De oorzaken zelf die de aanslagen op
het leven bevorderen, moeten bestre-
den worden en vooral moet de ver-
schuldigde steun geboden worden aan
het gezin en het moederschap: ge-
zinspolitiek moet de spil en de drij-
vende kracht van elke sociale poli-
tiek zijn. Daarom moeten sociale en
juridische initiatieven op gang ge-
bracht worden die de gunstige voor-
waarden scheppen om inzake ouder-
schap in echte vrijheid te kunnen kie-
zen; bovendien is het nodig de publie-
ke regeling van arbeid, van stadsle-
ven, van huisvesting en van sociale
diensten te herzien, zodat er een
evenwicht lan ontstaan tussen de tijd
die men aan het werk en die welke
men azn het gezin besteedt en dat het
a0k echt mogelijk wordt aandacht te
hebben voor zijn kinderen en voor be-
jaarden.
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91. De demografische problemen
vormen tegenwoordig een belangrijk
aspect van de politiek voor het leven.
Zelker, het openbare gezag draagt de
verantwoordelijkheid “maatregelen
te nemen om richting te geven aan de
demografische ontwikkeling van de
bevolking”;"* maar deze maatregelen
moeten altijd de eerste en onver-
vreemdbare  verantwoordelijkheid
van de echtgenoten en gezinnen voor-
onderstellen en eerbiedigen; zij mo-
gen hun toevlucht niet nemen tot me-
thoden die de menselijke persoon en
zijn fundamentele rechten niet eer-
biedigen, op de eerste plaats het recht
op leven van elk onschuldig mense-
lijk wezen. Het is dus moreel onaan-
vaardbaar dat men als middelen voor
geboortenregeling contraceptie, steri-
lisatie of abortus aanprijst of zelfs op-
legt.

Er ziin heel wat andere wegen om
het probleem van de bevolkingsgroei
op te lossen: regeringen en internatio-
nale instellingen moeten op de eerste
plaats ernaar streven een economi-
sche, sociale, medische, hygiénische
en culturele situatie te scheppen die
het de echtgenoten mogelijk maakt
op het vlak van de voortplanting in
alle vrijheid en echte verantwoorde-
lijlkheid tot een keuze te komen; ver-
volgens moeten zij zich erop toeleg-
gen “de bestaansmogelijlcheden te
vergroten en de rijkdommen recht-
vaardiger te verdelen, zodat ieder vol-
gens recht deel krijgt aan de goederen
van de schepyping. Oplossingen moe-
ten gevonden worden op wereldni-
veau door een echte gemeenschaps-
economie en een verdeling van de
goederen in te voeren, zowel op inter-
nationaal als op nationaal vlak.”"*
Dit is de enige weg die de waardigheid
van de personen en gezinnen eerbie-
digt, evenals het ware culturele erf-
goed van de volkeren.

De dienst van het Evangelie van het
leven is dus een breed en samenhan-
gend geheel. Wij zien het steeds meer
als een waardevol kader dat de con-
crete samenwerking bevordert met de

2 broeders van andere kerken en kerke-

lijke gemeenschappen: de oecumene
in de daad, door het Tweede Vati-

caans Concilie met gezag aangemoe-
digd."** Bovendien wordt ons door de
dienst van het Evangelie van het le-
ven een providentiéle ruimte geboden
voor de dialoog en de samenwerking
met gelovigen van andere godsdien-
sten en met alle mensen van goede
wil: de bescherming en bevordering
van ket leven zijn van niemand het
alleenrecht, ze vallen onder de plicht
en de verantwoordelijkheid van ie-
dereen. Aan de vooravond van het
derde millennium staan we voor een
zware nitdaging: enkel een harmoni-
euze samenwerking tussen allen die
in de waarde van het leven geloven,
kan vermijden dat de beschaving
faalt, met gevolgen die niet te over-
zien zijn.

“Kinderen zijn een geschenk van de
Heer, de vrucht van de schoot is zijn
gave” (Ps 127[126],3); het gezin als
‘heiligdom van het leven’

92. Binnen ‘het volk van het leven en

- voor het leven’ heeft het gezin een be-

slissende verantwoordelijkheid: deze
verantwoordelijkheid komt voort uit
zijn wezen zelf — dat erin bestaat een
gemeenschap van leven en liefde te
zijn, gegrondvest op het huwelijk —en
uit zijn zending “de liefde te bewaren,
te openbaren en mede te delen” " Het
gaat inderdaad om de liefde van God
zelf, waaraan de ouders meewerken
en die zij vertolken door naar de be-
doeling van de Vader hetleven door te
geven en kinderen op te voeden.''* Het
gaat om een liefde die onbaatzuchtig
is, de ander aanneemt, zichzelf weg-
schenkt: in het gezin ontvangt ieder
erkenning, eerbied en eer omdat hij
een menselijke persoon is, en naar-
mate iemand in een grotere noodsitu-
atie verkeert, ontvangt hij meer aan-
dacht en zorg.

Het gezin heeft gedurende het gehe-
le bestaan van zijn leden, van de ge-
boorte tot de dood, een taak te vervul-
len. Het is waarlijk “het heiligdom
van het leven ..., hetis de plaats waar-
in het leven, dat een gave van God is,
op passende wijze ontvangen kan
worden, beschermd kan worden te-
gen de veelvuldige aanvallen waaraan
het is blootgesteld, en zich ontwikke-



len kan volgens de vereisten van een
authentieke menselijke groei”.'?
Daarom is de taak van het gezin be-
slissend en onvervangbaar om de cul-
tuur van het leven op te bouwen.

Als huiskerk heeft het gezin de roe-
ping het Evangelie van het leven te
verkondigen, te vieren en te dienen.
Voor alles is dit de zending van de
echtgenoten, die geroepen zijn het le-
ven door te geven; grondslag is daarbij
een steeds vernieuwd besef vande zin
van de voortplanting, een bevoor-
recht gebeuren waarin duidelijk
wordt dat het menselijk leven een
gave is die ontvangen wordt om op
haar beurt gegeven te worden. In het
voortbrengen van nieuw leven ko-
men de ouders tot het besef dat het
kind “als gave van hun wederzijdse
liefde op zijn beurt een gave voor hen
beiden wordt: een gave die uit de gave
voortkomt! 12

Vooral door de opvoeding van de
kinderen vervult het gezin zijn zen-
ding om het Evangelie van het leven
te verkondigen, Door woord en voor-
beeld, in de dagelijkse omgang en
door de keuze die telkens gemaalt
moet worden, door gebaren en con-
crete tekens worden kinderen door
hun ouders ingewijd in de waarachti-
ge vrijheid, die gestalte krijgt in de al-
gehele zelfgave, en worden in hen eer-
bied voor de ander, zin voor recht-
vaardigheid, welwillend onthaal, dia-
loog, onbaatzuchtige diensthaarheid,
solidariteit en alle andere waarden
ontwikkeld die helpen het leven als
een gave te beleven. De opvoeding die
christelijke ouders geven, moet ten
dienste staan van het geloof van de
kinderen en moet hen helpen de roe-
ping die zij van God ontvangen te be-
antwoorden. Het maalkt ook deel uit
van de opvoedkundige zending van de
ouders om hun kinderen de ware zin
van lijden en dood te leren en ervan te
getuigen: zij zijn hiertoe in staat, in-
dien zij aandacht hebben voor alle
vormen van lijden om hen heen, en
vooral wanneer zij in hun familie-
kring de zieken en bejaarden daad-
werkelijk nabij zijn, hun behulpzaam
zijn en hen erbij betrekken.

93. Bovendien wviert het gezin het
‘Evangelie van het leven’ door het da-
gelijkse gebed, persoonlijk verricht
en als gezin: het looft en dankt de
Heer in het gebed voor de gave van het
leven, het vraagt licht en kracht om
tijden van moeilijkheden en lijden
aan te kunnen zonder de hoop te ver-
liezen. Maar de viering die zin geeft
aan elke andere vorm van gebed en
aanbidding is die welke haar vitdruk-
king vindt in ket dagelijkse bestaan
zelf van het gezin, indien dit geken-
merkt wordt door liefde en zeligave,

De viering wordt zo dienst van het
‘Evangelie van het leven’, die gestalte
krijgt in solidariteit: een solidariteit
die in en rond het gezin beleefd wordt
als een fijngevoelige, oplettende en
welwillende toewijding in de kleine
en nederige handelingen van elke dag.
Solidariteit blijkt in het bijzonder
wanneer gezinnen bereid zijn kinde-
ren aan te nemen of toevertrouwd te
krijgen die door hun ouders in de
steek gelaten werden of die zich in
moeilijke omstandigheden bevinden.
Waarachtige ouderliefde weet banden
van vlees en bloed te overstijgen om
ook kinderen van andere gezinnen op
te vangen en hun al het nodige te ge-
ven om te leven en zich ten volle te
ontplooien. Onder de verschillende
adoptievormen verdient adoptie op
afstand aanbeveling en verdient zelfs
de voorkeur, indien grote armoede
van het betreffende gezin de enige re-
den is waarom het kind in de steek ge-
laten zou moeten worden. Deze adop-
tievorm schenkt immers aan de ou-
ders de nodige hulp om in het levens-
ondethoud en in de opvoeding van
hun kinderen te voorzien zonder dat
die vit hun natuurlijk milieu wegge-
rukt worden.

Begrepen als “het vaste en volhar-
dende besluit zich in te zetten voor
het algemeen welzijn”,"* moet soli-
dariteit ook in praktijk gebracht wor-
den door deel te nemen aan het socia-
le en politieke leven. Bijgevolg veron-
derstelt de dienst van het Evangelie
van het leven dat de gezinnen, in het
bijzonder door zich bij verenigingen
aan te sluiten, zich inzetten om er-
voor te zorgen dat de wetten en staats-
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instellingen op geen enkele wijze te
kort doen aan het recht op leven, van-
af de conceptie tot de natumrlijke
dood, maar dat zij het beschermen en
steunen.

94. Aan de bejoarden moet een bij-
zondere plaats toegekend worden. In
bepaalde culturen blijft wie in leeftijd
gevorderd is deel uitmaken van het
gezin en speelt daar een belangrijke
actieve rol; maar in andere culturen
wordt de bejaarde beschouwd als een
nutteloze last en wordt hij aan zijn lot
overgelaten: in zulk een situatie kan
het verleidelijk worden zijn toevlucht
te nemen tot euthanasie.

Het is ontoelaatbaar dat ouderen
aan de kant gezet of zelfs verstoten
worden. Hun aanwezigheid in het ge-
zin - of minstens in de nabijheid er-
van, wanneer de beperkte woonruim-
te of andere redenen geen andere op-
lossing mogelijlk maken — is van we-
zenlijk belang om een sfeer te schep-
pen van onderlinge uitwisseling of
van verrijkende communicatie tus-
sen de verschillende generaties. Het
is dus van belang dat als het ware een
‘verdrag’ tussen de generaties gehand-
haafd wordt of opnieuw gesloten, in-
dien dit verloren gegaan was, zodat
bejaarde ouders op het einde van hun
levensweg bij hun kinderen het ont-
haal en de solidariteit kunnen vinden
die zijzelf hun betoond hebben toen
dezen hun leven begonnen: deze eis
wordt gesteld door het goddelijke ge-
bod vader en moeder te eren (vgl. Ex
20,12; Lv 19,3). Er is echter meer, De
bejaarde mag niet enkel beschouwd
worden als het voorwerp van toege-
wijde en gedienstige aandacht. Hij is
geroepen voor zijn deel een kostbare
bijdrage te leveren tot het Evangelie
van het leven. Dank zij de rijke erva-
ring die hij zich gedurende lange jaren
verworven heeft, kan en moet hij
wijsheid doorgeven, getuigenis afleg-
gen van de hoop en de Iiefde.

“De toekomst van de mensheid
loopt via het gezin”,' ja maar men
moet erkennen dat tegenwoordig de
- sociale, economische en culturele

omstandigheden het voor het gezin

vaak moeilijker maken zich ten dien-

122. Familiaris
consortio, 86.
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ste van het leven in te zetten. Om te
kunnen beantwoorden aan zijn roe-
ping ‘heiligdom van het leven’ te zijn
als cel van een maatschappij die het
leven met liefde aanneemt, is het
dringend nodig dat het gezin zelf ge-
holpen en gesteund wordt. De maat-
schappijen en staten moeten instaan
voor alle nodige steun, ook op econo-
misch gebied, opdat de gezinnen op
een zo menselijk mogelijke wijze hun
problemen aankunnen. De kerk van
haar kant moet onvermoeibaar een
gezinspastoraal bevorderen die in
staat is elk gezin ertoe te brengen zijn
zending ten opzichte van het Evange-
lie van het leven opnicuw te ontdek-
ken en moedig en vreugdevol te bele-
ven.

“Leeft als kinderen van het licht” (Ef
5,8): een culturele omslag bewerk-
stelligen
95. “Leeft als kinderen van het licht
... Tracht te ontdekken wat de Heer
behaagt. Neemt geen deel aan duiste-
re en onvruchtbare praktijken” (Ef
5,8.10-11). In de huidige sociale situ-
atie, getekend door een dramatische
botsing tussen de ‘cultuur van het le-
ven' en de ‘cultuur van de dood’, is het
nodig een scherpe kritische zin te ont-
wikkelen, om de echte waarden en de
waarachtige noden te onderkennen.
Eris een dringende nood aan een al-
gemene mobilisatie van de gewetens
en een gemeenschappelijke inspan-
ning op ethisch vlak om een groot be-
leidsplan ten dienste van het leven op
te zetten. Allen samen moeten we
een nieuwe cultuur van het leven op-
bouwen: nieuw, omdat die in staat zal
zijn de volkomen nieuwe problemen
die heden ten aanzien van het mense-
lijk leven gesteld worden aan te pak-
ken en op te lossen; nieuw, omdat die
met diepe en vaste overtuiging door
alle christenen overgenomen zal wor-
den; nieuw, omdat die in staat zal zijn
een ernstig en moedig cultureel debat
met allen op gang te brengen. De drin-
gende aard van deze culturele omslag
komt voort uit de historische situatie
waarin we ons bevinden, maar vooral
ook uit dezending van de kerlc om het
evangelie te verkondigen. Het evan-



gelie is er inderdaad op gericht “door
haar eigen kracht diep in het mense-
lijk geslacht door te dringen en de
mensheid te vernieuwen”;'"? het is als
gist dat het gehele deeg doet rijzen
{vgl. Mt 13,33] en als zodanig is het
bestemd om alle culturen te door-
drenken en ze van binnenuit te bezie-
len,™ opdat ze de gehele waarheid
over de mens en zijn leven tot uit-
drulkking brengen.

Men moet beginnen met de ver-
nieuwing van de cultuur van het le-
ven binnen de christelijke gemeen-
schappen zelf. Maar al te vaak komen
de gelovigen ertoe, zelfs zij die actief
deelnemen aan het kerkelijle leven,
christelijk geloof en ethische eisen
ten aanzien van het leven van elkaar
te scheiden; zij vervallen zo tot mo-
reel subjectivisme en tot bepaalde on-
aanvaardbare gedragswijzen. Wij
moeten onszelf dan klaar van geest en
met grote moed de vraag stellen van
welke aard de cultuur van het leven is
die heden onder de christenen, gezin-
nen, groepen en gemeenschappen van
onze bisdommen wverbreid is. Even
duidelijk en vastberaden moeten wij
bepalen welke handelingen wij geroe-
pen zijn te verrichten om het leven
naar zijn volle waarde te dienen.
Eveneens moeten we een ernstig en
diepgaand gesprek aangaan met allen,
ook met de niet-gelovigen, over de
wezenlijke problemen rond het men-
selijk leven, zowel in intellectuele
miliens als in de verschillende be-
roepskringen en daar waar het dage-
lijks leven van ieder zich afspeelt.

96. De eerste fundamentele stap die
gezet moet worden om te komen tot
die culturele omslag is de vorming
van het morele geweten ten aanzien
van de onmetelijke en onschendbare
waarde van elk menselijk leven. Het
is van het hoogste belang dat de on-
verbrekelijke band tussen leven en
vrijheid opnieaw ontdekt wordt.
Deze beide gegevens zijn niet te
scheiden: als één van beide tekort
wordt gedaan, wordt de ander het nit-
eindelijk ook. Er is geen echte vrij-
heid, waar hetlevenniet aangenomen
en bemind wordt; en er is geen leven

in de volle'zin, tenzij in vrijheid. Ten-
slotte is het voormaamste en meest
specifieke referentiepunt dat deze
beide realiteiten onlosmakelijk met
elkaar verbindt de roeping tot de lief-
de. Deze liefde, als algehele zelfga-
ve,'® is volstrekt de eigenlijke zin van
hetleven en de vrijheid van de mense-
lijke perscon.

Voor de vorming van het geweten is
de herontdekking van de wezenlijke
band die vrijheid en waarheid ver-
enigt niet minder bepalend, Zoals ik
reeds vaak gezegd heb, maakt de radi-
cale scheiding tussen vrijheid en ob-
jectieve waarheid het onmogelijk de
rechten van de menselijke persoon op
een stevige rationele basis te vesti-
gen; bijgevolg wordt de maatschappij
gaandeweg overgeleverd aan het ge-
vaar van een eigenzinnige willekeur
van de individuen of aan het dodende
totalitarisme van het openbaar
gezag. '

Daarom is het van wezenlijk belang
dat de mens het evidente gegeven er-
kent van corsprong een schepsel te
ziju dat van God het zijn en het leven
ontvangt als een gave en een op-
dracht: slechts wanneer de mens zijn
wezenlijke zijnsathankelijkheid aan-
vaardt, kan hij de volheid van zijn le-
ven en zijn vrijheid verwerkelijken en
tegelijkertijd volkomen het leven en
de vrijheid van de iedere andere per-
soon eerbiedigen. Men ontdekt hier
vooral dat “in het centrum van iedere
cultuur de houding staat die de mens
aanneemt tegenover het grootste
mysterie: het mysterie van God”.'"¥
Wanneer God geloochend wordt en
wanneer men leeft alsof Hij niet be-
stond, -of tenminste zonder met zijn
geboden rekening te houden, dan loo-
chent men weldra de waardigheid van
de menselijke persoon en de on-
schendbaarheid van zijn leven of
brengt men het in gevaar,

97. Nauw verbonden met de vorming
van het geweten zijn de activiteiten
op opvoedkundig vlak; deze helpen
de mens altijd meer mens te worden,
voeren hem steeds verder binnen in
de waarheid, brengen hem tot een
steeds grotere eerbied voor het leven

123. Evangelii
nuntiandi, 18.

124, Vgl aw., 20.

125. Vgl. Gau-
dium et spes, 24.
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en leren hem rechtvaardige verhou-
dingen te onderhouden tot de ande-
ren.

Bijzonder noodzakelijk is het op te
voeden tot waardering van het leven,
te beginnen met de wortels ervan,
Het is namelijk een hersenschim te
menen een echte cultuur van het
menselijk leven te kunnen opbouwen
zonder de jongeren te helpen seksua-
liteit, liefde en het gehele bestaan te
begrijpen en te beleven, door de wer-
kelijke zin ervan en de nauwe onder-
linge afhankelijkheid in te zien. Sek-
sualiteit, rijkdom van de gehele men-
selijke persoon, “openbaart haar in-
nerlijke betekenis, als zij de persoon
brengt tot zelfgave in de liefde”.
Men heeft van seksualiteit iets ba-
naals gemaakt en dit is een van de be-
langrijkste oorzaken van de minach-
ting voor het leven in wording: enkel
waarachtige liefde kan het leven be-
hoeden. Men kan er zich dus niet van
ontslagen achten vooral de opgroeien-
de jeugd en jonge volwassenen een ge-
zonde opvoeding tot seksualiteit en
liefde aan te bieden, een opvoeding
die hen ook leert kuis te zijn, een
deugd die de rijpheid van de menselij-
ke persoon bevordert en hem in staat
stelt de ‘echtelijke’ zin van het li-
chaam te eerbiedigen. '

Opvoeding tot het leven houndt ook
vorming van de echtgenoten tot ver-
amtwoord ouderschap in. Hierbij
wordt zonder meer verondersteld dat
de echtgenoten zich onderwerpen aan
de roeping die de Heer tot henricht en
dat zij leven als trouwe vertolkers van
zijn wil: dit doen zij wanneer hun ge-
zin onbaatzuchtig open staat voor
nieuw leven; deze houding van open-
heid en dienstbaarheid ten aanzien
van het leven komt geenszins in het
gedrang wanneer echtgenoten om
ernstige redenen en in eerbied voor de
morele wet ervoor kiezen tijdelijk of
voor onbepaalde tijd een nieuwe
zwangerschap te vermijden. In ieder
geval vereist de morele wet dat ze hun
driften en hartstochten beheersen en
dat ze de biclogische wetten die in
hun persoon gegrift zijn eerbiedigen.
Juist deze houding wettigt het dat
men, als hulp bij de uitoefening van

verantwoorde voortplanting, zijn toe-
viucht neemt tot natuurlijke metho-
den voor vruchtbaarheidsregeling:
deze werden wetenschappelijlk steeds
nauwkeuriger vastgelegd en bieden
concrete mogelijkheden voor keuzes
die in overeensternming zijn met de
morele waarden. Een eerlijke be-
schouwing van de verkregen resulta-
ten moet de vooroordelen die nogal te
zeer verspreid zijn, uit de weg ruimen
en moet zowel de echtgenoten als het
personeel van de gezondheidszorg en
de sociale diensten overtuigen van
het belang van een aangepaste vor-
ming op dit vlak. De kerk is dankbaar
jegens hen die, met toewijding en met
vaak miskende persconlijke offers,
zich inzetten voor onderzoek be-
treffende deze methoden of voor de
verspreiding ervan en die tegelijker-
tijd opvoeden tot achting voor de mo-
rele waarden die bij het gebruik van
deze methoden voorondersteld wor-
den.

Bij de opvoeding komt men er niet
langs ook het lijden en de dood onder
ogen te zien. In feite maken die deel
vit van de menselijke ervaring en het
is dan ook zinloos en fout ze te willen
verduisteren of onbespreekbaar te
maken. leder moet integendeel gehol-
pen worden het diepe mysterie ervan
te begrijpen in zijn harde concrete re-
aliteit, Zelfs pijn en lijden hebben,
wanneer die nauw verbonden met de
ontvangen en geschonken liefde be-
leetd worden, zin en waarde. Daarom
heb ik gewild dat ieder jaar een We-
reldziekendag gevierd wordt en heb
ik er de nadruk op gelegd “hoe heil-
zaam het is het lijden op te dragen;
wanneet het in vereniging met Chris-
tus beleefd wordt, behoort het tot het
wezen van de verlossing”.”® De dood
zelf is trouwens iets heel anders dan
een avontuur zonder hoop: zij is de
deur van het bestaan die opent op de
eeuwigheid, en wie de dood in Chris-
tus beleven, ervaren die als een deel-
name aan het mysterie van zijn dood
en verrijzenis.

98. Eigenlijii kunnen we zeggen dat
de culturele omslag die we hier op het
ooghebben, van allen de moed vereist



een nieuwe levensstijl aan te nemen,
die een juiste waardenschaal hanteert
als grondslag voor concrete keuzen,
op het persoonlijke, gezins-, sociale
en internationale vlak: namelijk de
voorrang van het zijn op het heb-
ben,"* van de persoon op de dingen.™
Deze vernieuwde levenswijze veron-
derstelt ook dat men overschakelt
van onverschilligheid op belangstel-
Iing voor de ander, van verwerping op
het aannemen van de ander; de ande-
ren zijn geern concurrenten tegen wie
men zich moet beschermen, maar
broeders en zusters met wie men soli-
dair moet zijn, zij moeten om zichzelf
bemind worden; zij verrijken ons door
hun aanwezigheid.

Niemand mag zich uitgesloten voe-
len van deze mobilisatie voor een
nieuwe cultuur van het leven: ieder
heeft een belangrijke taak te vervul-
Ien. Evenals de zending van de gezin-
nen, is die van wie in het onderwijs
staan of een opvoedkundige taak
hebben bijzonder kostbaar, Het hangt
voor een groot deel van hen af of jon-
geren, tot echte vrijheid gevormd, in
zichzelf idealen van waarachtig leven
weten te koesteren en die om zich
heen weten te verspreiden, en of zij
opgroeien in eerbied en diensthaar-
heid jegens iedere menselijke per-
soon, in het gezin en in de maatschap-
Pij.

Qok de intellectuelen kunnen veel
bijdragen tot de opbouw van een nieu-
we cultuur van het menselijk leven.
De katholieke intellectuelen hebben
een bijzondere taak, want zij zijn ge-
roepen actief aanwezig te zijn op die
plaatsen waar bij voorkeur cultuur
vorm krijgt: op scholen en universi-
teiten, in milieus van wetenschappe-
lijk en technisch onderzoek, in krin-
gen van artistieke creativiteit en van
humanistische reflexie. Hun inspira-
tie en activiteiten worden gevoed
door het zuivere sap van het evangelie
en zij moeten zich erop toeleggen een
nieuwe cultuur van het leven te be-
vorderen door degelijke bijdragen te
leveren, waarnit blijkt dat zij goed op
de hoogte zijn. Door hun kwaliteit
weten zij de aandacht en de eerbied
van allen te winnen. Juist in deze zin

heb ik de Pauselijke Academie voor
het Leven opgericht, die als doel heeft
“de belangrijkste problemen van de
bio-geneeskunde en van het recht
met betrekking tot de bevordering en
de bescherming van het leven — vooral
in hun directe verhouding tot de
christelijlke moraal en tot de richtlij-
nen van het leergezag van de kerk - te
bestuderen, er informatie over te ver-
schaffen en mensen hierin te vor-
men”.* De universiteiten zullen ook
een eigen bijdrage leveren, in het bij-
zonder de katholieke universiteiten,
evenals de centra, instellingen en co-
mités voor bio-ethiek.

Zij die actief zijn in de sociale com-
municatiemedia hebben een grote en
zware verantwoordelijkheid: zij moe-
ten ervoor zorgen dat de vakbekwame
uitgezonden boodschappen bijdragen
tot de cultuur van het leven. Zij moe-
ten voorbeelden van een verheven en
edel leven presenteren, plaats vrijma-
ken voor positieve en soms heldhafti-
ge getuigenissen van liefde voor de
mens, de waarden van seksualiteit en
liefde met grote eerbied behandelen,
zonder behagen te scheppen in wat de
waardigheid van de mens aantast of
verlaagt. Bij hun voorstelling van za-
ken moeten ze ervan afzien de nadruk
te leggen op wat gevoelens of houdin-
gen van onverschilligheid, afwijzing
of verwerping ten aanzien van het le-
ven oproept of verergert. In nauwge-
zette trouw aan de waarheid van de
feiten, is het hun taak vrijheid van in-
formatie te koppelen aan eerbied voor
alie menselijke personen en aan een
diepe menselijkheid.

99, Om deze culturele omslag ten
gunste van het leven tot stand te bren-
gen, is voor de vrouwen, zowel op het
vlak van het denken als van het han-
delen, cen unicke en ongetwiifeld
doorslaggevende taak weggelegd: het
komt haar toe een ‘nieuw feminisme’
te bevorderen, dat, zonder aan de ver-
leiding toe te geven mannelijke mo-
dellen te volgen, de lunst verstaat in
alle vormen van maatschappelijk le-
ven het vrouweliik genie te onderken-
nen en tot witdrukking te brengen, en
dat er zich op toelegt elke vorm van
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discriminatie, geweld en uitbuiting te
overwinnen,

Graag maak ik de eindboodschap
van het Tweede Vaticaans Concilie
tot de mijne en richt ik de dringende
oproep tot de vrouwen: “Verzoen de
mensen met het leven” ™ U bent ge-
roepen te getuigen van de zin van de
waarachtige liefde, van het geven van
zichzelf en het aannemen van de an-
der, wat in een huwelijksverhouding
op geheel eigen wijze tot stand komt,
maar wat ook elke andere interper-
soonlijke relatie moet bezielen. De
ervaring van het moederschap ver-
sterkt in u de gevoeligheid voor de
persoon van de ander en verleent u te-
vens cen bijzondere taak: “Het moe-
derschap heeft een speciale band met
het mysterie van het leven dat rijpt in
de schoot van de vrouw. ... Deze unie-
ke wijze van contact met de nieuwe
mens die gevormd wordt, schept op
haar beurt een houding jegens de
mens — niet alleen jegens het eigen
kind maar jegens de mens in het alge-
meen — wellke zodanig is dat zij heel
de persoonlijkheid van de vrouw diep
karakteriseert.”'* De vrouw cntvangt
en draagt inderdaad in zichzelf een
ander wezen, zij geeft het de moge-
lijkheid in haar te groeien, zij geeft
het de plaats die het toekomt, met
eerbied voor zijn anders-zijn. Zo be-
grijpt de vrouw en leert ze ons dat
menselijke relaties echt zijn, wan-
neer de betroklkenen bereid zijn de
persoon van de ander aan te nemen,
hem te erkennen en te beminnen om-
wille van de waardigheid die voort-
lkomt uit zijn persoon-zijn en niet om
andere redenen als nut, macht, ver-
stand, schoonheid, gezondheid. Dit is
de wezenlijke bijdrage die de kerk en
de mensheid van de vrouw verwach-
ten. We hebben hier te maken met
een onontbeerlijke voorwaarde voor
een echte culturele omslag.

Ik wil een bijzonder woord richten
tot u, vrouwen die uw toevluchi tot
abortus genomen heeft. De kerk weet
hoe allerlei invloeden uw beslissing
mogelijk bepaald hebben en zij twij-
felt er niet aan dat in heel wat geval-
len deze beslissing pijnlijk en zelfs
dramatisch geweest is. Waarschijn-

lijk is de wonde in uw ziel nog niet ge-
nezen. In feite is en blijft het gebeurde
ten zeerste onrechtvaardig. Maar laat
u niet ontmoedigen en blijf hopen.
Tracht veeleer te begrijpen wat ge-
beurd is en beschouw het in het licht
van de waarheid. Laat, indien nog niet
gedaan, in nederigheid en vertrouwen
het berouw toe: de Vader van alle
barmhartigheid wacht op u om u in
het sacrament van de verzoening ver-
giffenis en vrede te schenken. U zult
besefien dat niets verloren is en v zult
ook vergeving kunnen vragen aan uw
kind dat voortaan bij de Heer leeft.
Geholpen door de raad en de nabijheid
van bekwame vrienden, zult u door
uw smartelijk getuigenis behoren tot
van de meest overtuigende verdedi-
gers van het recht van allen op leven,
Door u voor het leven in te zetten,
met eventueel als bekroning de ge-
boorte van nieuwe schepsels, en door
hen die de warmte van uw nabijheid
uiterst nodig hebben met welwillen-
de aandacht op te vangen, legt u zich
erop toe een nieuwe zienswijze op het
leven ingang te doen vinden.

100. Wij worden bij onze inzet voor
een nieuwe cultuur van het leven ge-
steund en bezield door de zekerheid
dat het Evangelie van het leven, zoals
het Rijlk Gods, groeit en in overvloed
vrucht draagt (vgl. Mc 4,26-29). Ze-
ker, er is een enorme wanverhouding
tussen de aanzienlijke en machtige
middelen waarover de krachten be-
schikken die zich voor de ‘cultuur
van de dood’ inspannen en de midde-
len waarover degenen beschikken die
een ‘cultuur van het leven en de lief-
de’ willen bevorderen. Wij weten ech-
ter dat we kunnen rekenen op de hulp
van God, voor wie niets onmogelijk is
(vgl. Mt 19,26).

Met deze zekerheid in het hart en
door een bezorgde toewijding voor het
lot van ieder mens bezield, herhaal ik
vandaag tot allen, wat ik tot de gezin-
nen heb gezegd die zich met moeite,
vanwege de dreigende valstrikken,
van hun taken kwijten:'* een vurig
gebed voor het leven, over de gehele
wereld opgezonden, is dringend
noodzakelijk. Moge door buitenge-



wone initiatieven, maar ook in het ge-
bed van elke dag, vanuit alle christe-
lijke gemeenschappen, vanuit alle
groepen en bewegingen, vanuit alle
gezinnen en vanuit het hart van alle
gelovigen een vurige smeekbede op-
stijgen naar God de Schepper, die het
leven bemint! Door zijn voorbeeld
heeft Jezus zelf ons getoond dat gebed
en vasten de voornaamste en meest
doeltreffende wapens zijn tegen de
macht van het kwaad (vgl. Mt 4,1-11)
en Hij heeft zijn leerlingen onderwe-
zen dat bepaalde duivels slechts op
deze manier verjaagd kunnen worden
jvgl. Mc 9,29). Mogen we dus de nede-
righeid en de moed terugvinden om te
bidden en te vasten, opdat de kracht
van de Allerhoogste de muren van
leugen en bedrog in elkaar doet stor-
ten, die voor de ogen van zovele broe-
ders en zusters verborgen houden hoe
verderfelijk de gedragingen en wetten
zijn die vijandig staan tegenover het
leven; dat diezelfde kracht hun hart
opent om besluiten en bedoelingen
toe te laten die bezield zijn door de be-
schaving van het leven en de liefde.

“Wij schrijven dit om ons aller
vreugde volkomen te maken” (1Joh
1,4); het ‘Evangelie van het leven’
staat ten dienste van de mensen-
gemeenschap

101. “Wij schrijven dit om ons aller
vreugde volltomen te maken” (1 Joh
1,4). De openbaring van het Evangelie
van het leven wordt ons gegeven om
het aan allen mee te delen, opdat alle
mensen gemeenschap hebben met
ons en met de Driegenheid (vgl. 1 Joh
1,3). Ook onze vreugde zou niet vol-
komen zijn, indien wij het evangelie
niet aan anderen meedeelden, indien
wij het voor onszelf hielden.

Het Evangelie van het leven is niet
uitsluitend voorbehouden aan de ge-
lovigen, ket is voor allen bestemd. De
lkwestie van het leven, de bescher-
ming en de bevordering ervan is niet
alleen het voorrecht van de christe-
nen. Al ontvangt deze kwestie op bui-
tengewone wijze licht en kracht van
het geloof, toch gaat ze ieder mense-
lijlc geweten aan dat naar de waarheid
verlangt en dat bezorgd is voor het lot

van de mensheid. Het is waar dat het
leven een sacrale en religieuze waarde
bezit, maar in geen geval kan men
zeggen dit deze slechts de gelovigen
raakt: het gaat om een waarde die elk
menselijk wezen kan vatten in het
licht van zijn verstand en die noodza-
kelijkerwijze iedereen aangaat.

De actie die wij als ‘volk van het le-
ven en voor het leven’ ondernemen,
moet bijgevolg op de juiste wijze be-
grepen en welwillend ontvangen wor-
den. Wanneer de kerle verklaart dat de
onvoorwaardelijke eerbied voor het
recht op leven van iedere onschuldige
persoon —vanaf zijn conceptie tot aan
zijn natuurlijke dood - een van de pij-
lers is waarop elke burgermaatschap-
pij rust, dan “verlangt zij slechts een
menselijke staat te bevorderen; een
staat die erkent dat het zijn eerste
taak is de fundamentele rechten van
de menselijke persoon te verdedigen,
in het bijzonder de rechten van de
zwakste”.'¥

Het ‘Evangelie van het leven’ staat
ten dienste van de mensengemeen-
schap. Handelen ten bate van het le-
ven is bijdragen tot de vernieuwing
van de maatschappii door de tot-
standbrenging van het algemeen wel-
zijn, Het is immers niet mogelijlk het
algemeen welzijn te verwerkelijken
zonder het recht op leven te erkennen
en te beschermen; hierop zijn immers
alle andere onvervreemdbare rechten
van het menselijk wezen gegrond-
vest; van daaruit ontwikkelen ze
zich. En al beweert een maatschappij
achter waarden als de waardigheid
van de menselijke persoon, rechtvaar-
digheid en vrede te staan, toch kan ze
onmogelijk een stevige grondslag
hebben, wanneer ze zichzelf radicaal
tegenspreekt door allerlei vormen
van minachting voor of aanslagen op
het menselijk leven, vooral wanneer
het zwak is of aan de kant gezet, te
aanvaarden of toe te laten. Enkel de
eerbied voor het leven kan grondslag
en waarborg zijn voor wat de maat-
schappij het kostbaarst en meest
noodzakelijk is, zoals democratie en
vrede.

Er kan immers geen echte democra-
tie zijn, als de waardigheid van iedere
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menselijke persoon niet erkend en
zijn rechten niet geéerbiedigd wor-
den. :

Er kan ook geen echte vrede zijn als
het leven niet beschemd en gesteund
wordt, zoals Paulus VI in herinnering
bracht: “Iedere misdaad tegen het le-
ven is een aanslag op de vrede, vooral
wanneer het zedelijk gedrag van het
volk in het geding is. ... Maar waar
menselijke rechten werkelijk worden
beleden en openbaar erkend en verde-
digd worden, daar wordt de vrede de
vreugdevolle en stimulerende levens-
sfeer van de sociale samenleving.”'s

Het ‘volk van het leven’ prijst zich
gelukkig met zovele anderen hetzelf-
de streven te delen; zo zal het ‘volk
van het leven’ steeds talrijker worden
toenemen, en de nieuwe cultuur van
liefde en solidariteit zal zich kunnen
ontwiklelen ten bate van het ware
welzijn van de mensengemeenschap.
Slot

102. Op het einde van deze encycliek
keert onze blik spontaan terug naar de
Heer Jezus, naar “het kind dat ons ge-
borenis” {vgl.Js9,5], om in Hem “het
Leven dat zich aan ons geopenbaard
heeft” {1 Joh 1,2] te aanschouwen. In
het mysterie van deze geboorte vol-
trekt zich de ontmoeting tussen God
en de mens en begint de levensweg
van de Zoon van God op aarde, een
weg die zijn hoogtepunt bereikt in de
gave van zijn leven op het kruis: door
zijn dood zal Hij de dood overwinnen
en wordt Hij voor de gehele mensheid
het begin van nieuw leven.

Maria was het, de Moedermaagd,
die namens allen en voor het welzijn
van allen ‘het Leven' ontving: zij
heeft dus heel nauwe persconlijke
banden met het Evangelie van het le-
ven. Het jawoord van Maria bij de
Aankondiging en haar moederschap
staan bij de bron van het mysterie van
het leven dat Christus de mensen is
komen brengen {vgl. Joh 10,10). Door
haar ontvankelijkheid, haar toewij-
ding voor het leven van het mensge-

-= worden Woord, werd het de mens be-
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veroordeeld te zijn.
Daarom is Maria, “evenals de kerk,

waarvan zij het beeld is, de moeder
van allen die tot het leven herboren
worden. Zij is waarlijk de moeder van
het Leven waardoor alle mensen le-
ven. En omdat zij het Leven zelf ter
wereld heeft gebracht, heeft zij allen
die hierdoor zouden leven als het
ware doen herboren worden. "1**

Wanneer de kerk het moederschap
van Maria beschouwt, ontdekt zij de
zin van haar eigen moederschap en de
wijze waarop zij geroepen is het tot
uitdrukking te brengen. Tegelijker-
tijd geeft de ervaring van het moeder-
schap van de kerk het diepste inzicht
om de ervaring van Maria te begrij-
pen, zij die het onvergelijkelijke mo-
del is van aannemen van het leven en
zorgen voor het leven.

“Er verscheen een groot teken aan
de bemel: een Vrouw, bekleed met
de zon” ({Apk 12,1): het moederschap
van Maria en van de kerk

103. De onderlinge relatie tussen het
mysterie van de kerk en van Maria
blijkt dunidelijk in het “grote teken”
dat in de Apokalyps beschreven
wordt: “Er verscheen een groot teken
aan de hemel een vrouw, bekleed
met de zon, de maan onder haar voe-
ten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren” (Apk 12,1). De kerk
erkent in dit teken een beeld van haar
eigen mysterie: ondergedompeld in
de geschiedenis, beseft zij toch dat ze
die overstijgt, want zij is op aarde “de
kiem en de aanvang” van het Rijk
Gods.” De kerk ziet de volledige en
exemplarische verwerkelijking van
dit mysterie in Maria. In haar, de glo-
rierijke Vrouw, kon het plan van God
op de meest volmaakte wijze tot
stand komen.

De “Vrouw, bekleed met de zon” —
zoals de Apokalyps het meldt - “was
zwanger” (12,2}, De kerk is er zich ten
volle van bewust dat zij de Verlosser
van de wereld, Christus de Heer, in
zich draagt en dat zij geroepen is Hem
aan de wereld te schenken, om de
mensen herboren te doen worden tot
het leven van God zelf. Zij kan echter
niet vergeten dat haar zending moge-
litk werd gemaakt door het moeder-
schap van Maria, die Hém ontvangen



en ter wereld gebracht heeft die is
“God uit God”, “ware God uit de
ware God”, Maria is waarlijk Moeder
van God, de Theotokos; in haar moe-
derschap wordt de roeping tot het
moederschap, dat God in elke vrouw
gegrift heeft, op uitnemende wijze
verheerhijkt. Maria is zodoende het
model van de kerk, geroepen om de
“nieuwe Eva” te zijn, moeder van de
gelovigen, moeder van de “levenden”
(vgl. Gn 3,20}.

De kerk beseft echter ook dat haar
geestelijk moederschap slechts in
smarten en “barensnood” {Apk 12,2}
plaats kan vinden, dat wil zeggen on-
der voortdurende spanning vanwege
de krachten van het kwaad, die de we-
reld blijven bewerken, het hart van de
mensen tekenen en zo weerstand bie-
den aan Christus: “In Hem was leven,
endatleven washet licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan”
{Joh 1,4-5).

Maria heeft evenals de kerk haar
moederschap moeten beleven onder
het teken van het lijden: “Zie, dit
kind is bestemd ... tot een teken dat
weersproken wordt, opdat de gezind-
heid van vele harten openbaar moge
worden; en uw eigen ziel zal door een
zwaard worden doorboord” (Lec 2,34-
35). In de woorden die Simeon tot Ma-
ria richt wanneer de Verlosser zijn be-
staan op aarde begint, wordt samen-
vattend de afwijzing van Jezus uitge-
drukt, en met Hem die van Maria, een
afwijzing die haar hoogtepunt bereikt
op Calvarié. Staande “bij Jezus’
kruis” {Joh 19,25} neemt Maria deel
aan de zelfgave van haar Zoon: zij
draagt Jezus op, schenkt Hem, baart
Hem definitiei voor ons. Het ja-
woord’ van de Aankondiging komt op
de dag van het kruisoffer tot volle rijp-
heid, wanneer voor Maria de tijd aan-
breekt om ieder mens die leerling ge-
worden is op te nemen en als kind te
baren, en op hem de verlossende lief-
de van de Zoon over te dragen: “Toen
Jezus zijn moeder zag en naast haar de
leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn
moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon'”
(Joh 19,26].

“De draak stond viéor de vrouw die
zou baren, om zodra zij gebaard
had, haar kind te verslinden” (Apk
12,4): het leven wordt bedreigd door
de krachten van het kwaad

104. In het Boek van de Apokalyps
wordt het “grote teken” wvan de
“Vrouw” (12,1} vergezeld van “een
ander teken aan de hemel: een grote,
vuurrode draak” (Apk 12,3}, Satan, de
macht van het kwaad in persoon; te-
gelijkertijd gaat het om alle machten
van het kwaad die werkzaam zijn in
de geschiedenis en de zending van de
kerk dwarsbomen.

Qok hier verlicht Maria de gemeen-
schap van de gelovigen: de vijandig-
heid van de machten van het kwaad is
een heimelijke weerstand die zich, al-
vorens de leerlingen van Jezus te tref-
ten, zich richt tegen zijn Moeder. Om
het leven van haar Zoon te redden uit
de handen van hen die Hem als een
gevaarlijke bedreiging vrezen, moet
Maria met Jozef en het kind naar
Egypte vluchten (vgl. Mt 2,13-15).

Aldus helpt Maria de kerk zich er-
van bewust te worden dat het leven
zich altijd bevindt midden in een
grote strijd tussen goed en lewaad,
tussen licht en duisternis. De draak
wil het kind verslinden “zodra zij het
gebaard heeft” (Apk 12,4): dit kind is
beeld van Christus, die door Maria
“wanneer de volheid van de tijd geko-
menis” (Gal 4,4) gebaard wordt en die
de kerk onophoudelijk in de verschil-
lende tijden van de geschiedenis aan
de mensen moet schenken. Maar dit
kind is als het ware ook beeld van ie-
der mens, van ieder kind, in het bij-
zonder van ieder schepsel dat zwak is
en bedreigd wordt, want - zoals het
concilie zegt - “door zijn menswor-
dingheeft de Zoon van God zich in ze-
kere zin met iedere mens verenigd” .1
In het 'vlees’ van ieder mens blijft
Christus zich openbaren en met ons
in gemeenschap treden, zodanig dat
de verwerping van het leven van de
mens, onder welke vorm dan ook,
waarlijk de verwerping van Christiis
zelf is. Dit is de aangrijpende en tege-
lijkertijd veeleisende waarheid die
Christus ons onthult en die de kerk
onvermoeibaar herhaalt: “Wie in
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mijn naam zulk een kind opneemt,
neemt Mij op” (Mt 18,5); “Voorwaar,
Ik zeg w: al wat gij gedaan hebt voor
een dezer geringsten van mijn broe-
ders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt
25,40).

“De dood zal niet meer zijn” (Apk
21,4): de schittering van de Ver-
rijzenis

105. De hoodschap van de engel aan
Maria wordt in deze geruststellende
woorden samengevat: “Vrees niet,
Maria” en “Voor God is niets onmo-
gelijk” (Lc 1,30.37). In feite is heel het
bestaan van de Moedermaagd ingebed
in de zekerheid dat God haar nabij is
en haar in zijn welwillende voorzie-
nigheid begeleidt. Dit is ook voor de
kerk het geval, die “een plaats vindt
van Godswege bereid” (Apk 12,6) in
de woestijn, een plaats van de beproe-
ving, maar ook een plaats waar God
zijn liefde voor zijn volk toont {vel.
Hos 2,16} Maria is levend woord van
troost voor de kerk in haar strijd tegen
de dood. Door ons haar Zoon te tonen,
verzekert zij ons dat in Hem de krach-
ten van de dood overwonnen werden:
“Dood en leven leverden een wonder-
lijke tweestrijd. De Vorst van het le-
ven stierf; Hij leeft nu en heerst.”'#

Het Lam dat geslacht werd, leeft en
heeft de tekens van zijn lijden meege-
nomen in de glans van de verrijzenis.
Hij alleen heerst over de gebeurtenis-
sen van de geschiedenis: Hij ver-
breckt de “zegels” ervan (vgl. Apk
5,1-10) en Hij verkondigt de macht
van het leven over de dood, in tijd en
eeuwigheid. In het “nieuwe Jeruza-
lem”, ditis in de nieuwe wereld waar-
op de mensengeschiedenis gericht is,
“zal de dood niet meer zijn; geen
rouw, geen geween, geen smart zal ex
zijn, want het oude is voorbij” [Apk
21,4).

En terwijl wij, het volk van God on-
derweg, volk van het leven en voor
het leven, naar “een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde” {Apk 21,1) gaan,

richten wij onze blik naar haar die
voor ons “een lichtend teken van de
vaste hoop en de vertroosting” is.'*

O Maria,

dageraad van een nienwe wereld,
Moeder van de levenden,

wij vertrouwen u de zaak van het
leven toe:

kijk, 0 Moeder, naar de grote menigte
kinderen die niet geborent mogen
worden,

naar de armen voor wie het leven
moeilijk is,

naar de mannen en vrouwen die het
slachtoifer zijn van onmenselijk
geweld,

naar de bejaarden en de zieken die nit
onverschilligheid gedood worden

of uit bedrieglijk medelijden.

Geef dat zij die in vw Zoon geloven
met kracht en met liefde

de kunst verstaan aan de mensen van
onze tijd

het Evangelie van het leven te
verkondigen.

Verkrijg voor hen de genade het aan
te nemen

als een steeds nieuwe gave,

de vreugde hetin danlbaarheid te
vieren

in heel hun bestaan

en de moed ervan te getuigen

met taaie onverzettelijkheid,

om met alle mensen van goede wil
de beschaving van waarheid en liefde
op te bouwen,

tot lof en eex van God de Schepper,
die het leven lietheeft.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, op
25 maart 1995, hoogfeest van de Aan-

kondiging van de Heer, in het zeven-
tiende jaar van mijn pontificaat.

JoHANNES PA vLus II

Vertaling: fr M. Loriaux 0.5.b.



Jonanwes Paurus 11
ENCYCLIEK
Evangehum VI1tae, over de waarde en onschendbaarheid van het menselijk leven

INLEIDING..

De onvergeh]keh]ke waarde van de mt:nseh)ke per:aoon
Nieuwe bedreigingen voor het menselijk leven...............
In gemeenschap met alle bisschoppen van de wereld ...

I HETBLOED VAN UW BROEDER ROEPT UIT DE GROND TQT MI] ST
De hedendaagse bedreigingen van het menselijk leven ...

“Wat hebt gij gedaan” {Gn 4,10} de verduistering van de waarde van het leven ... .9
“Moet ik dan op mijn broeder passen?" {Gn 4,9): cen ontaarde opvatting over vn;hmd ......... 14
“Tk zal ver van U moeten blijven” (Gn 4,14): de verdulstermg van de zin voor God

ET1 VOOT QO ITLETIS 1t eeeuticecevereasrsreee e seeeesrsrrmasssessesessessesessrsasbonnesssebessenenersssaraensassssenssmtessasassessens 17
“(Gij zijt genaderd tot Jezus, wiens bloed vergoten werd” {vgi Heb 12,22. 24}

tekens van hoop en oproep tot inzet . PRTSR. §
M IK BEN GEKOMEN, OPDAT Z{] LEVEN ZOUDEN BEZITTEN .....cecrvivervvrrecceeerereammrassransssneens 24
De christelijke boodschap over het leven ..o 24
“De Heer is mijn sterkte en mijn kracht; Hij heeft mij gered” [Ex 15 2}:

het leven is altiid een goed... rereeeer e earennreee s 25
“De naam van Jezus heeft deze man weer kracht gegeven” {Hnd 3 L6}

in de onbestendigheid van het menselijk bestaan brengt Jezus de zin van het leven

£0t VOLROMENNEI oottt et r e bt 26
“Geroepen ... tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zaon” [Rom 8§ 28-29]:

Gods heerh)kheld schittert op het gelaat van de mens.. SRS ¥ |
“Teder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven” {Ioh 11 26]

de gave van het eenwig leven ., e 29
“Van de mensen, van de mensen onderhng, zal Tk het leven van de mens. terugmsen

(Gn 9,5): ontzag en lefde voor het leven van allen ... 30
“Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en anderwerp haar” {Gn 1 2.8]‘

de verantwcrordeh]kheld van de mens voor het leven .. JS. 1A
“Wat er in mijis hebt Gij geschapen” {Ps 139[138],13] de waardlgheld van het

ongeboren kind ... . RSSO 7
“Tk bleef vertrouwen al sprak Tic ben gcbroken van smart’” [Ps 1 16[1 15],10]

het leven in onderdom en in h]den ........................................................................................ 35
“Die de Wet onderhouden, verwerven het leven” (Bar 4,1}: van de Wet van de Sinai

naar de gave van de Geest.. IR
#Zij zullen opzien naar Hem die: 21} 'hebben doorstoken” {Ioh 19, 37] op de boom .

van het kruis komt het Evangelie van het leven tot vervulhng SETTUUOTURSUOURUUVTUUURNS: 1. S
TIT G} ZULT NIET DODEN ...oooviivecoceieeeeieeets e ee s st aesssssasstssanesemrmsesssssesssassesnsonemssrnsanssasssones 40
De heilige Wet VAR GO 1ovie it sr sttt et e e san e veaes s v bt e bbb e ann s sesasenras 40
“Van de mensen, van de mensen onderling, zal Ik het leven van de mens terugeisen”

{Gn 9,5): het menselijk leven is heilig en onschendbaar ............... SOURUOUPVBIUIT 8 R

“Mijn dagen waren al door U geteld voordat de eerste nog was aangehmken :

[Ps 139[138],16): het afschuwelijke misdrijf van abortus .. USSR ¥

“Tk ben het, die dood en levend maakt” {Dt 32,39): het drama van de enthanasie ... 48

“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen” {Hnd 5,29): de burgmh]ke
wet en de morele wet..
“Gij zult uw naaste beminnen geh}k wzelf” {Lc 10 2?) “hescherm’ het leven .

IV DAT HEBT GIJ VOOR MIJ GEDAAN .. SO URURPUUURO > 1
Voor een nieuwe cultuur van het menseh)k leven.. ... rereeserineennn 59
“Wat wij gezien en gehoord hebhen, dat verkonchgen w1] 00k aan u” [ l]oh 1 3)

het Evangelie van het leven verkondlgen ceereeeenneenen B0
“Tk dank U voor het wonder van mijn leven” {Ps 1%9{138],141 et Evangehe van

het leven vieren .. [ORTTUUTUY < A
“Broeders, wat baat het een mens te beweren dat lu] geloof heeft als hi] geen :

daden kan laten zien?” {Jak 2,14): het Evangelie van het leven denen, ..o 64

“Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de viucht van de schoot is zijn gave”

{Ps 127[126],3}. het gezin als ‘heiligdom van het leven' ..o ccvercecriinae ciiaren. 68
“Leeft als kinderen van het licht” (Ef 5,8): een culturele omslag bewerkstelligen.... ............. 70
“Wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken” {1 joh 1,4):
het Evangelie van het leven staat ten dienste van de mensengemeenschap ....cooeeeevveensnn. 75
“Br verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon” [Apk 12,1]:
het moederschap van Mariaen van de kerk........... SR
“De draak stond vadr de vrouw die zou baren, om zodra ; 21) gebaard had haarkind 79

te verslinden” (Apk 12,4); het leven wordt bedreigd door de krachten van het kwaad........77

"De dood zal niet meer zijn” {Apk 21,4): e schittering van de Verriizenis oo oo, .. 78 OIS o0 manialio 1985°



Besteladres:
Secretariaat R.-K.
Kerkgenootschap,
Postbus 13049,
3507 LA Utrecht,
tel.: 030-334244

nummer 5
£7,50/Bir 150

Kerkeh]ke documentatle )aargang 23 1995'

nummer 1 48 bladzuden f4 SO/Bfr 90

Johannes Paulus I ~ Tertic millennio adveniente: Apostolische brief aan het.
ep1scopaat de geestelijkheid en de lekengelov1gen over de voorbereiding op de
viering van het Jubilenmjaar 2000; Congregatie voor de Eredienst en de Regeling,
van de sactamenten {Prot. nt 160/ 94L] De Romemse Liturgie ¢ en de inculturatie:
Vierde instructie voor dejuiste toepassing van de Constitutie over de liturgie van
het Tweede Vatmaans Concﬂle {bij denummers 37 40 van'de Const1tut1e) S

nummer 2 32 bladzuden 3, SO/Bfr 70 : : :
Iohannes Paulus It - Brief aan de kinderen in het kader van het Iaar van het Ge-
zin — Boodschap. voor de 28ste Internationale Dag voor-de Vrede (1-januari

.1995): Vrouwen: leraressen van de vrede — Boodschap bij gelegenheid van de

derde Wereldziekendag (11 februari 1995) - Boodschap voor de veertigdagentijd.
van 1995: Dé gesel van het analfabetisme bestrijden — Boodscbap bij de-32ste
Wereldgebedsdag voor.de Roepingen {7.mei 1 995) Boodsc}mp voor de Were]d ‘
mlgrcmtendag 1995 Vrouwen en ngratze

nummer3/4’ 128 bladzgden : f 12 SO/Bfr 250

“Bisschoppensynode: Negende algemene gewon

Het godgewijde leven en zijn zending in kerk en'wereld; Congregatie voor d¢In-

‘stituten van het Gewijde Leven en:de Sometelten van het Apostohsche Leven -
: Rebgleus leven in gemeenschap o

‘nummer 5: 80 blz., £7,50/Bfr 150

Johannes Paulus T - Evangelium vitae: Encycliek over de waarde eni de. on-'
schendbaarhe1d van het menselijk leven :






